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			Woord vooraf

			Diep onder de indruk van zijn levendige, sprankelende en beeldende prediking, wil ik de uitgave van dit deeltje preken over het gebed van de gereformeerde baptist Charles Haddon Spurgeon bij u aanbevelen. 

			Sinds 1853 preekte hij iedere zondag in Londen, waar hij een geweldig gehoor rondom zijn kansel verzamelde. Telkens moest weer een groter gebouw voor deze samenkomsten worden gezocht. In 1861 kwam de Metropolitan Tabernacle tot stand, waar Spurgeon tot het eind van zijn leven heeft gepreekt voor duizenden toehoorders. Velen zijn onder de bediening van deze begaafde opwekkingsprediker tot bekering gekomen. Je kunt in zijn preken goed merken welke geschriften hij vaak las; niet voor niets wordt hij wel de ‘laatste van de puriteinen’ genoemd. 

			Zijn kracht ligt niet zozeer in een grondige exegese van de Bijbeltekst, maar in het diepgaande geestelijk onderwijs dat hij vanuit zijn gekozen tekst aan zijn hoorders meegeeft. Als je zijn preken leest, word je geraakt door de persoonlijke en indringende manier waarop Spurgeon het Woord van God weet te brengen tot je hart. Ook hier werkt de Heilige Geest middellijk.

			Het is een goede gedachte geweest om ook een bundel preken te wijden aan het thema van het gebed - een heel belangrijk onderwerp om je in te verdiepen in de drukke en gejaagde tijd die wij beleven. Door het gebed mogen we de wereld van God binnenkomen. Het is zo heilzaam om met de dichter van Psalm 62 te beleven: “Mijn ziel is immers stil tot God, van Hem is mijn heil.” 

			Heel veel goede raad geeft Spurgeon mee over het gebedsleven. Verschillende aspecten van het gebedsleven komen in deze bundel aan de orde: bijvoorbeeld het persoonlijke gebedsleven, wat wij nu ‘stille tijd’ noemen (Psalm 86:6,7), het bidden in het algemeen (Lukas 18:1), gebedsverhinderingen (1 Petr. 3:7) en dat God ons zoeken van Hem in de weg van het gebed ook beloont (1 Kron. 28:9).

			

			Wie deze preken doorleest, zal een rijke goudmijn van geestelijke goederen aantreffen. Een gedeelte wat mij aansprak in de preek over Psalm 32:6, getiteld ‘Prayer, the Proof of Godliness’ en vertaald met ‘Bidden, het bewijs van Godsvrucht’, laat ik hier volgen. “Als iemand niet bidt, kunnen we vermoeden dat zo iemand alleen de naam heeft dat hij leeft, maar dat het hem ontbreekt aan echt geestelijk leven.(...) De man met de meeste genade zal het meeste bidden.(...) Wanneer u minder bidt dan in het verleden, dan kunt u van uzelf zeggen dat u minder toegewijd bent, dat uw gemeenschap met God minder is geworden, ja, dat u in feite minder heilig bent. Ik ken geen betere thermometer van uw geestelijke temperatuur dan deze: de intensiteit van uw gebed.” 

			Mijn complimenten voor de goed lopende en aansprekende vertaling van deze preken uit de geestelijke nalatenschap van Spurgeon. Ik wens de lezer veel zegen. Mogen deze preken uw leven meer en meer verbinden aan de grote ‘Hoorder der gebeden’.

			Lelystad, januari 1998           	                       Ds. C.G. Vreugdenhil

		

	
		

		
			Het gebed verhinderd

			‘Opdat uw gebeden niet verhinderd worden.’ (1 Petrus 3:7)

			Deze verhandeling zal voor veel mensen niet van toepassing zijn, omdat ze niet bidden. Tevens vrees ik dat bij anderen de gebeden van zo weinig waarde zijn, dat wanneer deze verhinderd zouden worden, het weinig verschil zou maken. Misschien zou het feit dat ze hun gebeden moesten nalaten hen zelfs kunnen opwekken uit hun doodsslaap van eigengerechtigheid. Wanneer we slechts vormelijk de knieën buigen en op onzorgvuldige of halfslachtige wijze een soort godsdienst bedrijven, dan spotten we eerder met God dan dat we Hem aanbidden. Het zou ons enorm tot bezinning brengen, wanneer we er eens bij stil zouden staan met hoeveel nutteloze herhalingen en gedachteloze gebeden wij de Heere van dag tot dag vermoeien. Ik wil hen die niet in waarheid bidden er echter ernstig aan herinneren dat de toorn van God op hen rust. Hij die nooit om genade vraagt, heeft deze ook nooit gevonden. Het geweten zal erkennen dat God rechtvaardig handelt wanneer Hij niet geeft aan hen die niet vragen. Het is wel het minste wat van ons verwacht mag worden, dat we nederig vragen om de gunsten die we nodig hebben; en als we dat weigeren te doen, dan is het alleen maar recht dat de poort der genade gesloten blijft zolang wij weigeren aan te kloppen. Het gebed is geen zware eis; het is de natuurlijke plicht van een schepsel tegenover zijn Schepper, de eenvoudigste hulde die de menselijke nood kan brengen aan de Goddelijke milddadigheid; en zij die het nalaten kunnen verwachten dat ze op een kwade dag, wanneer ze hun dwaasheid zullen betreuren, deze stem zullen vernemen van hun beledigde God: ”Omdat Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte; en gij al Mijn raad verworpen en Mijn bestraffing niet gewild hebt; zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt.”

			Een oud verhaal vertelt van een vorstin die aan één van haar meest geliefde hovelingen een ring gaf. Wanneer hij ooit in ongenade zou vallen bij de vorstin, dan zou hij deze ring naar haar mogen opsturen. In dat geval, zo beloofde zij, zou hij in haar gunst hersteld worden. De ring werd haar echter nooit getoond, hoewel ze er lang op had gewacht. Bij zoveel koppige opstandigheid was het dan ook geen wonder dat het oordeel werd voltrokken. Als een zondaar niet wil pleiten op de Naam van Jezus, waaraan de belofte van vergeving is verbonden, wanneer hij niet boetvaardig wil buigen en God om genade wil smeken, dan zal het niemand verbazen dat hij vanwege zijn dwaasheid omkomt. Niemand kan de Heere van te grote strengheid betichten wanneer Hij alle niet-biddende zielen voor eeuwig wegwerpt. O, u die nooit bidt, ik beef voor u! Geve God dat u beeft om uzelf, want daarvoor zijn redenen te over.

			Voor hen die bidden is het gebed iets kostbaars, want het is het kanaal waarlangs onschatbare zegeningen tot hen komen, het raam waardoor hun noden worden vervuld door een genadig God. Voor de gelovigen is het gebed het grote middel tot verrijking van de ziel - het is het schip dat uitvaart naar de hemel en vanuit dat hemelse land terugkeert met schatten die de buit van de zilvervloot doen verbleken. Ja, voor ware gelovigen is het gebed van zo een onschatbare waarde, dat Petrus het gevaar van verhindering gebruikt als motief waarom we in huwelijk en gezin met grote wijsheid moeten handelen. Hij beveelt de man om ”met verstand” bij zijn vrouw te wonen en haar liefde en eer te bewijzen, opdat hun gezamenlijke gebeden niet verhinderd worden. Alles wat de gebeden verhindert, moet verkeerd zijn. Wanneer er iets is in de leiding van ons gezin (of in het ontbreken daarvan) dat ons vermogen tot bidden in de weg staat, dan is er een dringende noodzaak om het één en ander te veranderen. Man en vrouw dienen samen te bidden als mede-erfgenamen van de genade; iedere stemming of gewoonte die dat verhindert, is uit den boze. De tekst zou heel goed gebruikt kunnen worden om christenen te stimuleren tot ijver in de huisgodsdienst, en hoewel ik dat nu niet zal doen, is dat niet omdat ik deze zaak onderwaardeer. Ik acht deze vorm van bidden juist zo hoog dat ik geen woorden zou kunnen vinden om de waarde die ik eraan hecht, voldoende tot uitdrukking te brengen. Het huis dat geen gezinsaltaar kent, kan nauwelijks verwachten dat het zegeningen zal ontvangen. Wanneer de Heere onze woning niet overdekt met Zijn vleugelen, dan is ons gezin als een huis zonder dak. Wanneer we de leiding van de Heere niet zoeken, is ons huisgezin als een schip zonder loods. Tenzij ons gezin bewaakt wordt door godsvrucht, zal het een akker zijn zonder omheining. Het betreurenswaardige gedrag van veel kinderen van belijdende ouders is hoofdzakelijk terug te voeren op het verwaarlozen van de huisgodsdienst. En ik twijfel er niet aan dat menig oordeel over de gezinnen komt omdat de Heere er niet geëerd wordt. De zonde van Eli gaat nog steeds gepaard met de bezoekingen van een jaloers God. Het woord van Jeremia rust zwaar op niet-biddende gezinnen: ”Stort uw grimmigheid uit over de geslachten die uw Naam niet aanroepen.” Met Zijn genade bezoekt Hij ieder huis waar iedere avond en morgen de geloften worden betaald; maar waar ze worden veronachtzaamd, staat de zonde voor de deur. Van de goede oude tijd der Puriteinen wordt gezegd dat wanneer je op vaste tijden ‘s morgens of ‘s avonds door het plaatsje Cheapside wandelde, in ieder huis een psalm hoorde klinken, want er was geen enkel christelijk gezin dat niet aan huisgodsdienst deed. Ik geloof dat de huisgodsdienst het bolwerk van het Protestantisme is tegenover het Pausdom. Neem ze weg, geef de opvoeding in de vreze des Heeren op, en het land ligt open voor de theorie dat het gebed met name in de kerk thuishoort. Neem daarna het priesterschap weg van de vader van het huisgezin, die de priester van zijn huis hoort te zijn, en het binnensluipend onheil zal niet te overzien zijn. Wanneer in onze kerken de huisgodsdienst algemeen verwaarloosd wordt, beleeft ons land donkere tijden. Kinderen die zien dat hun ouders vrijwel niet meer bidden in het gezin, zullen zelf opgroeien in onverschilligheid ten opzichte van de godsdienst, ze zullen in veel gevallen pure wereldlingen worden, zo niet louter atheïsten. Dit is een zaak waarnaar de kerk geen onderzoek kan doen; het moet overgelaten worden aan het gezond verstand en de christelijke gezindheid van gezinshoofden. Daarom spreek ik met des te meer nadruk en bid ik u om thuis uw zaken zó op orde te brengen dat de huisgodsdienst niet wordt verhinderd. Deze keer zal ik onze tekst echter voor een ander doel aanwenden, namelijk om inzicht te krijgen in de dingen die ons persoonlijk gebed kunnen verhinderen.

			Onze gebeden kunnen als volgt worden verhinderd: 

			- In de eerste plaats kunnen we verhinderd worden tot het gebed.

			-In de tweede plaats kunnen we in het gebed verhinderd worden.

			

			- En ten derde kan de verhoring van ons gebed verhinderd worden.

			I. In de eerste plaats kan het zijn dat we verhinderd worden tot het gebed. 

			Dat is mogelijk doordat we vervallen in een gemakzuchtige, lauwe staat ten aanzien van Goddelijke zaken. Als we koud, onverschillig en zorgeloos worden, zal het gebed één van de eerste zaken zijn die daar onder lijden. Wanneer een zieke achteruit gaat, lijden zijn longen en zijn stem daaraan. Zo is het met een christen die geestelijk achteruit gaat: de adem van het gebed wordt aangetast en de smeekstem wordt zwak. Het gebed is de barometer van de geestelijke kracht. Het achterwege laten van het gebed is gevaarlijk en van een dodelijke strekking. Wees er maar van overtuigd: wie u bent op uw knieën, die bent u echt voor uw God. Wat de Farizeeër en de tollenaar in het gebed waren, was de maatstaf van hun werkelijke geestelijke staat. U kunt er een fatsoenlijk reputatie op na houden onder de mensen, maar het is van geringe betekenis om met een menselijk oordeel te worden beoordeeld. De mens ziet slechts de buitenkant, maar de ogen van de Heere priemen tot in het diepste van de ziel. Als Hij ziet dat u gebedloos bent, dan heeft uw aanwezigheid in de kerk weinig voor Hem te betekenen, evenals de verhalen over uw bekering. Wanneer u een ernstige bidder bent, en vooral wanneer de Geest der gebeden in u woont, zodat ook naast de vaste gebedsuren uw hart gewoon is met God te spreken, dan staat het er goed voor met u. Maar wanneer dat niet het geval is en uw gebeden ”verhinderd” worden, dan is er iets in uw geestelijk gestel wat uitgeworpen dient te worden, of er ontbreekt iets waarin onmiddellijk moet worden voorzien. ”Bewaar uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.” Een levend gebed is er daar één van. 

			Het gebed kan ook worden verhinderd door het te druk te hebben. Dat komt heden ten dage veel voor. We kunnen het voor onszelf te druk hebben. De rustige dagen van onze vergenoegde voorouders zijn voorbij en de mens geeft zich steeds meer over aan geestdodend werk. Ontevreden als we zijn met datgene wat nodig is voor onszelf en ons gezin, moeten we veel meer hebben dan we zelf kunnen genieten of voor anderen aanwenden. De wijsheid zegt dat een man genoeg heeft aan één stok om mee te wandelen, maar onze ambitie is niet tevreden voordat we een hele bundel op onze rug meetorsen. ”Genoeg is meer dan overvloed”, zegt het oude spreekwoord, maar tegenwoordig zijn we niet meer tevreden met genoeg, noch met overvloed. We moeten meer hebben dan overvloed, en dan nog zijn we niet tevreden. Veel mannen die van grote betekenis voor Gods kerk zouden kunnen zijn, worden nutteloos omdat ze zo nodig een nieuwe zaak moeten beginnen die al hun vrije tijd opslokt. In plaats van te beseffen dat zijn eerste zorg moet zijn: ”Hoe kan ik God het meest verheerlijken?”, neemt zijn drang om de hele wereld te omvatten zo een man volledig in beslag. Duizenden, honderd­duizenden, ja miljoenen guldens zijn niet voldoende ter bevrediging van de begerige bloedzuiger die steeds maar roept: ”Geef! geef!” Velen trekken huis aan huis en akker aan akker alsof ze straks de enige in het land zijn; wat een verdrietige zaak dat christenen met dezelfde koorts bezet blijken te zijn. De rijke man uit de gelijkenis had geen tijd voor gebed, want hij had het veel te druk met het bouwen van nieuwe schuren om al zijn goederen in op te slaan. Hij moest echter tijd vinden om te sterven toen de Heere zei: ”In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen.” Ik bid u, behoedt u voor ”de begeerlijkheid der ogen”, de zucht naar rijkdom, de onverzadigbare begeerte die de mens in de valstrik van de duivel drijft; al zou het u geen andere schade toebrengen, het is al erg genoeg wanneer het uw gebeden verhindert.

			Zelfs in Gods huis kunnen we het zo druk hebben dat we onze gebeden verhinderen, door te zijn als Martha - ”bezig zijnde met veel dienens”. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die bekommerd en ontrust was over veel gebed. Hoe drukker we het hebben, hoe meer we moeten bidden. Het gebed moet ons dienen in evenwicht brengen, ja, het moet de bron zijn van al ons handelen; het moet ons gehele leven doortrekken, zoals de dauw het vlies van Gideon. Wij kunnen niet veel tot stand brengen wanneer het gebed niet even­redig is aan ons handelen; ik vrees dat velen van ons veel meer zouden kunnen doen wanneer ze wat minder zouden proberen en wat meer zouden bidden. Ik vrees zelfs dat sommigen hun godsdienstige bezigheden voorrang geven boven de persoonlijke gemeenschap met God: ze horen te veel preken, gaan te veel naar conferenties en Bijbellezingen, zitten in te veel comités, ja, bezoeken te veel godsdienstoefeningen. Allemaal goed op zichzelf, maar wanneer ons gebed in de binnenkamer erdoor wordt beperkt, werkt het schadelijk. Mevrouw Row zei eens, dat wanneer de apostelen zouden preken tijdens haar stille tijd met God, zij de binnenkamer er niet voor zou verlaten. Het moet beter zijn om bij God te zijn dan bij Petrus of Paulus. Het gebed is het doel van de prediking; wee hem die het middel hoger acht dan het doel, en zijn gebeden plaats laat maken voor iets anders. 

			Ongetwijfeld kan het gebed ook verhinderd worden door te weinig om handen te hebben. Als u iets goed gedaan wilt hebben, dan moet u naar iemand gaan die het druk heeft, want die zal het voor u doen. Mensen die niets te doen hebben, maken meestal veel ophef. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds verspillen ze andermans tijd; het zijn de mensen die bezoeken afleggen, interviews afnemen, pakkende artikelen schrijven over belangrijke mensen, meestal over zaken die in hun eigen hoofd zijn opgekomen. Het zijn de verspreiders van lasterpraatjes, die uit louter verveling eerbare mensen door het slijk halen. Omdat ze niets om handen hebben, gebruikt satan hen om anderen te hinderen en te beledigen. Wanneer zulke mensen al ooit bidden, dan weet ik zeker dat hun luiheid hen sterk zal verhinderen. De onderwijzer van een achterbuurtschool moet wel vragen om hulp om die onbesuisde knapen aan te kunnen; het meisje dat leiding geeft aan een Bijbelclub ziet zich genoodzaakt om voor Jannie en voor Ellen te bidden, opdat ze bekeerd mogen worden; de predikant die zijn handen vol heeft met zijn dienstwerk en wiens ogen vermoeid raken van de wacht te houden, komt er achter dat hij het dicht bij God moet zoeken. Wanneer deze dienstknechten van Jezus minder hadden te doen, dan zouden ze minder bidden; maar heilige ijver leidt tot godsvrucht. 

			Ik zei dat we te veel kunnen doen, maar om de waarheid recht te doen moet ik eraan toevoegen dat veel christenen te weinig doen. God heeft hun genoeg rijkdom gegeven om zich uit de zaken te kunnen terugtrekken; ze hebben tijd over en moeten zelfs naar bezig­heden zoeken. Maar de onwetenden hebben onderwijs nodig, de zieken moeten worden bezocht, de armen geholpen. Ligt hier geen taak in de dienst aan God voor allen die over zoveel vrije tijd beschikken? Zou hun gebed daardoor niet worden verlevendigd? Ik wou dat allen deze woorden konden nazeggen: ”Bidden is mijn werk en lofprijzen mijn genoegen”, maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat nooit kunnen voordat de ijver van Gods huis hen meer zal verteren.

			Anderen verhinderen hun gebeden door gebrek aan orde. Ze staan wat te laat op, moeten zich de hele dag haasten en komen nooit klaar met hun werk, omdat het ene nog niet af is voordat het andere begint. Ze hebben geen vaste tijden om zich terug te trekken, geen gelegenheid voor de gemeenschap met God. Vervolgens gebeurt er iets en het bidden wordt vergeten – of, laat ik hopen, niet helemaal vergeten. Maar het gebed wordt zo afgeraffeld dat het weinig voorstelt en geen zegen aanbrengt. Ik zou willen dat u eens een agenda bijhield van uw gebeden in de komende week; dan kunt u zien hoeveel, of liever hoe weinig tijd u met God doorbrengt in 24 uur. U zit lang aan tafel, maar hoe lang aan de genadetroon? U brengt veel tijd door met mensen, maar hoeveel met uw Schepper? U gaat een tijd om met uw vrienden, maar hoeveel minuten met uw hemelse Vriend? U gunt uzelf de nodige tijd voor recreatie, maar hoeveel tijd ruimt u in voor die oefeningen die werkelijk de ziel recreëren? ”Alles op zijn plek” is een goede regel voor school en kantoor, maar ook voor het geestelijk leven. Andere taken moeten worden verricht, maar het gebed moet niet worden nagelaten, het moet zijn eigen plaats hebben en voldoende aandacht ontvangen. We moeten er zorg voor dragen dat ”onze gebeden niet verhinderd worden”, zodat we ze niet nalaten of inkorten. De tijd dringt mij echter om van dit veelomvattende onderwerp af te stappen en verder te gaan. 

			II. In de tweede plaats moeten we ervoor waken dat we niet in het gebed verhinderd worden, wanneer we werkelijk bezig zijn met dat heilige werk. 

			Ik zou hier dezelfde lijn kunnen volgen als onder het eerste punt. Sommigen zijn in hun gebeden gemakzuchtig en lauw - een grote verhindering; anderen hebben te veel of te weinig te doen, terwijl weer anderen lijden aan gejaagdheid door gebrek aan orde; maar ik hoef mijzelf niet te herhalen wanneer u mijn woorden zo indrinkt. 

			

			Laten we opmerken dat sommigen in het gebed worden verhinderd doordat ze een verkeerd moment en een verkeerde plaats kiezen. Het kan gebeuren dat u iemand aan de deur verwacht; begin dan niet te kloppen aan Gods deur. Er zijn tijden dat de post komt, dat er klanten komen, dat vertegenwoordigers uw aandacht vragen of mensen aan het werk gezet moeten worden. Het zou dwaas zijn om juist dan in de binnenkamer te gaan. Als u in dienst bent van anderen, dan moet u de uren van uw werkgever niet aan God geven. U dient de Heere meer door ijverig uw beroep uit te oefenen. Soms vergt de huishouding of uw wettig beroep uw tijd. Die tijd is in zekere zin al van de Heere, gebruik die dus voor het bestemde doel. Bezoedel de ene plicht niet met het bloed van de andere. Besteed aan God en aan het gebed die tijd waarvan u verwacht alleen te kunnen zijn. Natuurlijk kunt u bidden tijdens uw werk, door uitroepen en stille verzuchtingen, en u behoort de gehele dag te verkeren in de geest van het smeekgebed. Maar ik heb het nu over speciale gebedstijden. En daarom zeg ik: kies een plaats en een tijd waar u niet wordt gestoord. 

			Een godvruchtige jongen die thuis geen plekje had om te bidden, ging naar de stal en klom naar de hooizolder. Maar weldra kwam er iemand de ladder opklimmen die hem stoorde in het gebed. De volgende keer trok hij de ladder achter zich op - een heel nuttige tip voor ons. Het zou een goede zaak zijn wanneer ook wij de ladder zó op konden trekken dat noch de duivel, noch de wereld in onze binnenkamer zou kunnen binnendringen. ”Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” Kies dus de meest geschikte tijd en plaats uit, opdat uw gebeden niet worden verhinderd. 

			Wereldse zorgen zijn vaak ernstige verhinderingen voor het gebed. Een christen moet met meer zorg te werk gaan dan wie ook in deze wereld, maar tegelijkertijd onbezorgd zijn. Begrijpt u deze paradox? Hij moet er voor zorgen niet te zondigen, maar in al het overige moet hij zijn zorgen overgeven aan Hem. ”Want Hij zorgt voor u. ” Wanneer we alles uit Gods hand ontvangen en alles in Zijn hand overgeven, leiden we een gelukkig leven en het is heel bevorderlijk voor het gebed. Heeft uw Meester u niet verteld van de raven en van de lelies? Uw hemelse Vader voedt en kleedt ze, zal Hij ú dan niet kleden? ”Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid.” Het geloof geeft vrede en de vrede maakt de ziel gereed voor het gebed. Maar wanneer er zorgen komen, raakt de geest verward en het hart onthoudt zich van pleiten. Een hart vol zorg is als een man die probeert te zwemmen met al zijn kleren aan: hij moet ze eerst uittrekken wil hij de kust bereiken. Menig zeeman heeft zijn kleren aan stukken gesneden, omdat hij begreep dat hij anders zou verdrinken. Ik wenste wel dat veel christenen zich los konden scheuren van hun overvloed aan wereldse bemoeienissen, want ze hebben zo veel zorgen dat ze het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Hadden we maar meer genade en minder zorgen! Meer gebed en minder bezit! Meer voorbede en minder beschouwingen! Helaas wordt het gebed maar al te vaak verhinderd.

			Werelds plezier, en dan met name die van een verdacht soort, is één van de grootste verhinderingen. Sommige belijders gaan zich te buiten aan allerlei soorten van vermaak die niet te rijmen zijn met het gebed. Ze lijken op vliegen die in de honing duiken, net zo lang tot de zoetigheid aan hun vleugels en poten blijft kleven en ze niet meer kunnen vliegen. Ik herinner me ooit eens een stukje te hebben gelezen met de titel ”Een gebed voor een christen wanneer hij thuiskomt van theaterbezoek”, of ”Een gebed voor een christelijke dame die van het bal terugkeert”. Natuurlijk waren deze sarcastisch bedoeld, en het waren inderdaad kluchten. Hoe kan iemand terugkeren van een lichtzinnig en zondig gebeuren en Jezus in het aangezicht zien? Hoe kan men de wereld in alles volgen en tegelijkertijd gemeenschap met God hebben? U kunt zich niet in de modder wentelen en vervolgens met schone kleding tot de genadetroon komen. Hoe kunt u met uw smeekbeden tot Gods troon naderen wanneer u net de Naam van de Allerhoogste hebt onteerd? O christenen! Blijf uit de buurt van alles waarvan u denkt dat het niet goed of raadzaam is, want al wat niet uit het geloof is, dat is zonde en zal uw gebeden verhinderen.

			Verder kunnen de gebeden evenzeer verhinderd worden door wereldse droefheid. Sommigen geven zich zo over aan hun verdriet dat ze zelfs niet kunnen bidden. De tranen van opstandig beklag blussen de gebeden uit, zodat een christen zijn beden niet naar behoren op kan zenden. Droefheid die het gebed verhindert, is pure rebellie tegen de wil van God. Onze Heere was ”zeer bedroefd, tot de dood toe”, maar toen bad hij; nee, daarom bad hij. Het is goed om bedroefd te zijn, want het is Gods bedoeling ook dat zijn straffen tot droefheid leiden in plaats van vreugde. Maar de ware droefheid leidt ons tot het gebed en niet er vandaan. Wanneer het verlies van een kind of het teloorgaan van ons bezit onze gebeden verhindert, denk ik dat we tot onszelf moeten zeggen: ”Nu moet ik eerst bidden, want het moet wel verkeerd voor mij zijn om zo opstandig te zijn tegen mijn Vader dat ik niets van Hem zou willen vragen.” U zou een kind wel erg nors vinden wanneer het niets meer aan u wilde vragen en pruilend in huis rondliep, gewoon omdat het zijn zin niet krijgt. Toch is dat de handelwijze van menige bedroefde. We zouden sterk met hen willen meeleven, maar we mogen hun zelfbeklag niet goedpraten, want ”de droefheid van de wereld werkt de dood” en past een kind van God niet. Met al uw verdriet, ja, gebukt onder alle smart, moet u het evenals uw Heere en Meester uitroepen: ”Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt” Zo zult u in uw gebeden worden geholpen en niet gehinderd. 

			Er zijn gevallen waarin het gebed sterk wordt verhinderd door een slecht humeur. Ik weet niet waar dit van toepassing is, maar waar dat zo is, zal het wel begrepen worden. Je kunt niet kinderen of werknemers uit gewoonte afsnauwen, nijdig worden, ruzie maken of kibbelen en vervolgens krachtig bidden. Wanneer ik boosheid in mijn hart gevoel, kan ik niet voortdurend bidden, en ik denk dat u dat ook niet kunt. Maak het in orde voordat u met God probeert te spreken, want het gebed van boze mensen vertoornt God. U kunt niet met de engel worstelen als u in de macht van de duivel bent. Ik doe een beroep op uw geweten - oordeelt u zelf maar, toch? Dat was een goede raad van de Heere: ”Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder” (Mattheüs 5:24). Als dat niet gebeurt, kan het offer niet aangenomen worden; evenmin begrijp ik hoe u het zou durven brengen. Ik heb eens gehoord van twee mannen die een sterk meningsverschil over een zaak hadden. Ik weet niet aan wie het lag - misschien aan geen van beiden. Misschien hadden ze elkaar verkeerd begrepen. Terwijl de een geërgerd naar huis liep, zag hij de zon ondergaan, en de tekst kwam in zijn gedachten: ”De zon ga niet onder over uw toornigheid”. Hij dacht: ik zal teruggaan en mijn verontschuldigingen aanbieden, want ik denk dat ik te scherp ben geweest. Hij liep terug naar het kantoor van zijn vriend en halverwege kwam hij de ander tegen die met dezelfde bedoeling op weg was gegaan. 

			Gelukkige christenen zijn het die zo gedachtig zijn aan wat de Heilige Geest ons leert en tevens zo op de Heere Jezus lijken! ”Het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen”, maar gezegend zijn zij die vooraan staan om ze de wereld uit te helpen. Helaas is er een soort mensen die dat niet kunnen, maar die wrok blijven koesteren tot het bittere einde, zodat het hun hele karakter stempelt. Zij hoeven geen verhoring van hun gebed te verwachten zolang hun onbegraven vijandigheid hun ziel bevlekt. Streef ernaar, met inspanning van alle krachten, om niet te zondigen wanneer u onverhoopt boos zou worden. Dat is mogelijk, want er staat geschreven: ”Wordt toornig en zondigt niet.” Een man die nooit boos is kun je eigenlijk geen man noemen, en zeker geen goed man, want hij die niet kwaad is over de zonde, heeft de deugd niet lief. Toorn over onrecht is goed, maar de toorn die zich tegen een persoon richt en ontaardt in kwaad toewensen is zondig en blust dientengevolge het gebedsvuur uit. Wij kunnen niet om vergeving bidden, tenzij ook wij onze schuldenaren vergeven. 

			Het gebed kan op drie manieren zeer verhinderd worden: wanneer we de Vader onteren tot Wie wij bidden, of de Zoon door Wie wij bidden, of de Heilige Geest met Wiens hulp wij bidden. 

			Ik zei dat wij de Vader kunnen onteren. Dit kan gebeuren door onstandvastig te leven: als Gods kinderen niet gehoorzaam zijn aan de wil van de Vader, moeten ze zich niet verbazen wanneer ze moeilijk kunnen bidden. Er zit een brok in hun keel die hun smeekstem verstikt. U kunt uw hart niet voldoende uitstorten, tenzij u in de hemelse Vader gelooft. Wanneer u verkeerd denkt over God en Hem een koud hart toedraagt en geen eerbied hebt voor Zijn Naam; wanneer u niet gelooft in dat grote, bereidwillige hart dat wacht om u te zegenen, dan zal uw gebrek aan liefde, geloof en eerbied uw gebed verstikken. O! Wanneer iemand één is met de grote Vader; wanneer het ”Abba, Vader” de ziel aandrijft; wanneer hij spreekt tot God als tot Eén in Wie hij zijn onvoorwaardelijk vertrouwen stelt en aan Wiens wil hij zichzelf volledig overgeeft, Wiens heerlijkheid de vreugde van zijn ziel is - ja, dan heeft hij een voorsprong in het gebed en ontvangt hij wat hij van God begeert. Wanneer zijn ziel echter alzo niet met God is, dan gaan zijn gebeden pijnlijk mank. 

			En zo, broeders, wanneer wij niet in een goede verhouding staan tot Jezus, door Wie wij bidden; als wij ook maar enige eigen gerechtigheid bezitten; wanneer we ons in onszelf verblijden en onze Liefste vergeten; wanneer we denken het zonder de Zaligmaker te kunnen stellen; kortom, wanneer wij bidden als zelfvoldane Farizeeërs, dan zullen onze gebeden worden verhinderd. Als wij niet zijn zoals de Zaligmaker, Hem niet tot ons voorbeeld stellen en niets van Zijn liefhebbende geest bezitten, ja, wanneer wij Hem opnieuw kruisigen en te schande maken en ondankbaar zijn voor de zegeningen die we reeds van Hem ontvingen, dan zullen onze gebeden verhinderd worden. U kunt geen verdediging voeren aan het gerechtshof wanneer u ruzie met uw Advocaat hebt. Als uw gebed niet wordt overgenomen door de grote Middelaar Die het gebed voor de Rechter draagt, dan kan uw hart deze heilige oefening niet volbrengen. 

			En zo is het ook met de Heilige Geest. Er is geen gebed dat God aanvaardt, of de Geest heeft het eerst in ons hart geschreven. Een waar gebed is niet zozeer óns pleiten, maar de Geest Gods Die in ons pleit. Wanneer wij nu de Geest bedroeven, zal Hij ons niet helpen bidden. En wanneer wij om iets willen bidden dat niet in overeenstemming is met de heilige, genadige en liefdevolle natuur van de Geest, dan mogen wij niet verwachten dat Hij ons in staat stelt om te bidden op een wijze die indruist tegen de zin van God. Pas op dat u de Geest Gods op geen enkele wijze ergert, vooral door uw oren te sluiten voor Zijn vriendelijke waarschuwingen, Zijn lieflijke roepstemmen, Zijn ernstige smeekbeden, Zijn zachte vermaningen. Als u doof bent voor de Goddelijke Trooster, dan zal Hij niet tot u spreken. Hij zal u niet helpen bidden als u zich in andere zaken niet aan Hem overgeeft. 

			

			Zodoende heb ik dan, beste vrienden, in het kort enkele zaken geschetst waardoor het gebed kan worden verhinderd. Geve God dat we door geen van deze overwonnen zullen worden, maar dat we verlost zullen worden van alles dat onze beden zou kunnen ontsieren!

			III. Ik wil nu uw ingespannen aandacht vragen voor het belangrijkste van alles, en ik zal proberen kort te zijn. De verhoring van ons gebed kan verhinderd worden. 

			We kunnen bidden zonder dat ons gebed wordt verhoord. Laat ik eerst deze opmerking maken. De Heere verhoort ieder gebed van hem of haar die om genade smeekt door de tussenkomst van de Heere Jezus. Het gebroken en verslagen hart zal Hij nooit verachten. Hij is een God Die gereed staat om allen die de verzoening zoeken, te verhoren. Maar voor andere zaken geldt dat God de zondaar niet hoort - tenminste, Hij vervult hun wensen niet zolang zij zondaar blijven. Dat zou hen slechts aanmoedigen om in de zonden voort te gaan. Wanneer zij berouw hebben en om genade smeken door Jezus Christus, zal Hij hun gebed verhoren en hen redden; maar wanneer zij niet eerst met Hem verzoend worden, zijn hun gebeden als de wind. Wij geven wel onze kinderen wat ze vragen, maar luisteren niet naar vreemden; we luisteren naar vrienden, niet naar vijanden. De gouden sleutel die op de hemelse schatkist past, hoort niet aan de gordel van een opstandeling te hangen. 

			Maar er is nog meer van te zeggen. God verhoort niet al Zijn kinderen op dezelfde wijze, of altijd op dezelfde wijze. Niet iedere gelovige is machtig in het gebed. Lees Psalm 99 eens; als ik het me goed herinner, dan zult u daar de volgende woorden vinden: ”Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, en Samuël onder de aanroepers van Zijn Naam; zij riepen tot de HEERE, en Hij verhoorde hen; zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden en de inzettingen, die Hij hun gegeven had.” Ja, Hij verhoorde hen, want zij hielden Zijn getuigenissen. Als Gods kinderen ervaren dat hun gebeden niet verhoord worden, dan moeten zij een onderzoek instellen. Ze zullen er dan spoedig achterkomen waarom hun gebeden verhinderd worden. In de eerste plaats moet de gelovige een heilig leven leiden, willen zijn gebeden door God verhoord worden. Luister maar: ”Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” Let daar eens op: van een rechtvaardige. Luister naar onze Zaligmaker (Johannes 15:7): ”Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.” Er staat: indien. Als u de wil van Christus niet doet, zal Hij ook uw wil niet doen. Dat heeft niets te maken met de wet, maar het is de evangelieregel van het huis van Christus dat gehoorzaamheid beloond wordt met kracht in het gebed. Het is zoals u met uw kinderen doet. U hebt gezag over hen. U zet ze niet buiten de deur wanneer ze iets verkeerd doen of geeft ze in handen van de politie. Maar u hebt uw eigen manier om een koppig kind te straffen en het gehoorzame kind te belonen. U staat niet te springen om die dwarse jongen tegemoet te komen in zijn eisen, nee, u weigert toe te geven. Maar dat lieve, zachtaardige kind hoeft maar te vragen en ze krijgt het. Dat is de goede discipline en zo werkt ook God onder ons. Hij stoot Zijn kinderen om hun zonden niet van Zich af, maar Hij kastijdt hen in liefde en één van Zijn kastijdingen bestaat uit het uitsluiten van hun gebeden. 

			Wanneer we het gebed vergelijken met het boogschieten, dan zouden we kunnen zeggen dat we schone handen moeten hebben om te schieten, want deze boog kan niet gespannen worden door handen die bevlekt zijn met niet beleden zonden. Wanneer een zondaar om genade smeekt in Jezus’ Naam, zal hij verhoord worden. Maar voor algemene zegeningen geldt wat er geschreven staat: ”De begeerte der rechtvaardigen zal God geven.” Maar niet de begeerte der bozen! Was u eerst in de fontein van verzoenende genade, en laat uw hart gereinigd worden door de Heilige Geest, anders zult u niet voorspoedig zijn in het gebed. Wanneer men mij zou vertellen dat iemand een bijzondere gebedsverhoring had ontvangen, en mij vervolgens zou meedelen dat de man in grote zonden leefde, dan zou ik het niet geloven. Het is voor God onmogelijk een schuldige belijder te begunstigen door hem voorspoedig te doen zijn in het gebed. De blinde die door Jezus was genezen had het bij het rechte eind toen hij zei: ”...Zo iemand godvruchtig is en Zijn wil doet, die hoort Hij.” 

			Behalve gehoorzaamheid moet er ook geloof zijn. ”Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.” ”Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en opgeworpen en neergeworpen wordt. Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van de Heere.” Het geloof verkrijgt de beloften, maar het ongeloof ontvangt niets. De Heere kan een zegen geven aan een twijfelaar, maar dat is méér dan de belofte, en hij heeft geen recht om het te verwachten. Het gebed dat bij God het meest bereikt, is het gebed van hem die gelooft dat God hem hoort en die daarom in vertrouwen vraagt. Kortom, het geloof is de boog van het gebed. U moet de boog hanteren, anders kunt u niet schieten. Hoe sterker de boog, hoe verder de pijl weggeschoten kan worden en hoe meer uitwerking deze heeft. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen in het gebed of in iets anders; het is de ruggengraat, de zenuw en de spier van het gebed. 

			In de derde plaats moet er een heilig verlangen zijn, want anders wordt het gebed een mislukking. En dit verlangen dient te zijn gegrond op een belofte. Als u niet ziet dat God een zegen heeft beloofd, dan hebt u niet het recht er om te vragen en geen reden om iets te verwachten. Het heeft geen zin om geld te gaan innen bij de bank zonder cheque: ze zullen aan de balie niet weten wie u bent. Ze weten wel van de belofte om te betalen, en alleen wanneer u die toont zult u het bedrag uitgekeerd krijgen. U moet met Gods eigen beloften naar de genadetroon gaan, de toonbank van de Goddelijke schatkist, en slechts dan zult u krijgen wat u nodig hebt. Zo zien we dat het geloof de boog is, en een sterk verlangen legt op de pees de pijl die naar boven wordt geschoten. Geen enkele pijl kan naar de hemel worden geschoten dan de pijl die eerst uit de hemel is neergedaald. Een christen neemt de pijl uit Gods pijlkoker, en wanneer hij hem afschiet doet hij dat met deze woorden op de lippen: ”Doe zoals u hebt gezegd. Gedenk het woord tot uw knecht gesproken, waarop Gij mij hebt doen hopen.” En zo kunnen we het verhoorde gebed omschrijven als de wens van een heilig hart, bekrachtigd door de belofte. Ware gebeden lijken op postduiven, die zo goed de weg weten. Ze moeten wel in de hemel aankomen, want daar zijn ze ook vandaan gekomen. Ze gaan slechts naar huis. 

			

			Om verhoring te ontvangen, dient er verder vuur en aandrang in het gebed te zijn. Er is geschreven: ”Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” Niet het eentonige gebed van zomaar een belijder, niet het gebed van iemand die het niet interesseert of hij wel of niet wordt verhoord. Er moet sprake zijn van geestdrift, een intens verlangen, een uitstorten van het hart voor God. De pijl moet op de pees gelegd worden, en de boog moet uit alle macht gespannen worden. De beste boog heeft geen nut zolang ze niet wordt gespannen, en wanneer u de boog van het geloof spant en de pijl richt op het hemelse doelwit, dan zult u ontvangen wat u wilt. Maar u moet vastbesloten zijn om het te verkrijgen, met slechts deze beperking: ”Gods wil geschiede”; en uw gebed zal verhoord worden.

			Verder moet er sprake zijn van een verlangen naar Gods heerlijkheid, want dat is het doelwit. Als we onze pijlen daar niet op richten, zullen we geen doel treffen. Wij moeten met ernst verlangen wat wij vragen, omdat we geloven dat het tot Gods eer is wanneer Hij het ons geeft. Wanneer wij volkomen met God leven, zullen onze gebeden hand in hand met Zijn bedoelingen gaan, en geen zal ter aarde vallen. ”Verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.” 

			We moeten ook een heilige verwachting koesteren, anders verhinderen wij het gebed. De man die de pijl afschiet moet ook kijken waar deze terechtkomt. Wij moeten onze gebeden tot God richten en omhoog zien. In alles ziende op de Heere Jezus moeten wij verhoring verwachten door de verdiensten van de Verlosser. ”Indien wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.”

			Een aanmatigende toon in het gebed is het schieten met de boog van zelfvertrouwen. Dit is niet tot Gods eer, maar om de beloning zelf. Daarom zal dit gebed niet gelukken. Sommigen hebben het idee dat ze alles ontvangen wat ze van God vragen. Ik zou hen echter eerst willen vragen: ”Wie bent u?”, en vervolgens ”Wat gaat u vragen?” en in de derde plaats ”Op welke grond kunt u het verwachten?”. Deze vragen dienen eerst duidelijk beantwoord te worden, anders zou het gebed een belediging van God kunnen zijn. Ik zou willen dat sommige christenen, wanneer zij om tijdelijke zaken bidden, wat voorzichtiger te werk gingen. Wanneer ze in de problemen komen door hun eigen buitensporigheid, verwachten ze dan dat God hen daaruit helpt?

			Ik herinner me een opmerking van de heer Muller uit Bristol. Tijdens een godsdienstige bijeenkomst las hij een brief voor van een broeder die hem bedankte voor een gift van vijftig gulden. Het kwam als geroepen, want hij had een huurachterstand van een half jaar. De heer Muller merkte daarbij op: ”Ja, onze broeder moet erg dankbaar zijn; maar ik denk dat ik hem een brief schrijf om erop te wijzen dat hij geen huurschuld hoort te hebben zonder die te kunnen betalen. En het is onverstandig en onrechtvaardig van hem om geen geld opzij te leggen voor dit doel. Toen ik een huis huurde zei ik: ‘Dit huis is van een ander, ik zal de huur moeten betalen’, en daarom legde ik iedere week het daarvoor bestemde bedrag opzij. Ik besteedde het geld niet aan andere zaken, om aan het einde van het seizoen te verwachten dat de hemelse Vader wel voor meer zou zorgen.” Dat was taal die getuigde van een goede moraal en van gezond verstand, en als ik u was zou ik deze raad overnemen. Bidt zoveel u wilt, maar ”zijt niemand iets schuldig”. U moet bidden om het dagelijks brood, maar bidt niet voor allerlei zaken die een groot risico inhouden of u rijk moeten maken. Wanneer u gaat speculeren of gokken, dan kunt u maar het beste stoppen met bidden. Eerlijke zaken, daar mag u voor bidden, maar val de Heere niet lastig met uw geldzaken. 

			Een jongeman is zijn baan kwijtgeraakt doordat hij geld heeft verduisterd en men vraagt mij om te bidden om een andere baan voor hem. In plaats daarvan stel ik voor dat hij zelf bidt om eerlijk gemaakt te worden. Iemand anders zit tot over de oren in de schuld en wil dat ik om hulp bid. Maar ik stel voor dat hij zijn schuldeisers rente betaalt zolang er nog wat is. Ik zal God niet vragen om iets dat ik niet aan mensen zou vragen. Als wij naderen voor de genadetroon, betreden we heilige grond; we moeten dat niet om kleinig­heden doen of het dienstbaar maken aan onze zonden. ”Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zou.” Wanneer wij tegen de Heere ingaan, zal Hij tegen ons ingaan. Tegen iedere christen die in nood verkeert zeg ik: bewandel de rechte weg, handel op de rechte wijze. Wanneer u daardoor in moeite geraakt, draag het als een man, ga daarna tot God en zeg: ”Heere, door uw genade heb ik de rechte, eerlijke weg bewandeld; help mij nu” en Hij zal u helpen. 

			God geve ons de genade om als christenen te wandelen met God, in de kracht van Zijn Geest, slechts leunend op Jezus. Moge Hij ons machtig maken in het gebed. Een man die van God geleerd heeft om krachtig te bidden, is één met Gods Geest; hij is Gods hand onder de kinderen der mensen. Wanneer hij iets doet, doet God dat door hem. Hij moet echter waakzaam en voorzichtig zijn, want de Heere is een jaloers God, vooral waar Zijn liefde het grootst is. God geve u, broeders, nederig te wandelen met God en nabij Hem te leven, ”opdat uw gebeden niet verhinderd worden”.

			Amen

		

	
		
			Over het gebed

			‘Heere! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.’ (Psalm 86:6-7)

			Toen ik deze zesentachtigste psalm las, heb ik u erop gewezen dat het opschrift is: een gebed van David. Dit opschrift is heel toepasselijk, want deze psalm staat vol smekingen. Er zijn nog vier psalmen met het opschrift Tephillah of “gebed”, maar deze dient van de rest te worden onderscheiden als “het gebed van David”, zoals de negentigste psalm “het gebed van Mozes” heet. De psalm smaakt als het ware naar David. De man van oprechtheid en vurigheid, de man van beproevingen en fouten, de man met een groot hart - in alle verzen van deze psalm zien we hem pleiten, zuchten en vertrouwen. 

			Let eens op één kenmerk van dit opmerkelijke gebed van David: vrijwel iedere vorm van poëzie ontbreekt erin. Mensen kunnen in hun lofprijzing soms gebruik maken van grootse, geleerde, meeslepende en dichterlijke uitdrukkingen, en ze doen daar goed aan. Laat ons God prijzen met de edelste gedachten en de lieflijkste muziek. Maar wanneer het op bidden aankomt, en ons gebed komt op uit de diepte van onze zorgen, dan denken we niet aan poëzie. Dan gaat het rechtstreeks om de zaak zelf en pleiten we bij God in de eenvoudigste bewoordingen. Het zal u opvallen hoe in blijde gebeden, in een tijd van vreugde, gebruik wordt gemaakt van vergelijkingen, beeldspraak, stijlfiguren, enzovoort. Maar wanneer er in een tijd van benauwdheid met God geworsteld wordt, is alle taalschoonheid verdwenen; gelijkenis en poëzie worden niet langer gebezigd. De menselijke taal hult zich in zak en as, of beter gezegd, ontkleedt zich voor het worstelen, waarbij ieder overbodig woord achterwege gelaten wordt. Dan horen we deze schreeuw: “Ik laat u niet gaan, tenzij dat Gij mij zegent.” Dat is dan wel geen poëzie, maar het is veel meer dan dat. In heel deze psalm is David een regelrechte onderhandelaar die in alle ernst met God spreekt. Hij heeft zich vastgeklemd aan de verbondsengel en hij zal hem niet laten gaan. Worstelaars kunnen er niet over nadenken hoe ze het beste hun voeten kunnen neerzetten; ze moeten alles op alles zetten om overeind te blijven en hun tegenstander van zich af te werpen. In een gebedspsalm als deze is geen sprake van bestudeerd taalgebruik. Hier wordt een hart uitgestort dat overloopt. Hier worden verlangens uitgesproken zoals ze opkomen uit de diepte van de ziel, zonder zich ook maar te bekommeren om de uiterlijke vorm. 

			Laat dit een aanwijzing zijn voor uw gebed. Maak er geen studie van hoe u uw woorden zult ordenen wanneer u tot de Heere nadert. Laat de uiterlijke vorm maar afhangen van het moment: “Het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.” Wanneer uw hart is als een kokende geiser, laat het dan stoom afblazen in wolken van gebed. Het laten overlopen van de ziel is de allerbeste manier van bidden. Verwarde, onwelluidende, gebroken gebeden die bestaan uit zuchten en roepen, die nat zijn van de tranen - dat zijn de gebeden die de hemel veroveren. Gebeden die u niet kunt bidden, smeekbeden die te diep zijn voor woorden, gebeden die doen struikelen over woorden of waarbij woorden en zinnen over elkaar tuimelen - het zijn de beste gebeden die God ooit te horen krijgt. 

			Dus, beste vrienden, u zegt dat u niet bidden kunt; u hebt het zo moeilijk dat u niet eens kunt spreken. Nu dan, doe dan net als de bedelaars op straat. Ze mogen niet bedelen, want de wet verbiedt dat. Maar daar zit een man, lijkwit, en hij heeft op zijn spade geschreven: “Ik sterf van honger.” Wat een toonbeeld van ellende! Hij bedelt niet, nee. Maar zijn oude hoed vult zich langzamerhand met geld. Dus, als u niet kunt bidden, dan geloof ik dat de stille vertoning van uw onmacht het beste gebed is. De zegen komt, wanneer wij neerknielen voor de Heere en Hem in louter wanhoop onze geestelijke nood voorleggen. 

			Ik zal hier niet langer bij stilstaan, maar zal u eenvoudig het karakter van Davids gebed aantonen. Twee zaken zijn er, die David nodig heeft wanneer hij bidt - twee zaken die hij met zijn gehele hart najaagt. Het eerste is de persoonlijke omgang met God. Lees maar eens het zesde vers: “HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen.” En in de tweede plaats moet hij persoonlijke antwoorden van God ontvangen. Hij is niet tevreden zonder een praktisch resultaat op zijn gebed. En zo lezen we in het zevende vers: “In de dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.” 

			I. In de eerste plaats zocht David dus in zijn gebed boven al het andere de persoonlijke omgang met God. 

			Naar mijn mening is dat het onderscheid tussen het gebed vóór de bekering en het gebed erna. Ik wijs daar vaak op wanneer ik enquirers1 bezoek die bij de Bijbel zijn opgevoed. Ons gesprek verloopt dan als volgt: “U hebt toch altijd gebeden, hè?” “Ja, dominee ik zou niet hebben kunnen slapen als ik mijn gebed niet had gedaan.” “Was er ook verschil met het bidden zoals u dat nu doet?” Gewoonlijk antwoordt men dan: “Eigenlijk kan ik het geen bidden noemen wat ik vroeger deed. Ik sprak wat woorden uit die ik had geleerd, maar ik zei ze tegen niemand; nu spreek ik tot God en ik gevoel dat Hij hoort wat ik zeg, en dat Hij bij mij is in mijn vertrek.” Het is de verwezenlijking van die tweede Persoon als werkelijk aanwezig, het zich bewust zijn van de Goddelijke aanwezigheid, die het gebed werkelijk maakt. Wat zou het nut kunnen zijn van een vormelijke manier van bidden? Zou een bepaald aantal zinnen als tovermiddel kunnen fungeren? Als u niet tot God spreekt, waar bent u dan mee bezig? Ik denk dat je een gebed net zo goed achterstevoren kunt opzeggen als het niet tot God gericht wordt. We kennen het voorbeeld van volwassenen die nog steeds het gebed opzeggen dat ze van hun moeder hebben geleerd; ze vragen of God hun vader en moeder wil zegenen, terwijl die al twintig jaar niet meer leven. Ongetwijfeld zijn er allerlei absurditeiten voortgekomen uit het voortdurend en gedachteloos herhalen van louter woorden. Ik spreek me nu niet uit tegen een bepaalde gebedsgewoonte, wanneer u gevoelt dat u ermee kunt bidden. Maar het punt is, dat u met God moet spreken en dat u persoonlijke omgang hebt met de Onzichtbare. Zo niet, dan is uw gebed niets, of het nu ter plekke wordt verwoord of uit het geheugen wordt opgezegd.

			

			Merk op dat David niet vrijpostig was toen hij op deze wijze met God onderhandelde, en Hem als het ware in het gebed wilde aangrijpen. Hij bespeurde aan Gods zijde de goedkeuring van die gemeenschap. We kunnen dat in de psalm zien. Wanneer u de psalm voor u heeft, lees dan eens de eerste regel: “Heere, neig Uw oor, verhoor mij.” Het is alsof hij zegt: “U bent zo hoog dat U alleen maar gemeenschap met mij kunt hebben wanneer U zich heel diep neerbuigt. Maar, Heere, buigt U zich dan ook zo diep. Neig Uw oor. Buig neer vanuit Uw verheven troon, waar engelenvleugelen niet kunnen reiken. Buig U neer en luister naar mij - arm en zwak als ik ben.” Dat hebben we nodig in het ware gebed. Ons gebed moet opklimmen tot dat grote oor dat de symfonieën opvangt van hen die volmaakt zijn, en de halleluja’s van de cherubijnen en de serafijnen. Zit daar niet iets geweldigs in, dat wij, onbetekenend en onwaardig als wij zijn, in staat worden gesteld om te spreken met Hem Die de sterren schiep, en alles onderhoudt door het Woord van Zijn macht? Toch is dat het wezen van het gebed: vanuit de menselijke zwakheid oprijzen om met de Goddelijke almacht te spreken; vanuit niets, om te handelen met de Algenoegzame. U kunt dit niet ondernemen zonder de Middelaar, Christus. Maar wat een geweldige gemeenschap mag een ‘aardworm’ door Christus genieten met de oneindige God! Wat een neerbuigende goedheid is er in de gemeenschap van een zondaar met de driemaal heilige Heere! Zoek deze gemeenschap - niets gaat haar te boven.

			Wanneer u verder leest in deze psalm zult u opmerken dat David, om dit grote voorrecht te verkrijgen, pleit op de noodzaak van zijn kant. Hij roept: “Ik ben ellendig en nooddruftig.” Het is alsof hij zegt: “Heere, kom toch tot mij, laat mij toch persoonlijke omgang met U mogen hebben, want niets anders zou uitkomst kunnen bieden. Ik ben zo arm, dat U alleen mij rijk kunt maken. Ik ben zo zwak, dat U alleen mij kunt ondersteunen. U hebt mij gemaakt; Heere, laat niet varen het werk van Uw eigen handen! Ik, Uw kind, heb zoveel noden, die U alleen kunt vervullen. Handel toch met mij in groot erbarmen!” Eigenlijk is zijn pleidooi: 

			

			“Verberg toch niet Uw aangezicht; 

			‘k moet door U worden opgericht.”

			Nu, is dat niet bemoedigend, dat de aanspraken die u maakt, gegrond mogen zijn op uw nood? U kunt niet tegen God zeggen: “Heere, zie mij aan, heb gemeenschap met mij, want ik ben iemand”; maar u mag zeggen: “Heere, help mij, want ik ben niemand.” U kunt niet roepen: “Heere, help mij, want ik ben tot veel in staat”; maar u mag roepen: “Heere, help mij, want ik ben tot niets in staat.” Uw nood is uw sterkste pleitgrond bij God. Wanneer u een gebed wenst te bidden waarin u gemeenschap met God beoefent, dan is het Zijn neerbuigende liefde als Hij tot u nadert. Maar Hij zal Zich over u ontfermen in uw nood, omdat Zijn aanwezigheid noodzakelijk is in al uw ellende. God zal zich niet neerbuigen voor uw trots, maar Hij zal Zijn oor neigen tot uw smart. Als u bij God pleit op uw verdiensten, dan zal Hij Zich van u afwenden; maar wanneer u pleit op uw nood, zoals een bedelaar om een aalmoes vraagt, en wanneer u een beroep doet op de barmhartigheid van Gods soevereine liefde, dan zal Hij Zich tot u wenden en uw gebed verhoren. Kom, hart, wordt u nu niet bemoedigd om nabij God te komen, nu u weet dat Hij uw lage staat aanziet en medelijden heeft in uw zorgen? 

			Wanneer u verder leest, zult u zien dat David vervolgens op zijn persoonlijke levensheiliging pleit om tot gemeenschap met God te komen: “Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunstgenoot2, o Gij, mijn God!” Daaruit begrijp ik dat hij bedoelt dat hij toebehoort aan God; dat hij geheiligd en gewijd is tot de dienst van God. Moet de priester niet met het gouden vat omgaan? Moet de priester niet het heiligdom binnengaan? En moet God daarom Zich niet inlaten met de man die voor Zijn dienst apart is gezet? Mijn geliefde broeders en zusters, kunt u op dit moment zeggen dat u voor God leeft? Erkent u, dat u niet van uzelf bent, maar dat u duur gekocht bent? Nu, hierin ligt een logisch argument - een reden waarom de Heere God Zich met u moet bemoeien en Zich aan u moet verbinden. U bent de vaten van Zijn heiligdom, de instrumenten in Zijn Goddelijke dienst. U bent geheiligd tot Zijn eer. Daarom mag u verwachten dat Hij u met Zijn hand aanraakt, dat Hij u in Zijn dienst neemt en dat Hij Zich met u vereenzelvigt in uw omstandigheden en noden. 

			En om geen enkel argument onbenut te laten, pleit David bovendien op zijn vertrouwen: ”Verlos uw knecht, die op U betrouwt.” Dit is een overwinnend pleidooi: “Heere, al mijn vertrouwen staat op U; kom dan tot mij en rechtvaardig het vertrouwen dat U zelf hebt geïnspireerd.” “Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.” Maar als God ons het geloof gegeven heeft, dan mogen we ervan verzekerd zijn dat we Hem behagen. En wanneer we Hem behagen, zullen we net als Henoch, die Hem behaagde, met Hem wandelen. U mag verwachten, dat u in het gebed zult ondervinden dat God tot u nadert, wanneer u zich metterdaad aan Hem vastklemt als de enige grond van uw vertrouwen. Broeders, weet u zeker dat u echt op God vertrouwt? U antwoordt: “Ja.” O, laat mij u dan zeggen, dat u een beloning zult ontvangen. Die beloning zal waarschijnlijk daarin bestaan dat u zult leren Hem nog meer te vertrouwen. Om tot een groter geloof te komen zult u waarschijnlijk nog meer moeiten moeten lijden dan u tot op heden hebt gedaan. Het loon voor trouwe dienst is nog meer dienst. Een goed soldaat, die al veel gevochten heeft en menige overwinning heeft behaald, zal in een volgende oorlog als kapitein worden uitgezonden. U die reeds veel vertrouwen op Hem hebt, zult nog meer geloofsbeproeving ondergaan, zodat u God zult verheerlijken en zo zult toenemen in het geloof. Begrijpt u niet dat het geloof voornamelijk ligt in het besef dat God er is en dat God nabij is? En als u zo God ervaart, wanneer u op uw knieën voor Hem ligt, dan mag u verwachten zoete omgang met Hem te vinden. 

			Vele jaren geleden heb ik God in allerlei zaken vertrouwd en Hij heeft mij niet teleurgesteld. Maar de laatste tijd moet ik verder gaan en alleen en geheel op God vertrouwen, op hoop tegen hoop. Men heeft wel gezegd dat ik vrijwel alleen sta in mijn strijd tegen dwalingen; daardoor ben ik in het gebed duidelijk dichter bij God gekomen, Die ik dien in mijn geest. Het is een goede zaak om op God te betrouwen, ook al hebben wij allerlei steunpilaren. Maar het is het beste om op God te betrouwen wanneer alle steunpilaren omvergeworpen zijn. Louter te leunen op Gods arm - wat een heerlijke afhankelijkheid is dat! Hij die dat eens gedaan heeft, denkt er niet over om ooit nog op mensen te betrouwen. “Nee”, zegt hij, “ ik heb het eenmaal geprobeerd, maar u bent me tegengevallen. U was bij mij en ik vertrouwde God in u; maar nu u zich van mij hebt afgekeerd, zal ik alleen op God betrouwen, zonder u, ook al zou u terugkeren tot degene die u in de steek hebt gelaten.” Afhankelijkheid van de Heere schept een heerlijke onafhankelijkheid van mensen. Zeer zeker geldt het: “Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt”. Maar niet minder waar is: “Gezegend daarentegen is de man die op de HEERE vertrouwt en wiens vertrouwen de HEERE is!” Deels ligt die zegen in de gemeenschap die zo iemand met God heeft, wanneer hij in het gebed tot Hem nadert. 

			Merk vervolgens op dat David om Gods nabijheid pleit omdat hij Gods dienstknecht is. Hij zegt hier: “Verlos uw knecht” Een knecht heeft de vrijheid om naar de wil van zijn meester te vragen, en hij is gerechtigd om te vragen zijn heer te zien. Wanneer hij in dienst van zijn meester staat, dan zegt hij: “Ik moet orders hebben. Ik wil mijn moeilijkheden aan mijn meester vertellen en ik wil Hem vragen om te voorzien in de behoeften die zijn dienst met zich meebrengt.” U voelt wel dat hij hier voldoende pleitgrond heeft voor het indienen van zo een verzoek. En wanneer u in alle eerlijkheid kunt zeggen dat u uw krachten aanwendt in de dienst aan de Heere, dan mag ook u van uw Meester verwachten dat Hij in uw gebed met u zal spreken als met Zijn dienstknecht; Hij Die u gezonden heeft, zal persoonlijke omgang met u hebben. 

			Nog een reden draagt David aan waarom hij juist nu het aangezicht van God zoekt, namelijk dat hij voortdurend bidt: “Ik roep tot u de ganse dag”. Mijn geliefde toehoorder, de Heere zal heden uw gebed horen, ook al hebt u nog nooit gebeden. Dat weet ik zeker. Maar ik ben er nog zekerder van dat het onmogelijk is dat de Vader der barmhartigheden u niet meer zou horen wanneer u al lang bidt. Wat een zoete vreugde ligt er in standvastigheid in het gebed! De gewoonte om te bidden is bekoorlijk, maar de geest der gebeden is hemels. Bidt te allen tijde. Is dat mogelijk? Er zijn mensen die erin geslaagd zijn, totdat heel hun dagelijks doen en laten doortrokken waren van gebed. Geve God ons allen deze gestalte! Dan hoeven we niet slechts te hopen op omgang met de Heere, want dan zullen we reeds Zijn nabijheid en gemeenschap ondervinden. Gezegend zijn we wanneer het gebed ons omgeeft als de atmosfeer. Dan leven we in Gods nabijheid; dan hebben we voortdurend omgang met Hem. Mochten wij eens klimmen tot de bergtoppen van deze vertrouwelijke omgang, om er nooit meer van af te dalen!

			Wanneer David niet zo dicht bij de Heere kon komen als hij wel wilde, dan zei hij dat hij zich er voor inspande tot het uiterste. Is dat niet de betekenis van de uitdrukking “Verheug de ziel van uw knecht; want tot U, Heere, verhef ik mijn ziel”? Het is alsof hij zegt: “Heere, wanneer ik deze berg niet kan beklimmen, dan zet ik toch alles op alles. Als ik mij niet in uw nabijheid kan begeven, dan zucht en kreun ik net zolang totdat ik er ben.” Of wij verheugen ons in de Heere óf wij smachten naar Hem! Vraag God u ellendig te maken, tenzij Zijn bewuste aanwezigheid u verblijdt. Wanneer Zijn liefde niet als een beginsel van de hemel in uw hart is uitgestort, dat dan de droefheid om Zijn afwezigheid u het leven krenke! 

			“Zou God Zijn genâ vergeten?

			Nooit meer van ontferming weten?

			Heeft Hij Zijn barmhartigheên

			Door Zijn gramschap afgesneên?

			‘k Zei daarna: dit krenkt mij ‘t leven;

			Maar God zal verand’ring geven;

			D’ Allerhoogste maakt het goed;

			Na het zure geeft Hij ‘t zoet.”

			We hebben één van tweeën nodig: gemeenschap met God óf een zuchten en roepen totdat wij deze gemeenschap mogen beoefenen. We moeten hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zolang wij niet verzadigd worden. Het zou verschrikkelijk zijn wanneer wij voldaan waren zonder vertrouwelijke omgang met God te hebben. 

			Nu, wanneer ons dagelijks roepen en ons innerlijk verlangen God betreft, dan mogen we zeker verwachten dat God gemeenschap met ons zal hebben in het gebed. Maar opnieuw zeg ik: is het niet bijzonder dat u en ik, onbetekenende mensen, die zich op niets kunnen beroepen tegenover de grote Schepper van het heelal, evenwel mogen naderen tot Zijn hoven; ja, dat wij door Jezus Christus tot Hem Zelf mogen naderen om met Hem te spreken zoals een man met zijn vriend doet? Denk nu niet dat Abraham, toen hij voor de Heere stond en bij Hem pleitte zoals een man met zijn vriend, bevoorrecht was boven alle uitverkorenen. Het was een groot voorrecht, zo groot dat ik het u niet kan zeggen. Maar deze eer valt alle heiligen te beurt. Er zijn tijden in het leven van al Gods kinderen dat de Heere hen dicht tot Zich trekt, met hen spreekt en zij met Hem. Dan is Zijn nabijheid zo werkelijk als de lucht die overal aanwezig is en zij verheugen zich erin als in de nabijheid van vader, vrouw, kind of vriend.

			Toch was David, bewust als hij zich was van het grote voorrecht dat hij zocht, nog niet tevreden voordat hij de voornaamste pleitgrond had aangedragen: hij pleit op Gods grote goedheid. Lees het maar in vers vijf: “Want Gij, Heere, zijt goed.” Dat wil zeggen: als U niet goed was, dan zou U nooit naar mij luisteren. Ik ben als het ware een schadelijk insect dat men liever vertrapt dan dat men er mee zou spreken; maar toch bent U zo goed, mijn God, dat U niet Uw voet op mij zet, maar mij optilt en met mij spreekt. Wie kan zich voorstellen dat een engel zou spreken met een mier? Dat is nog niets; hier spreekt de Heere met een schepsel dat vertrapt dient te worden als een mot. “De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.” Een onwaardig schepsel mag zijn hart uitstorten voor Hem. Hij neigt Zijn oor en Hij luistert met zoveel ernst alsof er geen andere stem in de hemel was die Zijn aandacht vroeg. Hij geeft Zijn volle aandacht aan het zwakke geroep van een onwaardige. Zoiets ver­bazingwekkends zou niet kunnen bestaan wanneer er niet geschreven stond: “Want Gij, Heere, zijt goed.”

			Maar o, daar komt bij dat de zonde in ons woont! Ik kan me voorstellen dat de grote God onze nietigheid vergeet en Zich daarover neerbuigt. Maar dat de heilige God niet door onze zondigheid wordt weerhouden, is nog een veel groter wonder. Toch zegt de tekst dat Hij “gaarne vergevende” is. Ja, wanneer wij bedenken wie we zijn, dan moeten we diep verwonderd zijn dat we ooit gemeenschap met God mogen hebben. Daar zie ik een man die eens vloekte als een ketter, terwijl God nu naar zijn stem luistert in het gebed. Een ander was een sabbatschender, hij verachtte het Woord van God en walgde van alles wat heilig en zuiver was; niettemin mag hij nu innige omgang hebben met de Allerhoogste. Is het niet verbazingwekkend?

			Bedenk dat niemand ooit de voeten van de Heere Jezus waste dan een vrouw die een zondares was. Onze Heere kiest degenen uit die de grootste zondaren geweest zijn om de innigste gemeenschap met Hem te beoefenen. Misschien zit hier een zuster die eens anderen in verzoeking bracht, maar die door God voorbestemd is om machtig te zijn in het gebed voor het behoud van anderen. Misschien zit hier een broeder die zich schaamt als hij terugdenkt aan wie hij was, maar die nu machtig is in het gebed. Net als Elia kan hij nu de vensters des hemels openen en sluiten. Hoe wonderlijk is de almachtige genade! Laat Gods Naam eeuwig zijn geprezen. 

			Zo heb ik stilgestaan bij onze eerste gedachte, namelijk dat het van wezenlijk belang is dat wij in ons gebed werkelijk met God spreken. Daar wil ik ten slotte nog een vraag over stellen. Beste toehoorders, bidt u allen om met God te spreken? En zo niet, wat heeft het dan te betekenen? Wanneer u slechts een aantal mooie woorden herhaalt, wat heeft dat dan voor nut? U zou net zo goed boven op een heuvel kunnen gaan staan om tegen de maan te praten, als op uw knieën gaan liggen om het Onze Vader op te dreunen, en vervolgens te denken dat u gebeden hebt. Ik zeg u dat u beter het eerste kunt doen, want in dat geval zou u God niet beledigen. Maar u beledigt Hem met ieder heilig woord dat u uitspreekt zonder gedachte, hart of geloof. Stel eens dat uw eigen kind iedere morgen naar u toe kwam en een aantal zinnen herhaalde zonder er iets mee te bedoelen. U zou zeggen: “Kind, dat heb ik nou vaak genoeg gehoord - waag het niet nog eens bij me te komen met dat zinloos geklets.” U houdt niet van al die woorden zonder inhoud. Maar wanneer uw zoon of dochter naar u toe komt en zegt: “Vader, ik heb dat nodig, wilt u mij dat geven?”, dan luistert u wel naar uw kind. Misschien hoopt u wel dat uw kinderen niet met grote verzoeken komen, omdat u niet zo welgesteld bent. Maar als u rijk genoeg was, dan zou u zeggen: “Dat is goed, mijn kind. Is er nog iets wat je nodig hebt? Zeg het me maar. Ik geef je graag alles wat je nodig hebt.” U wilt dat uw kind een verstandig verzoek doet, dan zult u daar graag op ingaan. Wanneer uw gebed niet uit uw hart voortkomt, dan zal het ook niet Gods hart bereiken. Wanneer uw gebed u niet dichtbij God brengt, zodat u met Hem spreekt, dan verspilt u slechts uw adem. Het is erger dan niets te doen, want naar alle waarschijnlijkheid hebt u uw geweten bezoedeld met de gedachte dat u gebeden hebt. Zodoende hebt u uzelf schade berokkend met een bedrieglijke vleierij. Moge God u bewaren voor zoveel dwaasheid!

			II. Nu kom ik tot mijn tweede punt, en ik bid God dat Hij mij de kracht geve om erover te spreken en u de genade om het te horen. Niet langdurig, maar wel met grote ernst moet ik u eraan herinneren dat het David in zijn gebeden te doen was om persoonlijke antwoorden van God.

			Wanneer wij bidden, verwachten wij dat God ons hoort, zoals David zegt: “In de dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.” Ik mag hier niet namens alle christenen spreken, maar ik mag wel namens mijzelf en namens vele geliefde broeders in het geloof spreken. Met grote vrijmoedigheid moet ik dan zeggen dat we verwachten dat de Heere onze gebeden hoort; nee, we zijn er zeker van dat Hij dat doet. Wanneer wij elkaar vertellen van voorbeelden waarin God onze gebeden heeft verhoord, horen we onze medechristenen zeggen: “Wat bijzonder!” En we kijken hen aan, en zeggen: “Ja, buitengewoon!” Is het iets buiten­gewoons voor God geworden om trouw te zijn aan Zijn eigen belofte? Geef me dan maar de reactie van die oude dame aan wie na een gebedsverhoring werd gevraagd: “Verbaast het u niet?” Ze antwoordde: “Nee, het verbaast me niets; het is precies iets voor Hem.” Als een vriend u had beloofd dat hij u een bepaalde zaak zou geven wanneer u hem daarom zou vragen en hij zou uw verzoek ook daadwerkelijk inwilligen, zou u dan zeggen: “Ik ben hoogst verbaasd dat hij dat doet”? Nee, nee, u gelooft immers dat uw vriend meent wat hij zegt en u wacht erop dat hij zijn woorden nakomt. O, kind van God, handel toch ook zo met God. Het wonder is daarin gelegen, dat Hij nog een belofte heeft gedaan. Maar nu Hij de belofte heeft gedaan is het niet meer verwonderlijk dat Hij deze houdt. Hij verwacht van u dat u erom vraagt en Hij wacht erop om het u te geven. 

			

			Een belofte is als een cheque. Als ik een cheque heb, wat doe ik er dan mee? Stel u voor dat ik ermee rondliep in mijn jaszak en dat ik zei: “Ik zie het nut van dat stukje papier niet in; ik kan er niets voor kopen.” Men zou tegen mij zeggen: “Ben je er al mee naar de bank geweest?” “Nee, daar heb ik nog niet aan gedacht.” “Maar op uw verzoek wordt hij verzilverd. Hebt u uw naam ingevuld op de achterzijde?” “Nee, dat heb ik niet gedaan.” “En toch geeft u de schuld aan degene die u de cheque gegeven heeft? Alle schuld ligt bij uzelf. Zet uw naam op de achterzijde van de cheque, ga ermee naar de bank en u zult krijgen wat u beloofd is.” Een gebed moet bestaan uit het aanbieden van Gods belofte, onderstreept door uw persoonlijk geloof. Ik hoor wel van mensen die een uur samen bidden. Het doet me goed dat ze dat kunnen. Maar zelf kan ik dat maar zelden en ik zie de noodzaak er ook niet van in. Het is alsof je met een cheque naar de bank gaat en vervolgens een uur wacht. De bank­bedienden zouden raar opkijken. Het zou normaal zijn wanneer je naar de balie liep om je cheque te overleggen, het geld in ontvangst nam en weer aan het werk ging. Er is zo een mooie, praktische manier van bidden. We geloven dan zo in God dat we de belofte overleggen, de zegening in ontvangst nemen en ons weer kwijten van ons Goddelijk beroep. Een stortvloed van woorden is soms niet meer dan een verontschuldigen van het ongeloof. De gebeden uit de Bijbel zijn vrijwel allemaal kort; ze zijn kort en krachtig. De uitzonderingen hierop vinden we in bijzonder moeilijke omstandigheden, zoals bij Jakob, toen hij uitriep:

			“Ik houd u vast, de ganse nacht

			en worstel tot de morgen aanbreekt.”

			Over het algemeen is het zo dat het geloof de belofte aanbiedt, antwoord ontvangt en met vreugde haar weg vervolgt. 

			

			Wanneer wij in moeilijkheden verkeren, verwachten we met nog meer zekerheid dat God ons gebed verhoort. Zo was het met David: “In de dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.” Moeilijkheden zijn er om ons tot gebed te brengen. Wanneer wij bidden, wordt het gebed de troost in onze moeiten. En wanneer het gebed wordt verhoord, is dat de redding uit onze moeiten. Velen onder ons zouden snel van hun moeiten verlost zijn wanneer ze zouden bidden. “Dominee, ik heb zo mijn best gedaan.” En wat is dat, “uw best”? Beter dan “uw best” is het wachten op de Heere. 

			Maar al te vaak moeten beproevingen ons op de vingers tikken om ons schadelijk vertrouwen los te laten en ons tot de Heere te wenden. Met al ons ijdel vertrouwen zijn we als een krankzinnige met een scheermes: hoe meer we ons eraan vastklemmen, hoe meer het ons verwondt. Laat die dodelijke zelfgerustheid varen. Vertrouw op God en zie op Hem; uw verlossing zal spoedig komen. Al zou u op andere tijden geen antwoord ontvangen, dan zult u zeker verhoord worden in de dag der benauwdheid wanneer u op de Heere vertrouwt.

			Welnu, wanneer wij verwachten dat God ons verhoort, dan doen wij dat op zeer goede gronden. Er zijn een aantal voor de hand liggende redenen. Mijn gedachten speelden met de vraag: “Waarom bid ik? Waarom heb ik een reden om aan te nemen dat God mij verhoort?” En ik dacht bij mezelf: “Op natuurlijke gronden heb ik het recht om te geloven dat God het gebed verhoort, want waarom anders wordt tot het gebed bevolen?” De Schriften staan vol gebeden. Het gebed is een instelling van zowel het oude verbond als van het nieuwe, maar toch is het een dwaze bezigheid wanneer God het niet verhoort. 

			“O, maar zelfs al zou er geen verhoring zijn, dan nog is bidden goed voor je”, hoor ik iemand zeggen. Misschien dat het goed is voor een dwaas dat hij bidt terwijl hij weet dat zijn gebed niet door God wordt verhoord, maar aangezien ik geen dwaas ben, zou ik zo een domme handeling niet kunnen verrichten. Ik zou net zo goed op een hek kunnen gaan zitten en een deuntje fluiten, als gaan bidden zonder hoop op verhoring. Als er geen God is Die het gebed verhoort, dan zal ik niet bidden, evenmin als iedereen die zijn verstand gebruikt. Wanneer u kunt aantonen dat het gebed niet door God wordt verhoord, dan hebt u aangetoond dat het gebed dwaasheid is. En wanneer u kunt aantonen dat het gebed dwaasheid is, wie zal er dan nog bidden? Nodigt God ons niet uit te bidden? Beveelt Hij ons niet te bidden? Zijn er juist niet veel uitdrukkelijke bevelen zoals: “... dat men altijd moet bidden, en niet vertragen”, “bidt zonder ophouden”, enzovoort? Daaruit volgt dat het gebed ook door God verhoord moet worden. Hoe zou het met u zijn wanneer u tegen een aantal arme mensen zou zeggen: “Kom morgen maar eens bij mij langs, dan zal ik jullie helpen”? U zou toch ook van plan zijn hen te helpen, als u dat zo zou zeggen? Ik kan mij niet voorstellen dat u zo duivels zou zijn door steeds maar te zeggen: “Kom eens bij mij langs; als u honger hebt, zit dan bij mij aan tafel; als u kleding nodig hebt, zeg het dan tegen mij”, terwijl u ondertussen denkt: “Maar ik ben niet van plan u iets te geven; u kunt bij me aanbellen zo lang u wilt - dat is een goede oefening voor u; ik zal er echter geen aandacht aan besteden.” Dat zou een uiterst gruwelijke en schandelijke bespotting zijn van andermans ellende. Zo zal God niet met ons handelen. De instelling van het gebed op zich geeft ons reeds de zekerheid dat God het wil horen en verhoren. 

			Let er ook op dat het gebed bij alle heiligen gevonden wordt. Er zijn heiligen geweest van allerlei soort en met uiteenlopende karakters, maar allen hebben gebeden. Sommigen, zoals Heman en Asaf, waren meesters in het lied en ze hebben gebeden. Anderen konden niet zingen, maar ze hebben allen gebeden. Vandaag de dag kunnen we allerlei christenen ontmoeten, die er allerlei leerstellingen op na houden, maar bidden doen ze allen. En, wat nog het merkwaardigste is, ze bidden allen op dezelfde wijze. Wanneer ze bidden kun je nauwelijks verschil bemerken. 

			“In ‘t bidden zijn de vromen één -

			In woord en daad en geest.”

			

			Iemand kan regelrecht tegen de leer van de Goddelijke genade in preken, maar wanneer hij op zijn knieën ligt, dan bidt hij net zo hartelijk tot God om genade als was hij Calvijn zelf. Voor de genadetroon zijn we allen één. Welke leerstellige standpunten we er ook op nahouden, wanneer we in de kracht van de Heilige Geest pleiten bij de levende God, worden we in één vorm gegoten. Hoe kan dat? Als de heiligen alle eeuwen door hebben gebeden, zijn het dan allemaal dwazen geweest? Hebben ze zich uiteindelijk alleen maar op een nutteloze en dwaze manier beziggehouden? Geloof maar van niet! 

			Merk ook op dat hoe vromer en heiliger iemand is, hoe meer hij bidt. U hebt toch nog nooit gehoord dat iemand afvallig werd, of dat een nuchter man een dronkaard werd doordat hij te veel bad? Hebt u ooit gehoord dat iemand onvriendelijk werd tegen zijn vrouw, of vrekkig tegenover de armen, de kerkgang verwaarloosde, of zich schuldig maakte aan ernstige zonden door te veel te bidden? Nee, het tegendeel is waar. Wanneer iemand God meer liefheeft en hij meer op Christus begint te lijken, dan schept hij ook meer behagen in het gebed. Het kan geen nutteloze oefening zijn wat de besten onder de leiding van de Heilige Geest hebben ondernomen. Al zou er het gevaar zijn dat we het fout doen, dan zijn we toch in goed gezelschap. Want daar zien we de Heere Jezus Zelf komen, uit de eenzame plaats waar Hij verkeerde. De takjes en bladeren van de bergbloemen haken nog aan Zijn mantel. De ganse nacht heeft Hij doorgebracht in hartverscheurend gebed. Hij zal Zijn mond niet opendoen om te prediken voor de mensenmenigte voordat Hij eerst, in verborgen gemeenschap met de hemel, een nieuwe zalving heeft ontvangen van de hand van Zijn Vader. Onze Meester en Zijn discipelen waren overvloedig in het gebed. 

			Nu, beste vrienden, dit zijn de natuurlijke redenen. En u kunt er nog veel meer bedenken. 

			Maar wanneer we ons tot de Schriftuurlijke redenen wenden: waarom zou er een genadetroon zijn als het gebed niets voorstelde? Waarom is de troon der genade blijvend gevestigd, als daar niet enige vorm van realiteit in zou zijn? Waarom zegt Paulus: “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade”? Zeg mij, waarom is Christus de Weg tot de troon der genade? Waarom is Hijzelf de grote Middelaar, als het gebed nutteloos is? De Heilige Geest komt onze zwakheden in het gebed te hulp; dat kan toch alleen als het gebed ook werkelijk een zekere geldigheid heeft? Hij helpt ons toch niet bij iets wat geen effect heeft? Helpt Hij ons smekingen op te zenden die God nooit ter ore zullen komen? Vertel dat maar aan de filosofen; wij zijn niet zo lichtgelovig. 

			Want - ik zeg het nog eens - wij weten dat God het gebed verhoort, omdat wij tallozen van Gods kinderen hebben ontmoet die kunnen vertellen van verhoring van hun gebeden. Ja, meer dan dat, wij zelf zijn daar een voorbeeld van. Wanneer ik terugblader in mijn agenda, dan staat die boordevol antwoorden op het gebed. Wanneer ik ‘s avonds met vrienden sprak, vertelde ik hoe God in tijden van nood mijn geroep hoorde. Vaak zeiden ze dan: “Hebt u dat opgeschreven?” “Nee, ik geloof van niet.” “O”, zei dan iemand, “zorg er toch voor dat het niet vergeten wordt.” Ik moet daarop zeggen dat veel voorbeelden van gebedsverhoring het geloof van de gemiddelde mens te boven gaan. Ik weet dat ze waar zijn, maar ik verwacht niet dat anderen mijn verhaal zullen geloven. Toen William Huntington zijn “Bank des Geloofs”3 schreef, noemden sommigen het een “Bank van Onzin”. Ik zou wel twintig boeken met die titel kunnen schrijven en ieder woord ervan zou zo waar en zeker zijn als een eerlijk mens maar kan schrijven. Maar het enige resultaat zou zijn dat de mensen zouden zeggen: “Och ja, dat is nou eenmaal het product van die beste man z’n fanatisme.” Wanneer de moderne mens iets niet wil geloven, noemt hij het fanatiek. Wanneer wij morgen voor de rechtbank zouden moeten getuigen, dan zou ons getuigenis meetellen in de rechtspraak. Wanneer we echter spreken over gebedsverhoring, o, dan is ons verhaal niet meer dan romantiek, en ons getuigenis moet vooral niet geloofd worden. Maar, broeders en zusters, onze getuigenis is waar, of men het nu overneemt of niet. Plechtig verklaar ik dat geen enkel feit zo door mijn ervaring wordt gestaafd dan dit, namelijk dat de Heere de gebeden van zijn gelovige kinderen verhoort. U zult allen voor uzelf weten of er een God is Die het gebed verhoort. Antwoordt Hij uw smekingen? Broeders, u bent daar toch zeker van? Terwijl ik deze vraag stel, buigt u het hoofd en zegt u: “Gezegend zij de Naam des Heeren.”

			Daar zit mijn geliefde broeder William Olney. Hebben we hem niet tweemaal teruggebeden van de rand van het graf? Hij is een levend toonbeeld van het verhoorde gebed. Geen steen of balk van dit grote gebouw4 of het is een antwoord op onze gebeden. Toen we als gemeente nog klein en zwak waren, ondernamen we de bouw van deze grootse kerk. Steen voor steen, gebed na gebed, zo hebben we hem opgebouwd tot de eer en verheerlijking van God. Als wij die onder dit dak samenkomen niet in het gebed zouden geloven, dan zouden de stenen in de muren spreken en tegen ons getuigen. 

			Ik hoor echter iemand zeggen: “Er zijn zoveel moeilijkheden ten aanzien van gebedsverhoring.” O ja? Hoe verder ik in dit leven kom, hoe meer moeilijkheden mij ter ore komen, ook al heb ik ze zelf niet ondervonden. Ik ben ervan overtuigd dat er grote moeilijkheden bestaan ten aanzien van eten, ademhalen en slapen. En wat de lucht betreft: ik weet niet wat daar allemaal niet in zit. Ze zit vol met ziektekiemen, zodat het eigenlijk een wonder is dat we nog leven. Maar we leven wel, of niet soms? En vanavond zullen we toch eten, ondanks alle moeilijkheden die met het voedsel verband houden. En wat betreft de moeilijkheden rondom het gebed: die zijn geheel filosofisch van aard en niet praktisch. Wanneer u filosoof bent, dan mag u uw hoofd erover breken. Maar wanneer u een eenvoudig, praktisch mens bent, dan mag u bidden en de zegen ontvangen. 

			“Ja, maar de kracht van het gebed veronderstelt dat God veranderlijk is.” Welnu, alles wat wij doen veronderstelt dat, maar het is slechts een veronderstelling. Zelfs het feit dat u straks naar huis loopt roept misschien vragen op ten aanzien van Gods besluiten. Het zijn echter niet-bestaande vragen. U kunt erover nadenken zolang u wilt, maar uiteindelijk zal blijken dat het slechts een schim is. Stel dat u eens stopt met veronderstellen, om gewoon te doen wat God u opdraagt en te kijken of het werkt. Wanneer u ziet dat het werkt in de praktijk, laat anderen dan hun moeilijkheden er op nahouden. Zelf eet ik geen vlees; maar wanneer ik dat wel zou doen, dan zou ik het prima vinden als mijn honden de botjes opaten - ik zou tevreden zijn met het vlees. Mochten er al moeilijkheden zijn met betrekking tot het gebed, dan zijn die voor de honden. Daarmee bedoel ik de filosofen. Maar wat ons, eenvoudige christenen, aangaat, wij zijn tevreden met het vlees: het dierbare feit dat het gebed alle zegen van boven doet afdalen. Wij bidden en God verhoort ons. Dat is voldoende voor ons. Onze God verandert Zijn wil niet, maar toch wil Hij verandering geven in antwoord op ons gebed. 

			Nog één opmerking wil ik maken. Ik kan niet verwachten dat iemand gelooft dat hij gemeenschap met God kan hebben of dat God daadwerkelijk zijn gebed zal verhoren en hem zijn wens geven, tenzij hij persoonlijk er toe gebracht is om het te proberen. Maar wanneer hij door Gods Geest zoekende is gemaakt om nabij God te komen, dan zal ik niet verder met hem hoeven te discussiëren. Hij is dan een nieuw leven begonnen, waarin hij nieuwe dingen zal kunnen verstaan. Voor hij dat nieuwe leven aanvangt is hij geestelijk doof en blind; hoe zou hij de geestelijke werkelijkheid kennen? Onze Heere heeft tot ons gezegd: “U moet wederom geboren worden.” Wanneer wij wedergeboren zijn, dan zal ons innerlijk leven zich richten op het leven met God en gemeenschap hebben met God. God zal dat beantwoorden, “de begeerte der rechtvaardigen zal God geven.” Wat een eer ligt er in de gemeenschap met God! Gelukkig zijn zij die haar beoefenen! Wat een onuitsprekelijk voorrecht om het hart voor God te mogen uitstorten! Verheug u daarin voordat u vanavond in slaap valt. O, de heilige rust die dat met zich meebrengt! U hoeft geen onsje last te dragen, omdat in het gebed al uw bekommernis op Hem wordt geworpen Die voor u zorgt! Wat een liefde woont er in het hart van een mens die in het gebed tot God nadert! U kunt God niet liefhebben op een afstand. Dichterbij moet u komen, dichterbij - anders kan de liefde geen rust vinden. Wanneer we in het zonlicht komen, voelen we de warmte. Wanneer we dichter bij God komen, hebben we meer vreugde in Hem. Blijf dicht bij God. Wees overvloedig in het gebed. Laten uw smekingen voortdurend opgezonden worden. Dan zult u er zeker van zijn dat de Vader Zelf uw roepstem zal horen!

			O, dat zij die nooit bidden, daar nu terstond mee zouden beginnen! Vertrouw op Jezus, de Middelaar, en laat dat vertrouwen tot uiting komen door in het gebed te pleiten op de verdienste van Zijn bloed. O, dat u toch heden dat heilige gebedsleven zou aanvangen, dat leidt tot het eeuwige leven van lofprijzing aan Gods rechterhand. 5

			Amen.
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			Bidden, het bewijs van Godsvrucht

			‘Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd.’ (Psalm 32:6a)

			Niet alle mensen zijn heilig. Helaas! De grote meerderheid van het menselijk geslacht is goddeloos. En de mensen die tot op zekere hoogte heilig zijn, zijn niet allemaal even heilig. De man die God vreest en Hem waarlijk wil kennen, bezit een zekere mate van heiligheid. De man die zijn vertrouwen is gaan stellen op de Zaligmaker Die God tot het grote Zoenoffer voor de zonde heeft gegeven, bezit een gezegende mate van heiligheid. De man die voortdurend in gemeenschap met God leeft, wiens ernstige gebeden en berouwvolle tranen vaak door de grote Vader aanschouwd worden, smacht naar een vollere en diepere betrekking met de Heere - die man is heilig in nog hogere zin van het woord. En hij, die door voortdurende omgang met God Zijn beeld is gaan vertonen, die de gelijkenis van Christus draagt omdat hij reeds zo lang op Hem heeft gezien en zich zo in Hem heeft verheugd - hij ís de heilige. De man die zijn God overal vindt, die Hem ziet in al de werken van Zijn handen, de man die alles tot God herleidt, hetzij vreugde of rampspoed, die elke rechtszaak en elk verzoek voor de troon der genade brengt, die is heilig. Heilig is de man die niet zonder zijn God zou kunnen leven, voor wie God de blijdschap zijner verheuging is, de menigvuldige Verlossing van zijn aangezicht, de man die leeft in God. Dat is de man die eeuwig met God zal leven, want hem is een mate van Goddelijkheid geschonken. Op Gods tijd zal hij weggeroepen worden naar die gezegende plaats waar hij God zal zien en zich eeuwig in Hem zal verheugen.

			Geliefde toehoorders, oordeelt u zelf aan de hand van deze uitspraken of u heilig bent of niet. Laat uw geweten u in deze zaak zekerheid verschaffen. Wellicht wordt u tijdens deze preek geholpen bij dit noodzakelijk zelfonderzoek. De tekst zelf is een toetssteen aan de hand waarvan wij kunnen zeggen of wij tot de heiligen gerekend kunnen worden: “Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd.” 

			

			In deze woorden zien we in de eerste plaats het algemene kenmerk van de heiligen. Zij bidden tot God. Ten tweede vinden we hier een krachtig motief tot gebed: “Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd.” En in de derde plaats lezen we in de tekst wanneer men het beste kan bidden, de gelegenheid waarvan de heiligen overvloedig gebruik maken: ze zullen “aanbidden in vindenstijd.” Al deze punten zijn onze ernstige overweging meer dan waard.

			I. In de eerste plaats: het algemene kenmerk van heiligheid. 

			“Hierom zal U ieder heilige aanbidden.” Wanneer iemand een heilig leven begint te leiden, dan is dit het eerste teken van de verandering die in hem wordt gewerkt: “Zie, hij bidt.” Gebed is het kenmerk van beginnende heiligheid. Voordat iemand aan pleiten en smeken is toegekomen, kunnen we er niet zeker van zijn dat er enig Goddelijk leven in hem aanwezig is. Er kunnen verlangens zijn, maar als deze nooit tot gebeden worden, kunnen we vrezen dat ze als een morgenwolk zijn en als de dauw die spoedig verdwijnt. Er kunnen een aantal kenmerken zijn van een heilige gedachtegang, maar als die gedachten zich nooit tot gebed verdiepen, kunnen we vrezen dat ze zijn als het zaad dat op de weg wordt gestrooid, wat de vogels wel­dra zullen oppikken. Maar als iemand werkelijk gaat pleiten bij God, als hij niet kan rusten zonder zijn hart uit te storten voor de troon der genade, dan gaan we hopen dat hij werkelijk een Godvruchtig man is. Het gebed is de levensadem van de nieuwe gelovige. Het gebed is de eerste schreeuw waaraan wij kunnen horen dat het pasgeboren kind werkelijk leeft. Als iemand niet bidt, kunnen we vermoeden dat zo iemand alleen de naam heeft dat hij leeft, maar dat het hem ontbreekt aan echt geestelijk leven.

			En wanneer het gebed het teken van beginnende Godsvrucht is, dan is het evenzeer het teken van godsvrucht in alle groeistadia. De man met de meeste genade zal het meeste bidden. Neemt u maar van mij aan dat wanneer u en ik de meeste genade hebben, we dat kunnen beoordelen aan de hand van het feit dat er meer gebed en lofprijzing bij ons wordt gevonden dan voorheen. Wanneer u minder bidt dan in het verleden, dan kunt u van uzelf zeggen dat u minder toegewijd bent, dat uw gemeenschap met God minder is geworden, ja, dat u in feite minder heilig bent. Ik ken geen betere thermometer van uw geestelijke temperatuur dan deze: de intensiteit van uw gebed. Ik heb het niet over de hoeveelheid, want er zijn mensen die voor de schijn lange gebeden bidden. Ik heb het over de waarachtigheid ervan, de intensiteit. Het gebed kan het beste worden gewogen in plaats van gemeten. Hoe meer u toeneemt in genade, hoe meer u afhankelijk zult worden van het gebed. Als een kind van God gekomen is tot aan de volheid van een mens in Christus Jezus, dan wordt hij als Elia: een man, machtig in het gebed. Eén zo iemand in een gemeente kan deze van de ondergang redden. Ik ga nog verder en zeg dat één zo’n man een heel volk onuitsprekelijke zegeningen kan aanbrengen. De meest godvruchtige man is hij die in zijn binnenkamer de meeste macht bij God heeft. En die macht bezit hij omdat hij overvloedig is in Godsvrucht. Ieder heilige zal tot de Heere bidden, of hij nu slechts een kind in de genade is die wat gebroken zinnen stamelt of een volwassene in Christus die even vastberaden als Jakob de verbonds­engel aangrijpt met de woorden: “Ik laat U niet gaan tenzij dat Gij mij zegent.” De gebeden kunnen variëren naar de mate van heiligheid, maar ieder heilige draagt vanaf het begin tot aan het einde van zijn geestelijk leven dit duidelijke kenmerk: “Zie, hij bidt.” 

			Vervolgens, mijn geliefde vrienden, het gebed is een onmiskenbaar kenmerk van Godsvrucht. Als u niet bidt, denk dan aan dat oude, maar ware gezegde: “Een ziel zonder gebed is een ziel zonder Christus.” U weet hoe vaak het voorkomt dat mensen die voor uiterst heilig doorgaan, soms de grootste zonden bedrijven. Waar bijvoorbeeld de leer van de menselijke rechtvaardigheid werd aangehangen, heeft dat altijd tot afschuwelijke bandeloosheid geleid, een verschrikkelijke vleselijke verdorvenheid die deze leer kenmerkt. Zo heb ik verscheidene mensen gekend die naar hun eigen zeggen zo volkomen in overeenstemming met de Goddelijke wil leefden, dat ze het niet nodig vonden om te bidden. Dat is de duivel in schaapskleren en niets anders. En de duivel in schaapskleren is duivelser dan de duivel in eigen gedaante. Als iets uw gebedsleven doet afnemen of u helemaal van bidden weerhoudt, dan is dat een kwade zaak, hoe u het ook wendt of keert. Maar waar sprake is van echt gebed kunt u er zeker van zijn dat het kwijnend verlangen een bewijs vormt dat er nog leven is in de ziel. Wanneer de Heere u in staat stelt te bidden, wanhoop dan toch niet. Wanneer uw gebed met zuchten en tranen gepaard gaat, denk dan niet dat uw gebeden daar minder om zijn. En wanneer u dat toch doet, komt er misschien nog eens een tijd dat u meer waarde hecht aan die gebroken gebeden dan aan alle andere.

			Ik weet wat het is om weg te gaan van de troon der genade met het gevoel helemaal niet gebeden te hebben. Ik verachtte mijn gebed en weende erover. Wanneer ik echter later daarop terugkeek, dacht ik wel eens: “Ik wou dat ik nog eens zo kon bidden als toen ik dacht dat ik helemaal niet gebeden had.” In het algemeen kunnen wij onze gebeden maar slecht beoordelen. Maar dit oordeel kunnen wij wel geven: wanneer ons hart zucht en roept en verlangt en pleit bij God, zijn dat geen tekenen van een onwedergeboren hart. Het zijn exotische bloemen, waarvan het zaad uit de hemel moet zijn gekomen. Wanneer u een waarlijk geestelijk gebed bidt, is dat een zeker kenmerk dat Gods Geest in u worstelt en dat u reeds een kind van God bent. 

			Ik zeg het nog eens, geliefde vrienden, dat het gebed bij een heilige hoort. Ik geloof dat het een goede zaak is om gezette gebedstijden te hebben. Maar ik weet zeker dat het verschrikkelijk is om het bidden te beperken tot een bepaalde tijd of periode, want voor de vrome wordt het gebed als ademen, als zuchten, als roepen. Misschien hebt u wel eens van die predikant gehoord die in de kantlijn van zijn preekschets schreef: “hier roepen”. Maar roepen volgens plan is maar een armzalig soort van roepen. En zo kunt u ook de diepgang van het gebed niet van tevoren bepalen. Het gebed moet op natuurlijke wijze voortkomen uit een vernieuwd hart. Jakob kon niet alle nachten in gebed doorbrengen. Misschien heeft hij het na die ene, gedenkwaardige keer nooit meer gedaan. Maar toen hij die ene nacht aan de beek Jabbok doorbracht, “kon hij niet anders”, zoals Luther zei. Een opgepompt gebed is van weinig meer betekenis dan het ruimwater dat van het scheepsdek spoelt. Wat u nodig hebt is het gebed dat vrij uit u opkomt, als een fontein uit de rotssteen. Het gebed moet het natuurlijk overvloeien van de ziel zijn. U moet niet bidden omdat de tijd ervoor aangebroken is, maar omdat uw hart tot de Heere moet roepen. 

			“Maar”, zegt iemand, “soms voel ik dat ik niet kan bidden.” O, dan moet u vooral bidden, want dan moet u vaststellen dat er iets ernstigs met u aan de hand is! Wanneer de tijd en de gelegenheid daar is om tot God te naderen, maar u voelt er geen genegenheid toe, ga er dan maar van uit dat er iets radicaal mis is. U hebt een dodelijke ziekte onder de leden en u moet direct de hemelse Heelmeester erbij halen. U moet roepen: “Heere, ik kan niet bidden. Er is iets met mij wat niet deugt, er is iets geheimzinnigs aan de hand. Kom, Heere, en genees mij, want ik kan niet langer zonder gebed leven!” Wanneer een kind van God niet kan bidden, dan zal deze dat als een ellendige, ongelukkige toestand moeten ervaren en geen rust vinden totdat zijn of haar geest zich weer waarlijk uit kan storten voor de levende God. Wanneer het met uw hart goed gesteld is, dan is bidden net zo eenvoudig als ademhalen. 

			Ik herinner me hoe ik eens in het kerkje van Mr. Rowland Hill in Wotton-under-Edge was en dat ik stilstond bij het huisje waar hij gewoond heeft. Ik zei tegen een vriend die de beste man gekend had: “Waar bad Mr. Rowland Hill altijd?” Hij antwoordde: “Meneer, ik denk dat ik dat niet kan zeggen. Als u zou vragen: “Waar bad hij niet?” of “Wanneer bad hij niet?”, dan zou ik dat ook niet kunnen zeggen. De beste oude man wandelde altijd op en neer langs die laurierhaag en als daar iemand langs kwam kon die hem horen bidden tijdens het wandelen. En als hij dan de straat opliep, bleef hij nog bidden. Al biddend keerde hij ook weer terug. En wanneer hij naar binnen ging, de studeerkamer in, dan las hij niet zoveel, maar je hoorde hem wel een versje zingen of hij bad voor Sara Jones die ziek was of voor Tom Brown die dreigde af te haken.” Wanneer de oude man in Londen was, dan wandelde hij vaak door de Blackfriars Road. Soms stond hij stil voor een etalage en wanneer dan iemand naast hem kwam staan, bleek dat hij nog aan het bidden was, want hij kon niet leven zonder gebed. Zo vergaat het de vrome ten slotte: bidden wordt net zo een natuurlijke bezigheid als ademhalen. U houdt vast niet bij hoeveel keer u per dag ademhaalt. Als u ’s avonds thuiskomt zegt u niet: “Vandaag heb ik zoveel keer ademgehaald.” Natuurlijk houdt u dat niet bij, tenzij u astmatisch bent. Wanneer iemand astmatisch wordt in het bidden, dan weet hij ook hoe vaak hij bidt. Maar wanneer u over een goede geestelijke gezondheid beschikt, dan ademt u vrijuit, als een levende ziel voor de levende God en uw leven wordt één lange gebedstijd. 

			

			Voor zo iemand is het gebed een blijde, vertroostende oefening. Het is geen taak, geen inspanning. Wanneer hij werkelijk vroom is en dicht nabij God leeft, dan is zijn gebed een intense verheuging. Het is de vreugde van zijn leven om even zijn dagelijkse bezigheden te laten voor wat ze zijn, de drukte van deze wereld even te kunnen ontvluchten om enkele minuten in alle rust samen te zijn met God. Dat zijn de genoegens die ons in staat stellen de lange dagen van onze ballingschap geduldig door te komen, totdat de Koning komt om ons thuis te brengen en ons voor altijd bij Hem te doen wonen. 

			De gebeden van de heiligen kunnen echter op allerlei wijze tot uiting komen. Soms neemt het gebed de vorm aan van een daad; en een daad kan een gebed zijn. Wanneer wij onze naaste liefhebben en het goede voor hem zoeken, dan is dat een gebed dat een praktische vorm gekregen heeft. Er zit wel wat in die vaak geciteerde uitspraak van de dichter Coleridge: 

			“De beste bidder is hij die het meest bemint.”

			Het is een gebed tot God wanneer wij aalmoezen geven, het Evangelie prediken, een dwalende ziel willen redden; wanneer wij een kind op de knie nemen en het van de Heiland vertellen. Zulke daden zijn vaak zeer aangename gebeden. Maar wanneer u dat niet kunt, dan is het goed om uw hart voor de Heere in woorden uit te storten. Wanneer u ook dat niet kunt, dan is het heerlijk om stil te zijn en naar Hem op te zien. Zoals de lelies hun geur verspreiden voor Hem Die ze heeft gemaakt, zo kunt u zelfs zonder te spreken God aanbidden met die diepe aanbidding die welsprekender is dan welke taal ook. Het is die heilige nabijheid waarin men geen geluid durft voort te brengen, opdat de ban van de Goddelijke stilte niet wordt verbroken. Zwijgende lippen en een sprekende ziel - dat is heel vaak een goede combinatie in het gebed. Het is een gezegend gebed wanneer u in stilte voor God op uw aangezicht ligt of zucht en huilt, kreunt en weent al naar gelang de Heilige Geest u aandrijft. Dit alles is gebed, welke vorm het ook moge aannemen. Het is het teken van leven bij een ware gelovige. 

			II. Ik geloof dat ik lang genoeg heb stilgestaan bij dit eerste punt, namelijk het gebed als algemeen kenmerk van heiligheid. In de tweede plaats vinden we in de tekst een krachtig motief om te bidden: “Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd.” 

			Het eerste motief lijkt ons het feit dat God zo’n grote zondaar als David verhoorde. Misschien weet u wel dat dit tekstgedeelte erg moeilijk te verklaren valt. Het lijkt eenvoudig, maar toch zijn er veel verklaringen. In de kanttekeningen bij de herziene vertaling6 lezen we: “In de tijd van de ontdekking van de zonde”. Laat me de context eens lezen7: “Ik erkende mijn zonde voor u en mijn ongerechtigheid heb ik niet verborgen. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen voor de Heere belijden; en Gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Laat hierom iedere heilige U bidden in de tijd van de ontdekking van de zonde.”8 De vertaling loopt goed en de samenhang lijkt het te rechtvaardigen. Ik ben er niet zeker van of dit de juiste vertaling is, maar de betekenis is in harmonie. Laten wij daarom deze les er uit leren, namelijk dat God het gebed van een groot zondaar heeft verhoord. Misschien zit er in dit bedehuis iemand die in grote, ernstige zonden is gevallen, en deze lezing is dan misschien een boodschap van de Heere aan die persoon. David had zeer zwaar gezondigd en hij had er nog bedrog aan toegevoegd. Zijn zondige daden doen mensen tot op de huidige dag schimpen op alle vroomheid, zodat ongelovigen met verachting in hun stem vragen: “Was dat nu de man naar Gods hart?” Het was een verschrikkelijke zonde die hij bedreef; maar er kwam voor hem een tijd van ontdekking van zijn zonde. Zijn hart werd in boetvaardigheid verbroken. Toen ging hij tot God en vond genade. Eigenlijk zegt hij: “Het is zo groot dat een ellendeling als ik vergeving kan ontvangen, dat iedere heilige, zolang de wereld bestaat, moet geloven dat het belijden van de zonde voor de Heere, evenals de kracht van het gebed, de zondaar vrijspraak doet verkrijgen.” 

			

			Ik vind dat een mooie uitleg, want het is soms nodig dat wij, in het besef van onze zonden, aan zondaren denken als Manasse, Maria Magdalena, de moordenaar aan het kruis en Saulus van Tarsen. Zelfs in het leven van hen die veel zegen van de Heere hebben ontvangen, zijn er tijden dat ze alleen maar de Zaligmaker van zondaren nodig hebben. Dan gevoelen ze dat er voor hen geen redding zou zijn wanneer er geen redding was voor de grootste der zondaren. Daarom geeft God ons de geschiedenis van David, zodat iedere heilige hem hierom zou bidden in de tijd van de ontdekking van de zonde. We zouden misschien bang zijn om tot God te gaan als David ons niet was voorgegaan op deze weg. “Kom”, zegt de dichter van psalm 51. “Kom”, zegt hij ten aanzien van het verbroken hart: “God heeft mij vergeving geschonken en Hij deed dat om al Zijn lankmoedigheid in mij te tonen, als voorbeeld voor hen die na mij berouw hebben en geloven.” 

			Nog een motief tot gebed dat we in deze tekst zien, is dat wij allen dagelijks vergeving nodig hebben. “Hierom zal U ieder heilige aanbidden.” “Hierom” - om deze bedekking van de zonden, om dit uitdelgen van de ongerechtigheid. Beste vrienden, ik hoop dat u allen dagelijks bidt om de vergeving der zonden. Ik ben er van overtuigd dat alle heiligen onder u dat doen. Wanneer u geen zonde doet, dan heeft de Heiland een grote fout begaan door ons dit gebed na te laten: “Vergeef ons onze schulden.” Waartoe dient deze bede, wanneer er geen zonden zijn om te vergeven? Maar hierom, dat is om de vergeving van de zonde, moet ieder heilige tot God bidden. 

			Iedere heilige zal ook om deze reden tot God bidden: omdat hij vergeving der zonden heeft ontvangen. U herinnert zich dat u uw zonden beleed voor de Rechter van allen en dat u vergeving ontving. U weet nog hoe u met gebroken hart en terneergeslagen ogen uw zonden voor Hem bekende en dat Hij uw overtredingen wegdeed. Nu dan, dat is de reden waarom u altijd moet bidden. Hij Die u toen heeft verhoord, zal u nog steeds verhoren. Hij Die u toen van uw zonden heeft gewassen in de fontein van Zijn bloed, zal ook nu uw zonden wegdoen door de voetwassing die Hij ons voortdurend geeft en waarvan Jezus zei: “Die gewassen is, heeft niet van node dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.” Gezegend zij God! Wij zullen niet ophouden te bidden om vergeving, ook al hebben wij de ver­geving ontvangen. We zullen hunkeren naar de dagelijkse vernieuwing van het Goddelijk teken der verzoening. Wanneer we dat al ontvingen toen wij nog zondaar waren, des te meer zullen we dat ontvangen nu wij met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon. Wanneer we dat al verkregen als ballingen, dan zullen we dat te meer ontvangen als Zijn geliefde kinderen. 

			“Hierom zal U ieder heilige aanbidden.” Dat wil zeggen: omdat er moeilijkheden aankomen, want dat leert ons de context. “In een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid.” Broeders, zorgt de Heere er niet voor dat wij blijven bidden, door ons voortdurend behoeftig te maken? Stel dat ik een vriend had, van wie ik afhankelijk was, en dat hij tegen mij zei: “Ik zal je in één keer zoveel geld geven als je voor een heel jaar nodig hebt. Daarna kom je maar weer geld halen voor een volgend jaar. Of kom je het liever ieder kwartaal bij mij thuis ophalen?” Ik zou zeggen: “Laat mij maar voor het laatste kiezen, want dan moet ik vier keer per jaar komen en dan kan ik vier keer bij je eten.” “Wil je het misschien maandelijks hebben?” “O ja, dat wil ik wel, dan kan ik elke maand een dag naar je toe komen.” “Misschien”, zo zegt hij, “wil je iedere dag wel komen.” “O zeker, dat zou ik het liefste doen. Ik zou graag iedere dag aan je tafel zitten.” “Misschien wil je alles wel rechtstreeks uit mijn hand ontvangen, zo dat je niets hebt behalve datgene wat ik je iedere keer geef.” “O ja, mijn vriend, dat voortdurend schuldig staan, die constante afhankelijkheid zou mij zo veel gelegenheid geven om jou, die ik zo liefheb, beter te leren kennen, dat ik daar de voorkeur aan geef.” 

			Er trouwt een meisje. Haar vader zegt: “Hier, mijn kind, ik geef je zoveel honderd gulden. Ga er verstandig mee om, want het is alles wat ik je kan geven.” Een ander meisje trouwt en haar vader zegt: “Ik zal je regelmatig wat sturen.” Iedere week ontvangt zij zo wat van haar vader. Het is maar een klein bedrag, maar het komt altijd. Het houdt nooit op. Zodoende ontvangt ze veel meer van haar vader dan het andere meisje, die alles in één keer kreeg. In ieder geval krijgt ze het regelmatig, “met de hartelijke groeten van vader.” Wanneer het in één keer wordt gegeven, kan de verhouding verslechteren. Maar als het vijftig keer per jaar wordt gegeven, “met de hartelijke groeten van vader”, zie dan eens wat een band van liefde er groeit tussen vader en dochter. Wanneer u wilt, kunt u manna verzamelen voor een hele week. Het zal echter gaan stinken voor de week ten einde is. Ik heb het graag iedere dag vers, warm uit de hemelse oven, geschikt voor de hemelse eetlust van de man die dagelijks uit Gods hand leert te leven. Hierom zal U ieder heilige aanbidden. Moeiten zullen hem voortdrijven, genade zal hem trekken, lasten zullen hem opheffen, want al dreigen ze hem neer te drukken, ze worden zo aangewend dat ze hem werkelijk zullen opheffen. 

			Nogmaals, ik denk dat in het algemeen gesproken het woordje “hierom” wil zeggen: “Omdat God het gebed verhoort, daarom zal u ieder heilige aanbidden.” Nu, beste vrienden, het zal altijd wel een twistpunt blijven tussen de ware gelovige en de naamchristen of God het gebed verhoort. De wereld zal natuurlijk altijd schimpen op de gedachte dat God het gebed verhoort. Iemand zei eens tegen mij: “U zegt dat God de gebeden verhoort.” “Ja, dat zeg ik.” Hij zei: “Dat geloof ik niet.” “Nee”, antwoordde ik, “dat dacht ik al wel; en als je het wel geloofde, dan had ik gedacht dat je je vergiste. Ik had niet verwacht dat iemand met een wereldse gedachtegang de waarheid Gods zou ontvangen.” “O”, zei hij, “het stelt allemaal niets voor.” Daarop vroeg ik hem: “Vriend, heb je ooit wel eens gebeden? Heb je het ooit wel eens met God geprobeerd?” Nee, dat had hij nog nooit gedaan. “Goed dan”, zei ik, “praat dan niet langer over iets waar je niets van af weet. Als je niet weet wat het is, houd dan je mond tot je het wel weet, en laat ons, die het wel geprobeerd hebben, spreken over wat wij weten.” 

			Als ik morgen voor de rechtbank als getuige zou moeten optreden, dan zou iedere advocaat in Londen mij als getuige willen hebben. En wanneer ik vanaf deze plaats plechtig verklaar dat God mijn gebeden honderden, ja duizenden keren heeft verhoord, dan mag u dat van mij aannemen als was ik getuige aan het Hooggerechtshof. En daarbij kan ik niet alleen mijzelf, maar tientallen, nee, honderden van u als getuige oproepen. Broeders, zeg mij, verhoort God niet onze gebeden? (Van alle kanten: “Ja! Ja! Ja!”) Ik weet dat Hij dat doet; en het godvruchtig volk in ons midden kan daarvan mede getuigen. Rustig en vastberaden zou u kunnen vertellen van de vele keren dat u de Heere aanriep, en dat Hij u verhoorde. Ik wil daar niet graag over redetwisten, want het is geen zaak om over te redetwisten. Iemand zou best tegen mij mogen zeggen dat ik geen ogen had, maar ondertussen zouden mijn ogen vrolijk schitteren. En wanneer iemand zegt: “God verhoort het gebed niet”, dan spijt het mij voor de arme man die zo een zekere uitspraak wil doen over wat hij zelf nog nooit heeft uitgeprobeerd. God verhoort zeker het gebed. En omdat Hij dat doet, zullen wij Hem ons leven lang aanroepen. “Hierom zal U ieder heilige aanbidden”, omdat er realiteit in is en omdat het zo een gezegend resultaat heeft. Het gebed zet de arm in beweging die de wereld in beweging zet, hoewel door ons gebed niets in de war zal lopen. De God Die de uitkomst van het gebed heeft bepaald, heeft ook het gebed zelf bepaald. Het vormt een onderdeel van het grootse mechanisme waardoor de wereld om zijn as draait. 

			III. De tijd ontbreekt mij om nog langer bij dit onderwerp stil te staan, hoewel er nog veel over te zeggen valt. Ik wil echter uw ernstige aandacht vestigen op mijn laatste punt: de tijd wanneer men het beste kan bidden. “Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd.” Is er dan een bepaalde tijd waarin God gevonden kan worden? 

			Wel, in het algemeen is dat ons tijdelijk bestaan op aarde. God heeft beloofd om u te verhoren zolang u leeft en tot Hem bidt. Al is het ook de elfde ure, aarzel niet om te bidden. Het woord van Christus luidt: “Wie zoekt, die vindt.” Voor hen die de Heere vroeg zoeken is er een speciale belofte; maar daarbij zijn degenen die Hem láát zoeken niet uitgesloten. Wanneer u Hem waarlijk zoekt, dan zal Hij door u gevonden worden. 

			Ook geloof ik dat de vindenstijd onder de bedeling van dit Evangelie is. God heeft altijd al het gebed verhoord, maar het is alsof ons tegenwoordig een grotere vrijheid in het gebed wordt gegeven. De genadetroon is ontsluierd en het voorhangsel is gescheurd, opdat wij met vrijmoedigheid mogen naderen. Maar daarnaast zijn er nog bijzondere tijden waarin God gevonden kan worden, namelijk wanneer Hij ons met Zijn Geest bezoekt. Een tijd van opwekking is een geweldige tijd voor gebed. Hoevelen wagen het niet met God, omdat ze zich daartoe bewogen voelen door een hemelse aandrang. Daar is “het geruis van een gang in de toppen der moerbeziebomen”, zoals bij David, en ze gaan zich haasten. 

			Ten slotte wil ik nog stilstaan bij dit ene punt: voor ieder individueel zijn er bijzondere tijden waarin men God kan vinden. Zo een tijd is de tijd van de ontdekking van de zonde. Denk nog eens even aan de vertaling die ik hierboven gaf. De tijd waarin u uw zonde ontdekt, dat is de tijd waarin u God zult vinden. “Maar”, zegt u, “het is voor mij een verschrikkelijke zaak om mijn zonden te ontdekken!” Op zich is dat ook zo. Maar het is ook de beste tijd om God te ontdekken. Wanneer uw ogen verblind worden door de tranen van berouw, kunnen ze de Zaligmaker het beste zien. Zeg niet: “Ik kom er achter dat ik zo schuldig ben en daarom heb ik geen hoop.” Integendeel - juist omdat u ontdekt dat u zo schuldig bent, vestig daarom uw hoop op de Zaligmaker, want Hij is gekomen om schuldige zondaren zoals u te zoeken en zalig te maken. Ja, de tijd wanneer wij aan onze zonde worden ontdekt en wij vernederd en beschaamd worden, dat is de tijd dat we God vinden door Jezus Christus. 

			En zo is ook een tijd van beslissen een tijd om God te vinden. Sommigen blijven maar weifelen. Ze zijn er nog steeds niet uit of ze nu voor de wereld willen leven en ermee omkomen, of Christus zullen zoeken en eeuwig leven. Maar wanneer Gods Geest op u neerdaalt en u tegen uzelf zegt: “Ik moet Jezus vinden, ik moet vergeving ontvangen en eeuwig leven; geef mij Jezus of ik sterf” - dan zult u Hem ontvangen. Dat heeft God beloofd: wanneer wij Hem zoeken met geheel ons hart, dan zal Hij door ons gevonden worden. Wanneer u vastbesloten bent om koste wat het kost God te vinden, dan zal dat uw vindenstijd zijn.

			Vindenstijd wordt het ook wanneer u in volledige overgave tot God gaat. Sommigen van u hebben de wapens van opstand nog niet neergelegd. U kunt niet met het zwaard nog in uw hand met God verzoend worden. Leg het neer, mens! Sommigen van u hebben mooie pluimen op hun helm, en naderen tot God als voorname legerkapiteins. Weg met die pluimen! Hij zal u aannemen wanneer u in vodden gekleed gaat, maar niet in schitterend uniform. Hij zal u ontvangen als u uw zonden komt belijden, maar niet als u roemt op uw veronderstelde verdiensten. U moet neerbuigen in het stof. Geef u over aan God. Zijn genade make ons allen buigzaam als een wilgentak onder Zijn grote macht! Dan zullen we vrede vinden door Christus.

			Ik geloof dat het ook vindenstijd is wanneer u zich kunt concentreren. Ik heb mensen wel eens met een heilige vastberadenheid horen zeggen: “Ik ben vastbesloten om Christus te vinden; ik zal de zaligheid zoeken en al het andere laat ik rusten tot ik deze gevonden heb. Ik zal naar boven gaan en deur van mijn kamer achter mij dicht doen en er niet meer uit komen totdat ik de Heere gevonden heb.” Wanneer de ziel er helemaal op uit is om Christus te zoeken, dan zal de Heere spoedig komen en het zal vindenstijd worden. 

			Maar in het bijzonder is het vindenstijd wanneer het hart ten slotte geheel en onvoorwaardelijk vertrouwt op het Lam van God Dat de zonde der wereld wegneemt. U zult ontdekken dat God u gevonden heeft wanneer u zelf niet meer verder kunt en het bloed en de gerechtigheid van Christus de enige hoop van uw ziel geworden is. Geliefde toehoorders, dat God u heden aan die plaats brenge! 

			Ik weet dat er hier zijn die de Heere zoeken. Sommigen zijn de laatste tijd in een grote zielenstrijd terechtgekomen. Ik hoop dat u niet lang in die toestand zult verkeren, maar dat u er regelrecht uit verlost zult worden door uw vertrouwen op Christus te stellen. Alle zorg en benauwdheid zal op een heerlijke wijze verdwijnen wanneer u iemand hebt om uw vertrouwen op te stellen, en wanneer u hem ook echt vertrouwt. Welnu, vertrouw op Jezus; Hij zal u redden. Ja, Hij redt u zodra u op Hem vertrouwt. Hij zal u nooit meer loslaten, maar Hij zal u brengen in Zijn heerlijke woning daarboven. 

			Dat God Zijn zegen geve over deze woorden, om Jezus’ wil! 9

			Amen.

			

			
				
						6. Revised Version


						7. hier volgt de letterlijke vertaling van de Revised Version.


						8. “... in the time of finding out sin.”


						9 Oorspr.: Prayer, The Proof of Godliness, Metropolitan Tabernacle Pulpit, nr. 2437


				

			
		

	
		
			Wanneer moeten wij bidden?

			‘... Dat men altijd bidden moet, en niet vertragen.’ (Lukas 18:1b)

			Mijn geest wordt met grote vreugde vervuld door de eenvoudige waarheid die al aan de oppervlakte van deze tekst schittert, namelijk dat mensen mogen bidden. Wanneer mensen moeten bidden, dan mogen ze bidden. Als wij iets moeten doen, dan is het duidelijk dat we ook het recht en het voorrecht hebben om het te doen. Misschien lijkt dit een vanzelfsprekende zaak voor diegenen onder ons wiens hart gelovig in Jezus rust, die dagelijks gemeenschap met God beoefenen in het gebed. Toch ligt hierin een bijzondere zoetheid voor degene die vreest dat hij niet mag bidden. Zijn hart is in zo een ellendige toestand geraakt dat het is alsof hij niet kan bidden en hij vreest dat hij niet mag bidden. De satan zegt hem dat de deur der genade voor hem gesloten is, dat de dag der genade voor hem voorbij is en dat de tijd dat hij nog kon hopen, voorgoed verleden tijd is. 

			Maar onze tekst zegt “dat men altijd bidden moet”. Daarom mag men ook altijd bidden. Uw knieën mogen worden gebogen voor Gods altaar, al zijn ze nog zo bevlekt en geschonden door het vallen in zonden. Al is het al jaren geleden dat u ook maar aan bidden dacht, toch mag u bidden. Al hebt u misschien zelfs het bestaan van God ontkend, dan nog mag u bidden. U mag bidden, ook al hebt u gespot met het idee alleen al. God weigert u de toegang tot Zijn genadetroon niet. Al hebt u iedere denkbare zonde bedreven, u mag niet­temin bidden. Ja, al bent u ook voortgegaan met het doen van deze misdaden, zodat u steeds meer verwikkeld raakte in de ongerechtigheid, bidden mag. Al staat u oog in oog met de dood en het oordeel, hetgeen God genadig verhoede, toch mag u bidden. Het is duidelijk dat u mag bidden, omdat men altijd moet bidden; wat men moet doen, dat mag men doen. Klem u vast aan deze waarheid, u die wanhoopt, en zeg tegen de wanhoop: “Ga verre van mij; het is niet mogelijk dat mij het recht om tot God te bidden wordt ontnomen zolang er nog zo een tekst in de Bijbel staat: ‘dat men altijd moet bidden’.” 

			

			Nu, bekijk de tekst nog eens goed en leg de nadruk op het woord men: “... dat men altijd moet bidden”. Ik ben de Heilige Geest zo dankbaar dat er niet staat: “... dat vromen altijd bidden moeten”, want dan zou ik mezelf moeten afvragen “Ben ik vroom?” Misschien zou ik dan moeten antwoorden: “Nee, verre van dat.” Maar de tekst zegt niet “vromen”, zelfs niet “teerhartige, berouwvolle mensen, die zich in een zeer genadige stand bevinden, moeten altijd bidden”. Nee, de tekst geeft ons geen persoonsbeschrijving, waarvoor ik zeer dankbaar ben. De aansporingen die gericht zijn aan een zo breed mogelijk publiek zijn des te voller van genade en neerbuigende liefde. 

			Wie moeten er dan altijd bidden? “Men”. En het woordje “men” is algemeen, het omvat iedereen. “Men”. Dat is: mannen, vrouwen en kinderen; oude mannen en vaders, jonge mannen en meisjes, vrouwen en kinderen. Ieder lid van het menselijk geslacht moet altijd bidden. Misschien zegt u: “Deze of gene is niet zo een best mens.” Nee, maar het is een mens, en mensen moeten altijd bidden. Hij is bepaald geen prijzenswaardig man, geen man van betekenis, geen edel man in de ware zin van het woord. Nee, maar hij is een mens. En mensen moeten altijd bidden. Ga de sloppen en stegen in, waar mannen nog nauwelijks mannen genoemd kunnen worden, waar vrouwen de naam van vrouw nauwelijks waard zijn. Maar vertel zelfs hen, dat ze onder deze noemer vallen: “... dat men altijd moet bidden”. Ga naar boven, en sta naast het bed waar de dood zijn prooi bij de keel heeft. De man die nog leeft is nog steeds een mens; dat arme schepsel is nog geen lijk, maar een mens. Zeg hem dat “men altijd moet bidden”. Zij die vloeken en zweren moeten altijd bidden. Zij die om God noch gebod geven, of zelfs Zijn bestaan ontkennen en het Evangelie verachten, moeten toch altijd bidden. En zoals ik in het begin al zei, het “moeten” houdt toestemming in, want wat een mens móet doen, dat mág hij doen. 

			Daarom, wie u ook bent, als u een mens bent, moet u bidden. Wanneer er een hoofd op uw romp staat, wanneer u longen hebt om te ademen en een hart dat klopt - als u nog verkeert in het land der levenden en gerekend wordt onder de kinderen der mensen, dan luidt deze tekst u een groots en heerlijk evangeliewoord toe. Hoewel het vanwege dat strenge woord “moeten” als een wet in de oren klinkt, is het toch echt een evangeliewoord. Of u nu een man bent of een vrouw, een jongen of een meisje, zolang u lid bent van het menselijk geslacht, dan mag u bidden, omdat “men altijd bidden moet”.

			Mocht een arm hart eens moed vatten bij dit aangename woord! Die vrouw die zei dat ze van de brug af wilde springen - ook zij mag bidden. Die man dacht eraan de Atlantische oceaan over te steken om familie, vrienden en bekenden te ontvluchten en huis en haard te verlaten omdat hij er zijn goede naam heeft onteerd. Bedenk zulke dingen toch niet, beste vriend, maar bidt, want u mag bidden. Niets in de hemel of op de aarde verbiedt u te bidden. Aan Gods gerechtshof is namelijk een amnestiewet aangenomen en u wordt er niet van uitgezonderd. Er is geen enkel boek door Hem geïnspireerd dat u een plaats aan Gods genadetroon ontzegt. Geen boodschapper is door God gezonden om tegen u te zeggen: “Zo zegt de Heere: gij zult niet bidden.” Integendeel, wanneer wij het levende, geïnspireerde Woord van de levende Christus Gods brengen, dan zeggen we tegen u: “Men moet altijd bidden.” Daarom moet u bidden en daarom mag u bidden. 

			Laat ons de tekst nu eens van een andere kant bekijken en de nadruk leggen op een ander woord: “... dat men altijd moet bidden”. Daarom mag men nu bidden. Als we altijd moeten bidden, moeten we ook nu bidden. En als we nu moeten bidden, dan mogen we nu bidden. Is dat geen dierbare, gezegende waarheid? Hier zit u dan, arme zondaar, en ik heb het tegen u. Denk nu even niet aan uw achtenswaardige buurman of buurvrouw; ik denk nu niet aan hem, ik heb het niet tegen haar. Ik bedoel ú, arme, bedroefde, schuldige. Misschien zegt u: “Ik voel me op dit moment helemaal niet in staat om te bidden. Ik weet nauwelijks waarom ik hier gekomen ben. Maar ik ben erg bedroefd, ik heb grote zorgen, ik ben erg zondig en verhard.” Maar, beste vriend, u mag bidden. Laat ik even zwijgen, dan kunt u tijdens die plechtige stilte uw eerste gebed tot God zuchten. Moge God u helpen, arme broeder, zodat u voor het eerst gaat zeggen: “God, wees mij zondaar genadig!” Moge Hij u helpen, arme zuster, u die zolang zonder gebed geweest bent, om nu te spreken: “Heere, ontvang mij en vergeef mij en laat mij uw dochter zijn, uw kind, voor nu en altijd!” Begrijpt u dit niet? Wanneer mensen - en u behoort tot die categorie - wanneer menselijke wezens altijd moeten bidden, dan mogen ze altijd bidden. En “altijd” omvat ook dit moment. Dus u mag nu bidden, u moet nu bidden, want u valt onder de noemer “mensen”. Bidt daarom nu, want “nu” is inbegrepen in het woord “altijd”. 

			“Goed”, zegt iemand, “ik zal vlug naar huis gaan om te bidden”. Doe dat niet. Blijf zitten waar u zit en laat uw hart zich uitstorten voor God. “Maar ik zou op mijn knieën willen gaan.” Ja, ik zou willen dat u dat deed als het gelegen kwam, maar het hoeft nu niet. Buig de knieën van uw ziel. Het gebeurt zo vaak dat wanneer het lichaam knielt, de ziel niet echt bidt. Maar ook kan het zijn, dat onze ziel in het stof ligt voor God, ondanks het feit dat we rechtop staan. Ja, op dit ogenblik werp ik mijn geest in het stof voor de driemaal heilige God. En, zo ter aarde neergebogen voor Hem, bid ik: “Heere, help degenen die hier aanwezig zijn om nu tot u te bidden! Dat ze voor het eerst in hun leven met hun hart hun zonde belijden, ja, nu deze woorden van mijn lippen komen. Dat ze zullen roepen tot U, grote Vader, om Uw oneindige genade te mogen beoefenen.” Waarom zou dat niet kunnen? Ik geloof dat Gods Geest hier en nu werkt en sommigen van u tot dit heilig handelen aanzet. Geprezen zij Zijn Naam daarvoor.

			Nog een ding moet worden opgemerkt voordat ik me op de tekst werp, namelijk “... dat men altijd moet bidden, en niet vertragen”. Zodoende is het duidelijk dat het ware gebed altijd een doeltreffende en profijtelijke oefening is voor iedereen die bidt. Als men moet bidden, dan is het duidelijk dat er iets is in het gebed dat nuttig is voor de geest, want men moet niet iets doen wat volstrekt nutteloos is. God kan van ons niet verlangen dat we iets doen dat in rook zal opgaan, een totaal vergeefse moeite. God vraagt niet van ons om tegen de wind te praten of tot de golven te fluiten. Er moet een zekere mate van realiteit zijn in het gebed, het moet Zijn bedoeling zijn om het gebed te horen en te beantwoorden, want anders zou Hij het niet zo zeggen: “... dat men altijd moet bidden.” Zou Hij ons toestaan iets te doen dat geen enkele waarde heeft in zichzelf? Zou Hij ons ertoe aansporen, zou Hij het ons bevelen wanneer Hij wist dat het louter vorm zou zijn als we het deden? Zou God ons laten handelen als de Danaïden, die een bodemloos vat met lekkende emmers moesten vullen? Zou Hij ons, net als Sisyfus, ons leven laten doorbrengen door ons een enorme steen bergopwaarts te laten wentelen, die iedere keer weer terugrolt over ons heen? Houdt Hij ons voor de gek? Heeft Hij in het verborgene gesproken en tot het zaad van Jakob gezegd: “Zoekt Mij tevergeefs”? Dat is onmogelijk. Als God het gebed niet hoort en beantwoordt, dan zeg ik dat het een dwaasheid zou zijn. Ik kan er niet bij dat God ons zou aanzetten tot het doen van iets waanzinnigs. Nee, wanneer de Heere zegt dat we altijd moeten bidden, dan is er iets realistisch in het gebed. En als de Heere zegt dat we moeten bidden, dan is dat omdat Hij klaar staat om ons de wens van ons hart te verlenen en om ons met een zegen te laten gaan. 

			I. Na deze inleiding, geliefde vrienden, komen we tot onze tekst. 

			In de eerste plaats merken we dan op dat er sprake is van een voortdurende plicht of voorrecht, of beide: “... dat men altijd moet bidden.” Ten eerste betekent dit natuurlijk dat men gewoontegetrouw moet bidden. De gewoonte om te bidden behoort aanwezig te zijn. Waar Gods genade aanwezig is, zal die gewoonte er ook zijn. Daar zal op gezette tijden gebeden worden. In uw tuin moeten de zaadbedden duidelijk aangegeven worden, gescheiden van de paden, zodat opgroeiende plantjes bij alle ijver niet worden vertrapt. Wij hebben gezette tijden nodig, plaatsen van afzondering, momenten bestemd voor gebed. Hiervan zullen we regelmatig gebruik moeten maken. Dit geldt allereerst voor onze persoonlijke gebeden; wat een schade voor onze ziel wanneer deze worden verwaarloosd. Maar het geldt eveneens voor onze gezinsgebeden. Ik ben ervan overtuigd dat een christelijk gezin ernstig wordt bedreigd als het niet regelmatig in gebed samenkomt. Maar ook het gebed in Gods huis, temidden van de broederen, dient niet vergeten te worden. We hebben de gebedssamenkomst lief; we geven gevolg aan het apostolisch bevel: “En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben”. Al deze dingen moet u gedaan hebben, maar toch is er nog een gebedsgewoonte die hoger is dan dit alles. De Joden baden drie keer per dag. Er zijn heilige mannen geweest die minstens zeven keer per dag baden. Maar ik geloof dat de man die dichtbij God leeft niet kan zeggen hoeveel keer per dag hij bidt. Of hij nu drie of zeven speciale gebedstijden heeft, zijn hart zal zeventig maal zeven maal per dag met God over alle dingen spreken. Ik denk dat het een goede zaak is om te bidden voor alles wat we doen, om te bidden tijdens alles wat we doen en om te bidden na alles wat we doen. “Zout, zonder voorschrift”, zegt het Oude Testament. Zo moet het zijn met het gebed - gebed, zonder voorschrift. Je kunt het nooit overdrijven. Het is mogelijk dat die zaken die het minste gebed schijnen te vergen juist het meeste gebed nodig hebben. “Men moet altijd bidden.” U hoeft uw zaken er niet voor te onderbreken om te bidden of de huishoudelijke arbeid of openbare dienstverlening ervoor aan de kant te zetten. Het moet allemaal gebeuren. We kunnen dat allemaal doen en toch bidden; zo moet een christen altijd bidden. 

			Toch denk ik dat deze tekst ons niet zozeer de continuïteit van het gebed dan wel de volharding in het gebed wil leren. Ik bedoel dit: het gaat niet zozeer om het “altijd bidden”, maar om het aanhouden in het gebed voor datgene wat u verlangt. U moet blijven bidden. Laat mij het eens proberen uit te leggen. “Men moet altijd bidden”, dat wil zeggen: bidden onder alle omstandigheden. Welke moeite of welk probleem het ook betreft, bidt ervoor. Gaat het om een zaak van huishoudelijke aard? Bidt ervoor. Betreft het een zakelijk probleem? Bidt ervoor. Ligt de kwestie op kerkelijk terrein? Bidt ervoor. Graag geef ik hier een persoonlijk getuigenis. Ik denk dat ik meer lasten heb moeten dragen, en nog steeds draag, dan wie ook. Zware lasten, niet van mijzelf, maar voor anderen en tot Gods eer; datgene wat mij dagelijks drukt - de zorg voor deze grote gemeente, maar ook voor zoveel andere gemeenten. En ik ben er achter gekomen dat dit het verstandigste is bij welke last dan ook: breng het ‘in het gebed tot onze Heer’.

			Ik heb lasten gekend die mij zo zwaar drukten dat ik erdoor van mijn stuk werd gebracht. Ik heb erover nagedacht wat ik kon en gedaan wat ik kon doen, maar het probleem bleef. Ten slotte heb ik het letterlijk in de kast gezet en ik heb tegen de Heere gezegd: “Ik raak het nooit meer aan, ik geef het helemaal in Uw handen, Meester.” Ik geloof dat het over het algemeen het beste is geweest om het volledig in Zijn handen te geven. Soms, wanneer al het andere al is gedaan, blijft het gebed over als de enige remedie. 

			

			Of het nu gaat over wereldlijke of godsdienstige zaken, en in welke hoedanigheid de problemen ook op ons afkomen, laat het onder ons christenen voor eens en altijd duidelijk zijn dat men altijd moet bidden. Dat betekent dat wij in alles moeten bidden. Dat is de remedie die alle ziekten geneest. Dat is het zwaard dat de Gordiaanse knoop zal doorhakken wanneer we hem niet meer kunnen losmaken. Dat is de sleutel die past op ieder slot van de gevangenis van onze zorgen. Wanneer we slechts weten hoe we de sleutel van het gebed dienen te hanteren, zullen we vrij komen. “Men moet altijd bidden.” Misschien wil een broeder onenigheid veroorzaken; zal ik er heengaan en op de uitdaging ingaan? Nee, ik zal met de Heere spreken over hem. Hij zal beter met hem weten te handelen dan ik. O, maar die man verkondigt pure ketterijen! Zal ik met hem gaan strijden? Nou ja, ik zal hem bestrijden wanneer ik daartoe gebracht wordt, maar eerst zal ik de Heere ervan vertellen. De Heere kan hem veel beter terechtwijzen dan ik. “Recht door zee is de beste weg.” In plaats van naar de dienstknecht toe te gaan om bij hem in het gevlei te komen, moeten we rechtstreeks naar de Meester gaan. Ga altijd regelrecht naar het hoofdkwartier. “Men moet altijd bidden.” Leerden we die les maar eens goed!

			En, geliefde vrienden, wij moeten bidden ondanks alle weerstand tegen het gebed.

			Soms zeggen we in onszelf: “Daar kan ik echt niet voor bidden.” Nu dan, als u er niet voor kunt bidden, heb er dan ook niet mee van doen; het is een zeker teken dat er melaatsheid in het geding is - raak het niet aan. Als u er niet voor kunt bidden, dan draagt ‘t het stempel van de hel - schuw het als het dal van Gehenna zelf. Het moet wel verdorven en smerig zijn wanneer u er niet voor kunt bidden. Niet alzo, geliefden; maar wat het bidden ook in de weg schijnt te staan, geloof maar dat het gebed het hardst nodig is wanneer het bidden het moeilijkst valt. Wanneer het lijkt alsof u niet kunt bidden, zeg dan: “Het is nu zeven keer zo hard nodig om hiervoor te bidden dan voor zaken waarbij het bidden mij gemakkelijker afgaat.” Wanneer u niet kunt bidden, dan is dat een waarschuwingssignaal. Het is als het geluid van de ratelslang wanneer u niet kunt bidden - er ligt een dodelijk gevaar op de loer. Hoe moeilijk het gebed u ook valt, met de hulp van Gods Geest moet u al die barrières doorbreken, want u moet bidden. 

			“Men moet altijd bidden.” Dan moet men zelfs bidden wanneer het antwoord op het gebed lang op zich laat wachten. Ik protesteer sterk tegen de gewoonte van enkelen van wie ik las dat ze God een zekere tijd stelden, gedurende welke zij zouden bidden. Ik heb eens gehoord over een vrouw die zei dat ze twintig jaar voor haar man zou bidden. Aan het eind van die twintig jaar kwam de man tot bekering, zo gaat het verhaal. Maar wanneer hij toen niet tot bekering was gekomen, dan zou het zelfs na twintig jaar voor de verantwoording van de vrouw geweest zijn wanneer ze het bidden achterwege had gelaten. 

			Onze geliefde broeder Mr. George Muller heeft in zijn “gebedsboek” de naam staan van een broeder voor wie hij, naar ik meen dat hij zei, al zesendertig jaar heeft gebeden. Dat is inmiddels alweer enkele jaren geleden, dus het moet nog langer zijn - tenzij het gebed inderdaad is verhoord. Maar hij is er innerlijk van overtuigd dat deze man aan de voeten van de Heiland terecht zal komen en daarom brengt hij hem dagelijks in het gebed voor God. Tussen twee haakjes: hij houdt er wel een bewonderenswaardige gebedsboekhouding op na. Wanneer een gebed is verhoord, streept hij het betreffende verzoek om voorbede weg; de niet-verhoorde gebeden laat hij er in staan totdat hij na verloop van tijd erachter komt dat het soms geen goed verzoek was. In dat geval confronteert hij de persoon ermee. Maar hij ervaart dat God het gebed verhoort en hij houdt dat graag bij. Wanneer wij dat ook zouden doen, dan zouden we veel meer nuchter vertrouwen op God hebben en ons bidden zou veel praktischer worden, zoals dat ook hoort. Maar zeg niet tegen uzelf: “Daarvoor zal ik zolang gaan bidden.” Wanneer datgene wat u vraagt het Koninkrijk en de eer van Christus aangaat, houdt dan vol in het gebed en laat deze tekst u aanmoedigen: “... dat men altijd moet bidden.”

			Wanneer het iets betreft dat alleen uw eigen, persoonlijk gerief aangaat, is het mogelijk dat Gods Geest u leert uw gebeden te beperken. “Hierover”, zo zegt Paulus, “heb ik de Heere driemaal gebeden.” Ja, en toen kreeg hij niet het antwoord dat hij verlangde; maar hij kreeg een antwoord waarmee hij ten volle tevreden was. De Heere nam de doorn uit zijn vlees - de engel des satans die hem met vuisten sloeg - niet weg, maar Hij zei: “Mijn genade is u genoeg.” Paulus moest de beproeving blijven dragen, maar hij kreeg van de Heere de genade die hem in staat stelde deze te dragen. Wanneer u iets van tijdelijke aard voor uzelf vraagt, vraag het dan in alle bescheidenheid; in zaken die uzelf betreffen bent u niet meer dan een onnozel kind. Misschien vindt een jongen het scheermes van zijn vader wel zo mooi, dat hij het in zijn mond wil steken; misschien wil het iets eten dat gevaarlijk is voor zijn gezondheid. U zou niet willen dat uw kind daarom bleef vragen. U bent er niet boos om, want het kind weet niet beter. Maar u zegt: “Mijn kind, dat is niet goed voor je!” Het kind zal er dan niet meer om vragen of althans niet boos worden wanneer hij het niet krijgt. 

			Het gebeurt zo vaak dat u niet weet wat goed voor u is. Wanneer God werkelijk alles binnen ons bereik plaatste wat we maar aan Hem zouden vragen, zou het inderdaad een erg gevaarlijke macht zijn. Wanneer de Heere tegen mij zou zeggen: “Je kunt alles krijgen wat je van Mij vraagt”, dan zou ik regelrecht naar mijn kamer gaan en zeggen: “O Vader, ontneem mij dat gevaarlijk voorrecht! Ik vraag U om mij in Uw barmhartigheid nooit iets te geven dat U in Uw grote wijsheid niet goed vindt voor mij. Verleen mij toch niet zo een gevaarlijke macht. U bent alwetend, ik ben dwaas. U bent de algoede God en Uw wil voor mij is beter dan mijn wil voor mijzelf ooit zijn kan. Niet dan gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt, geschiede aan mij.” Maar wanneer het iets is dat het Koninkrijk van Christus aangaat, iets tot de eer van God, houdt dan aan in het gebed, al was het ook vijftig jaar. En laat dit zinnetje u aanmoedigen: “... dat men altijd moet bidden.”

			Houdt ook aan in het gebed, geliefden, ondanks alle verzoekingen en alle persoonlijke moeiten. Wanneer u gevoelt: “Mijn gebed is toonloos en zwak”, blijf dan toch bidden. Wanneer de satan zegt: “Het heeft geen zin om daarvoor te bidden”, blijf dan toch bidden. Wanneer het ten slotte een wanhopige zaak lijkt en u moet uitroepen: “Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten?”, blijf dan toch bidden, want “men moet altijd bidden”.

			

			II. Ik moet nu enkele woorden spreken over de grond van deze verplichting: “... dat men altijd moet bidden.” 

			Nu, wij moeten altijd bidden, omdat wij altijd de een of andere zonde hebben te belijden. We hebben altijd iets goeds waarvoor we God moeten danken en we hebben altijd een nood die vervuld moet worden. Ik moet erkennen dat ik nog nooit in de omstandigheid heb verkeerd dat ik niet hoefde te bidden. Wie zich in een dal bevindt, heeft gebed nodig om weer bergopwaarts te kunnen klimmen; wie zich op de heuveltop bevindt, heeft tweemaal zoveel gebed nodig om niet duizelig te worden en om niet van zijn hoge positie af te vallen. Wie niet heeft, moet bidden tot hij heeft, en wie heeft, moet bidden om zegen over wat hij heeft. Wanneer uw beker leeg is, bidt dan de Heere om hem te vullen; wanneer uw beker vol is, bidt God dan dat Hij uw hand vastmake, zodat u de inhoud niet verspilt. Als u de weg niet kunt zien, bidt God om leiding. Als u uw weg kunt zien, bidt God dan om deze te kunnen volgen. Ben je jong? Bidt God dan om je te helpen tegen de zonden van de jeugd. Bent u van middelbare leeftijd? Bidt God om hulp in de talloze verzoekingen in deze periode. Bent u zo oud dat de hemel al nabij is? Bidt om biddend in te mogen gaan. “... dat men altijd moet bidden.” Om één of meerdere van deze redenen rust deze plicht altijd op ons. 

			Men moet altijd bidden omdat God ons beveelt te bidden. “Bidt zonder ophouden” - dat is een duidelijk omlijnde opdracht. “Bidt zonder ophouden.” - daar kan niemand omheen. Het is ingekapseld in het eerste gebod: “Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw verstand, uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht.” 

			“... dat men altijd moet bidden.” Dat is altijd het verstandigste dat men doen kan. “Men moet altijd bidden.” Het is soms het enige wat we kunnen doen. “Men moet altijd bidden”; of we nemen de zaak uit Gods handen. “Men moet altijd bidden”, want we hebben altijd Gods hulp nodig, of we dat nu zelf vinden of niet. 

			III. Ik zal niet nog meer redenen aandragen, hoewel er nog vele zijn. Ik zal echter besluiten door stil te staan bij het alternatief: 

			

			“... dat men altijd moet bidden, en niet vertragen.” 

			Als u niet bidt, zult u vertragen. Voor sommigen is het vertragen fataal. Ze beginnen vanuit de christelijke belijdenis; misschien zitten hier mensen die dat ook hebben gedaan. Jaren geleden was u lid van een kerk; waar bent u nu? Jaren geleden sprak u in het openbaar in de naam van Jezus; nu doet u dat niet meer. Of u doet helemaal nergens meer aan of u doet in ieder geval niets ten dienste van God. Hoe bent u terechtgekomen waar u zich nu bevindt? Ik zal er niet naar gissen, ik zal een zekere uitspraak doen: het ging verkeerd met u en u begon te vertragen in uw geestelijke gang, omdat u het gebed veronachtzaamde. U vertraagde omdat u niet bad. Een godsdienst die niet met gebed in het verborgene begint, is de naam van godsdienst niet waard. Godsdienst die niet door het gebed in de binnenkamer wordt ondersteund, is een leugen. Een godsdienst die niet groeit door zulk bidden kan dan wel opgeblazen worden, maar wordt niet werkelijk door Gods hand opgebouwd. Nee, jongeman, als je lid van een kerk wilt worden, als je gedoopt wilt worden en aan het Avondmaal wilt gaan terwijl je al die tijd niet bidt, dan is je godsdienst slechts als luchtig weefsel van een visioen en ze zal spoedig oplossen in het niets. We hebben heel wat mannen gekend en gezien die geweldig konden spreken en voor een tijd werkzaam waren in de dienst van God. Maar het ergste met hen was dat ze in hun persoonlijk leven niet met God leefden. Als de zaken er zo voor staan met iemand van u, dan is uw godsdienst misschien verheven als een hoge toren; ze zal echter spoedig instorten omdat het fundament verkeerd is gelegd. U moet bidden, anders zult u vertragen. 

			Als u een kind van God bent, geldt voor u hetzelfde. Of u bidt óf u vertraagt. Althans, soms zult u in verwarring staan. Ik tenminste wel. Ik wil het goede doen, maar weet nauwelijks welke van de twintig mogelijkheden goed is. Voor de ene broeder zou ik vriendelijk zijn, voor de andere streng. Hoe zal ik vriendelijkheid en strengheid verenigen? Wanneer u predikant bent van een gemeente, dan weet u met hoeveel vragen wij geconfronteerd worden - niet alleen wat betreft onze eigen gebrekkige menselijke natuur, maar ook met de menselijke natuur van Gods volk. Zelfs waar sprake is van geestelijke natuur is immers ook veel menselijke natuur en bij de beste mensen komen kronkelwegen voor. Wat moet u in zo een geval doen? Nu, wanneer u niet het heiligdom binnen kunt gaan om met de Godsspraak raad te plegen, dan zult u vertragen. 

			Ik heb u wel eens verteld over de tijd dat ik naar Londen kwam, dat er een merkwaardige oude man tijdens de dienst bad of de Heere mij wilde helpen om “takkenbossen overdwars door te slikken”. Dat heb ik menigmaal gedaan. Iemand anders bad dat ik “verlost zou worden van het geblaat der schapen”; ik begreep in de verste verte niet wat de man bedoelde. Ik weet niet zeker of hij het zelf wel snapte, maar ik snap het nu heel goed. Iedereen die een kudde leidt, zou zo af en toe wel eens verlost willen zijn van het geblaat van de schapen, want soms blaten ze zulke verschillende wijsjes. Je kunt het wel eens aanhoren hoe een of andere belhamel een verkeerd deuntje blaat, maar het is goed om te denken: “Ik laat me niet leiden door het geblaat van deze schapen. Ik ben aangesteld om hen te leiden, niet om door hen geleid te worden. Ik zal mij laten leiden door een hogere stem dan het geblaat van de schapen, namelijk door de stem van de grote Herder.” Ik geloof, nee, ik ben er zeker van dat iedereen die zielen wil winnen - ik heb het tegen zondagsschoolleiders, zendelingen of wie dan ook in de dienst van God - zal vertragen in zijn werk, tenzij hij er soms even aan ontsnapt in het gebed, om alles aan de Heere voor te leggen en het van Hem te verwachten. “Men moet altijd bidden, en niet vertragen” - in ons dienen van de Heere, in ons dienen ten behoeve van het zielenheil van de broeders. We zullen vertragen door alle verwarring, wanneer wij niet bidden.

			Soms zult u zeker vertragen door vermoeidheid en neerslachtigheid, door een gevoel van eigen machteloosheid. “O”, zegt u, “als God het niet zou verhoeden, zou ik alles opgeven. Had ik maar de vleugels van een duif, zodat ik weg kon vliegen om ergens uit te rusten!” Het is een grote genade dat we geen vleugels krijgen wanneer we erom vragen, want ze zouden ons niet baten. Wat zouden we moeten doen als we de vleugels van een duif hadden? Wanneer God ons een boodschap had mee te geven, dan zou Hij ons vleugels geven en dan zouden we kunnen vliegen. Maar in de regel willen we het harde werken ontvluchten; we zien uit naar de zaterdagavond. Wat vindt u van de arbeider die op dinsdagmorgen zegt: “O, ik wou dat het maar zaterdagavond was!”, en die dat donderdags nog eens zegt? Ik denk dat u zou zeggen: “Zaterdagavond wil ik u voor het laatst zien!” U wenst zich wel een betere arbeider. Wanneer wij op deze wijze vertragen, dan moeten we tegen onszelf zeggen: “Kom, zo gaat het niet! Ik moet de Heere van mijn moeite vertellen.” Verwacht nieuwe kracht van Hem, dan zal uw aangezicht weer blinken van de dauw des hemels, uw ogen zullen stralen met Goddelijk licht. Het zal zijn alsof u een visioen van engelen hebt gezien, om te spreken met nieuwe tongen zoals de Geest u geeft uit te spreken. “Ja, wacht op de Heere.” Dat zal u behoeden voor vertragen en zal u uw jeugd doen vernieuwen als die van een arend.

			Ik heb me in het laatste gedeelte tot Gods volk gewend. Ik wilde bijna dat ik dat niet gedaan had, maar mij voortdurend had bezig­gehouden met de beginnende bidders. Geliefde vrienden, ik smeek u, begin vanavond nog, met uw ogen gericht op die heuvel daarginds, waar mijn Heere aan het kruis hangt, dat bevlekt is met het rode bloed uit Zijn dierbaar lichaam. Zie op Hem; er is leven in het zien op Hem. Zie op Hem, hoe Hij sterft voor u, en u zult leven. God helpe u, om Christus’ wil! God zegene u allen! 10

			Amen

			

			
				
						10 Oorspr.: When Should We Pray? Metropolitan Tabernacle Pulpit, nr. 2519


				

			
		

	
		
			De twee wachters - bidden en waken

			Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve.’ (Nehemia 4:9)

			Nehemia en de Joden die zich bij hem bevonden, waren bezig met de herbouw van de muren van Jeruzalem. Sanballat en anderen waren boos op hen en probeerden het werk te verhinderen. Ze besloten om zich plotseling op hen te werpen en hen uit te roeien, om zodoende hun bezigheden tot een einde te brengen. Onze tekst vertelt ons wat Nehemia en degenen die hem vergezelden in deze noodtoestand deden: “Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve.”

			Deze mensen moesten niet alleen de muren van Jeruzalem opbouwen, maar ze moesten tegelijkertijd waken voor hun vijanden. Zo is het ook met ons. Wij moeten werken voor Christus. Ik hoop dat allen die Hem liefhebben alles doen wat ze kunnen om Zijn Koninkrijk op te bouwen. Tegelijkertijd moeten wij echter de wacht houden voor dodelijke vijanden. Als zij ons kunnen vernietigen, dan zullen ze natuurlijk ook ons werk vernietigen. Zodra ze kunnen, zullen ze beide doen. De boze machten gaan waanzinnig tekeer tegen het volk van God. Wanneer ze ons op enigerlei wijze kunnen treffen of ergeren, dan kunt u er zeker van zijn dat ze dat niet zullen nalaten. Ze zullen geen kans onbenut laten om hun doel te bereiken. Er zal geen pijl achterblijven in de helse pijlkokers zolang er Godvruchtige mannen en vrouwen rondlopen op wie ze gericht kunnen worden. Satan en zijn bondgenoten zullen al hun giftige pijlen op ons hart richten. 

			Nehemia was gewaarschuwd over de aanval die op de stad zou worden gericht. De Joden die dichtbij deze Samaritanen woonden, hadden lucht gekregen van hun plannen en ze hadden Nehemia ingelicht over de samenzwering. Ook wij zijn gewaarschuwd. Zoals onze Heere tegen Petrus zei: “Simon, Simon, de satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe”, zo heeft Hij ons in Zijn Woord gezegd dat er een grote en vreselijke boze macht is die op onze ondergang uit is. Als satan kan, zal hij ons niet alleen ziften als de tarwe, maar ons ook in het vuur werpen, zodat wij vernietigd worden. Broeders, “zijn gedachten zijn ons niet onbekend”. Voedt u zich niet met valse illusies, als zou u vrij zijn van alle verzoekingen en als zou alle verleiding tot het verleden behoren. 

			Het was maar goed dat deze mensen, bij al het gevaar waarin ze verkeerden en bewust als ze zich waren van de kwade bedoelingen van hun vijanden, de beschikking hadden over een edele leidsman die hen aanspoorde om de juiste koers te volgen. Nehemia was uitstekend toegerust voor zijn taak. Hij diende de Joden op een scherpzinnige, verstandige maar toch geestelijke wijze van advies. Dat was voor hen van grote betekenis in deze bange tijd. Geliefden, wij hebben een betere Leidsman dan Nehemia. Wij hebben de Heere Jezus Christus Zelf en we hebben Zijn Heilige Geest Die in ons woont en ons zal bijstaan. Luister toch naar Zijn wijze en goede raad. Ik geloof dat Hij dat zal geven door onze uitleg van deze tekst. Hij zal u zeggen wat Nehemia eigenlijk tot deze mensen zei: “Waak en bid.” Hoewel de tegenstanders van de Joden samenzwoeren om tegen Jeruzalem te strijden en de herbouw van de muren te verhinderen, zei Nehemia: “Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve.”

			In de tekst zie ik twee wachters. In de eerste plaats het gebed: “Wij baden tot onze God.” De tweede wachter is waakzaamheid: “Wij zetten wacht tegen hen.” Wanneer ik over deze twee onderwerpen heb gesproken, zal ik als derde punt de twee wachters samen nemen. “Wij baden en wij zetten een wacht.” Beiden zijn nodig, willen wij de vijand verslaan. 

			I. In de eerste plaats, geliefden, moeten wij stilstaan bij de eerste wacht: “Wij baden tot onze God.” 

			Wanneer wij over dit gebed spreken, zou ik het tot een voorbeeld willen stellen voor onze gebeden in zulke omstandigheden. Het was een gebed dat heel praktisch was. Ik vrees dat wij in ons bidden vaak niet praktisch bezig zijn voor de troon der genade. Nehemia was in zijn gebed echter even praktisch als in het instellen van een wacht. Er zijn broeders die in onze samenkomsten heel goede dingen kunnen zeggen, maar ik weet echt niet waar ze nu eigenlijk om vragen. Ik heb gebeden gehoord waarbij ik me afvroeg: “Als God dat gebed verhoort, dan zou ik niet weten wat Hij ons gaat geven.” Het was een prachtig gebed, met veel dogmatiek en bevinding erin. Maar ik denk niet dat God behoefte heeft aan het verklaren van de leer of van de bevinding. Waar het in het gebed aan mankeerde was dat nergens om werd gevraagd. 

			Als broeders bidden vind ik het fijn als ze net zo praktisch bezig zijn als een goede timmerman die aan het werk is. Het heeft geen zin om een hamer met een ivoren steel te gebruiken, tenzij je de spijker ermee op z’n kop slaat. En als dat ons doel is, voldoet een gewone hamer net zo goed als een mooie - misschien zelfs wel beter. Welnu, de gebeden van Nehemia en de Joden waren smeekbeden om Goddelijke bescherming. Ze wisten wat ze nodig hadden en ze vroegen erom zonder omwegen. Waren onze gebeden maar eens duidelijker! Ik vrees dat onze gebeden vaak wolken zijn en we ontvangen nevelen ten antwoord. Nehemia’s gebeden waren praktisch van aard. Ik wilde wel dat we altijd zo konden bidden. Als ik bid, wil ik net zo naar God toegaan zoals ik naar de bank ga om een cheque te verzilveren. Dan loop ik naar binnen, leg de cheque op de balie, de bankbediende geeft me het geld, ik stop het in mijn portemonnee en ga vervolgens weer aan de slag. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit vijf minuten met de bankbedienden heb gesproken. Als ik het geld heb gekregen, ga ik weg om mij met andere zaken bezig te houden. Zo wil ik ook graag bidden. Er is echter een manier van bidden die meer weg heeft van rondhangen bij de troon der genade, alsof er eigenlijk geen goede reden is om zich daar op te houden. Laat dat niet bij ons het geval zijn, broeders. Pleit op de belofte, geloof deze, ontvang de zegen die God bereid is te geven en ga weer aan de slag. Het gebed van Nehemia en zijn metgezellen was zakelijk en praktisch. 

			Vervolgens kunnen we zeggen dat het een gebed was dat moeilijkheden overwon. De tekst begint met het woordje “maar”. In de Engelse vertaling staat hier “niettemin”.11 Wanneer we dat woord in stukjes verdelen, hebben we drie woordjes: niet - te - min. Wanneer er iets gebeurt, dan bidden we er niet minder om; integendeel, we zullen God des te meer aanroepen. Sanballat spotte. Wij baden echter niet minder, maar vanwege zijn spotten baden wij des te meer. Tobía maakte een schampere opmerking. Wij baden echter niet minder, maar vanwege zijn schimpscheuten baden wij des te meer. Wanneer men uw godsdienst belachelijk maakt, bidt dan niettemin. Zelfs wanneer men wreed en gewelddadig tegen u wordt, bidt niettemin. Niettemin - geen woord minder, geen lettergreep minder, geen wens minder en niet minder geloof. Welke moeilijkheden zijn er voor u, beste vriend, om tot de genadetroon te komen? Welke hindernissen liggen er op uw pad? Laat niets uw naderen tot de troon der genade in de weg staan. Maak alle struikelblokken tot stap­stenen. Kom met heilige vrijmoedigheid en zeg ondanks alle tegenstand: “Niettemin baden wij tot onze God.” Nehemia’s gebed was ter zake doende en overwon de moeilijkheden.

			Let er vervolgens op dat het een gebed was dat aan al het andere vooraf ging. Er staat niet dat Nehemia eerst een wacht zette en daarna bad. “Maar wij baden tot onze God, en zetten wacht tegen hen.” Het gebed is het paard dat u vóór de wagen spant. Doe alles wat verstandig is, maar doe het niet voordat u gebeden hebt. Laat de dokter komen wanneer u ziek bent; maar bidt eerst. Neem de medicijnen in als u denkt dat ze goed voor u zijn, maar eerst moet u bidden. Ga praten, als u dat nodig vindt, met de man die lasterpraat over u heeft rondgestrooid, maar bidt eerst. “Ik ga dit of dat doen”, zegt daar iemand, “en daarna zal ik vragen om een zegen daarover.” Begin er niet aan voordat u gebeden heeft. Begin, vervolg en eindig alles wat u doet met gebed; maar vooral: begin met gebed. Wanneer sommige mensen eerst eens zouden bidden voordat ze iets gingen doen, dan zouden ze er nooit aan beginnen, want ze zouden er Gods zegen niet voor kunnen vragen. Is hier iemand van plan om vanuit de kerk naar een plaats te gaan waar hij niet thuishoort? Zal hij eerst bidden? Hij weet dat hij er geen zegen over kan vragen; daarom moet hij daar ook niet heengaan. Ga nergens heen waar u niet kunt komen na te hebben gebeden. Dat zou vaak een goede handleiding kunnen zijn bij het kiezen van de plaats waar u heengaat. Nehemia bad eerst en zette daarna een wacht.

			

			Het was ook een gebed dat een vervolg had. Als ik het gedeelte goed lees: “Wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht”, dan betekent het dat ze baden zolang ze een wacht zetten. Ze baden niet om er vervolgens vandoor te gaan, als ondeugende jongens die belletje trekken. Toen ze eenmaal begonnen waren te bidden, hielden ze ook vol. Zolang er vijanden in de buurt waren, werden gebed en wachthouden niet gescheiden. Zolang ze de nachtwacht hadden uitstaan om hen voor de vijand te waarschuwen, baden ze voortdurend tot Israëls Bewaarder.

			Wanneer moeten wij niet meer bidden, broeders en zusters? Men zegt wel: wanneer we in de hemel zijn. Daar ben ik niet zo zeker van. Ik geloof niet dat de heiligen voor ons tussentreden, maar ik herinner me dat er in het boek Openbaring geschreven staat dat de zielen onder het altaar riepen: “Hoe lang, o Heere?” Die zielen wachten op de opstanding, op de komst van Christus, op de overwinning van Zijn Koninkrijk. Ik kan me niet voorstellen dat zij daar wachten zonder het vaak uit te roepen: “O Heere, hoe lang? Denk aan Uw Zoon, verheerlijk Zijn Naam, volbreng het getal van Uw uitverkorenen.” Maar zolang wij hier nog zijn, moeten wij zeker bidden. Er was eens een vrouw die zei dat ze al zolang volmaakt was en dat haar geest zo volkomen met Gods Geest was, dat zij niet meer behoefde te bidden. Arm schepsel! Wat wist ze van de zaak? Ze moest nog bij de eerste letter van het alfabet der zaligheid beginnen, en bidden: “O God, wees mij, zondares, genadig!” Wanneer mensen denken dat ze niet hoeven te bidden, dat dan de Heere hen genadig zij! 

			“Een christen bidt zolang hij leeft,

			want hij leeft slechts als hij bidt.”

			Het gebed dat Nehemia bad was ook een zelfgemaakt gebed. Misschien dat sommigen van u van formuliergebeden houden. En wanneer in de samenkomst van de gemeente alle stemmen zich in gemeenschappelijk gebed verenigen, dan moet het gebed net zo goed voorbereid zijn als het lied. Maar een formuliergebed lijkt mij al te veel op confectiekleding: het is voor iedereen bedoeld, maar het past zelden. Wanneer er echt onderhandeld moet worden aan de troon der genade, geef mij dan maar een zelfgemaakt gebed - een gebed dat opkomt uit de diepte van mijn hart. Niet omdat ik het heb bedacht, maar omdat God de Heilige Geest het daarin heeft gelegd en het zó een levenskracht heeft gegeven dat ik het wel moet uitspreken. Al zijn het gebroken klanken en kreupele zinnen, als uw verlangens uw hart maar in brand zetten, dan is het voor God niet belangrijk op welke wijze ze worden geuit. Wanneer u geen woorden hebt, bidt u misschien nog beter dan met woorden. Er zijn van die gebeden waarvoor geen woorden zijn; geen mensentaal is in staat om ze tot uitdrukking te brengen. 

			Welke woorden er voor dit gebed ook gebruikt zijn, het was een gebed dat de bidders zelf hadden gemaakt: “Wij baden tot onze God.”12 

			Het is echter heel belangrijk om op te merken dat het een gebed was dat opgedragen werd aan de oorsprong van het gebed. “Wij baden tot onze God.” U hebt wel gehoord van die man die in Boston bad, naar men zegt “het middelpunt van het heelal”. De volgende dag stond er in de krant dat dominee X het mooiste gebed had uitgesproken dat ooit aan een Bostons gehoor was gericht. Ik vrees dat er van die gebeden zijn die aan de gemeente worden gericht. Dat is niet het gebed dat God welgevallig is. Vergeet dat er iemand aanwezig is, vergeet dat menselijke oren u beluisteren. Laat het van uw gebed gezegd worden: “Maar wij baden tot onze God.” 

			Het is een voor de hand liggende opmerking dat het gebed aan God gericht moet zijn, wil het enig nut hebben. Toch is het hard nodig om dat te zeggen. Als het gebed niet naar God gaat, wat voor nut heeft het dan? Wanneer u uit uw binnenkamer komt en het gevoel hebt dat u slechts voor de vorm hebt gebeden, welk voordeel heeft het u dan gebracht? Bidt tot uw God. Zeg het in Zijn oor, omdat u weet dat Hij er is; en sta op in de wetenschap dat Hij u heeft geantwoord, dat Hij Zijn aangezicht over u heeft doen lichten. Zo een gebed hebben we dag en nacht nodig ter bescherming tegen onze vijanden. 

			

			Nog één zaak wil ik bij dit eerste punt aanstippen. Uit de woorden die voor mij liggen, kan ik opmaken dat het een gebed was dat doortrokken was van geloof. “Wij baden tot... God”? Nee, “tot onze God.” Ze hadden de Heere aangenomen tot hun God en ze baden tot Hem als hun God. Hoewel Hij de God van de ganse aarde is, waren ze ervan verzekerd dat Hij in het bijzonder hun God was. Daarom baden zij tot de God Die Zichzelf aan hen gegeven had en aan Wie ze toebehoorden in een verbondsverhouding. “Wij baden tot onze God.” Die twee woordjes dragen een gewichtige betekenis. De deur van het gebed lijkt op deze twee gouden scharnieren te draaien: “onze God”. Als u en ik verlost dienen te worden van het boze in deze wereld, als wij Gods Kerk moeten blijven bouwen, dan moet onze eerste wachter het gebed zijn. Machtig, gelovig gebed, zoals Nehemia en zijn Joodse vrienden tot de Heere baden. 

			Ik moet nu met u spreken over de tweede wachter: “Wij zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve.” Dit uitzetten van de wacht was afgesproken werk. “Wij zetten wacht.” Nehemia zei niet: “Nu, een aantal van jullie moeten op wacht”, daarbij het vervullen van deze taak overlatend aan wie maar wilde. Nee, zij “zetten wacht”. Een bepaald aantal mannen moest op een bepaald punt en op een bepaald tijdstip wachtlopen, en daar een bepaalde tijd blijven om voor de vijand te waken. “Wij zetten wacht.” Broeders, wanneer wij de wacht over onszelf moeten houden, zoals betaamt, moeten we dat doen met een bepaald doel. We moeten niet zeggen: “Ik moet proberen waakzaam te zijn.” Nee, nee, u móet waakzaam zijn. Uw waakzaamheid moet even duidelijk en bepaald zijn als uw gebed. “Wij zetten wacht.” Misschien hebt u de wisseling van de wacht wel eens gezien: elke compagnie moet op een bepaalde tijd de wacht betrekken. Als u ’s avonds naar bed gaat, bidt de Heere dan om over u te waken tijdens de nacht. En wanneer u ’s morgens weer aan het werk gaat, zet dan een wacht. Zet een wacht als u aan tafel gaat; zet een wacht als u thuiskomt. O, hoe spoedig kan de boze ons verrassen wanneer wij geen wacht zetten! 

			Het werk werd met zorg gedaan, want Nehemia zegt: “Wij zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve.” In plaats van het laatste woord had er beter kunnen staan: “tegenover hen”. Dat wil zeggen: zij zetten een wacht waar er ook maar een vijand was. Waarschijnlijk komen ze hier langs. Goed, zet daar dan een wacht. Misschien maken ze een omtrekkende beweging en komen ze hierlangs. Goed, dan zetten we daar een wacht. Misschien klimmen ze daar wel over de muur. Dan zetten we daar ook een wacht. “We zetten wacht tegenover hen.” Daar is een broeder die nogal heetgebakerd is. Broeder, zet daar een wacht. Een ander is geneigd tot lichtzinnigheid. Broeder, zet daar een wacht. Weer een ander is thuis nogal humeurig en kritisch op jan en alleman. Zet daar een wacht, broeder. De ene vriend heeft de neiging om trots te zijn, de andere om ongelovig te zijn. Zet een wacht daar waar de vijand hoogstwaarschijnlijk zal binnenkomen. “Wij baden tot onze God en zetten wacht tegenover hen.” 

			Het werk werd voortgezet. Nehemia zegt: “Wij zetten wacht tegen hen, dag en nacht.” Wat? Moet er iemand de hele nacht opblijven? Natuurlijk. Als Sanballat had verteld wanneer hij hen wilde aanvallen, dan hadden ze op een andere tijd kunnen slapen. Maar omdat hij dat er niet bij vertelde, moesten ze “dag en nacht” een wacht zetten. De duivel zal u geen seintje geven wanneer hij u gaat verleiden; hij komt het liefst onverhoeds. Zet daarom een wacht, dag en nacht. 

			Het werk werd door kennis aangespoord. Ze wisten dat Sanballat zou komen zodra hij kon, dus zetten ze een wacht. Hoe meer u de zonde van uw eigen hart kent, hoe meer u er wacht tegen zult zetten. Hoe meer u afweet van de verleidingen die in de wereld zijn door de begeerte, hoe meer u de wacht betrekt. Hoe ouder u bent, hoe meer u moet waken. “O”, zegt een bejaarde vriend, “dat moet u niet zeggen; het zijn juist de jongeren die in verzoeking vallen.” O ja? Kunt u een voorbeeld uit het Oude of Nieuwe Testament noemen van een jonge gelovige die van het goede pad ging? De Bijbel geeft ons heel wat voorbeelden van oude mensen die door satan werden verstrikt toen ze de wacht niet betrokken. Dus het is nodig dat u een wacht zet, zelfs als uw haar grijs wordt. U bent namelijk niet eerder uit het schootsveld van de duivel dan wanneer u door de paarlen poort bent binnengegaan om te wandelen in de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem. 

			U en ik, beste vrienden, moeten wacht zetten tegen de vijanden van ons heilig geloof. Er zijn mensen die mij vragen: “Waarom spreekt u zoveel over het afglijdingproces in de kerken?13 Laat de mensen toch geloven wat ze willen. Ga door met uw werk voor God en bid Hem om ze terecht te brengen.” Voor mij horen het bidden en het zetten van een wacht bij elkaar. Met jaloerse ijver dienen wij te waken over “het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd.” Wanneer u, zoals tegenwoordig het geval is, ondervindt dat belijdende christenen en christelijke voorgangers ieder geloofsartikel ontkennen, dat ze een andere betekenis aan woorden toekennen dan de oorspronkelijke betekenis of wanneer ze in naam van de Allerhoogste leugens verkondigen, dan is het hoog tijd dat iemand daar een wacht tegen zet. Nachtwacht zijn is geen gemakkelijk baantje. Maar om mijn gezegende Meester wil ik die post betrekken. Degenen die zeggen dienaren van Christus te zijn en een onheilig verbond aangaan met hen die het geloof verloochenen, zullen dat moeten verantwoorden op de laatste, grote dag. Wat ons betreft, broeders, laat de Heere ons wakend en biddend vinden wanneer Hij komt. 

			Maar, beste vrienden, om op onszelf terug te komen: wij moeten een wacht zetten tegen onze persoonlijke tegenstanders. Ik hoop in zekere zin dat u geen persoonlijke vijanden hebt, dat u tegen niemand wrok koestert, maar dat u in vrede en liefde leeft met alle mensen. Maar er zijn hier christenen die, als zij naar huis gaan, iedereen tegen zich vinden. Menige vrome vrouw gaat vanuit het heiligdom naar een dronken echtgenoot. Veel kinderen die tot God bekeerd zijn, zien dat het er thuis heel anders aan toe gaat dan ze zouden willen. Wat moeten zij in zulke omstandigheden doen? Een wacht zetten. Beste vrouw, wie weet, bent u voor uw onbekeerde man het middel tot behoud. Zet daarom een wacht. U hoeft hem niet eens flink de waarheid te zeggen, want zo zult u hem niet bekeren. En jullie, beste kinderen die de Heere liefhebben en naar de kerk gaan, heb eerbied voor je ouders en wees hen gehoorzaam, want anders hoef je niet te hopen dat je je ouders dichter bij de Zaligmaker zult brengen. Wees waakzaam, zet een wacht. “O”, zegt u, “als ik wat verkeerd doe, dan blazen ze het direct op!” Dat weet ik wel; daarom: zet een wacht, wees nog voorzichtiger. Zet een wacht voor uw humeur, zet een wacht voor uw lippen, zet een wacht voor alles wat u doet. Wees geduldig, wees zachtmoedig, wees liefdevol. Gods Geest werke dat alles in u! 

			Maar er zijn nog andere vijanden, veel erger dan de vijanden van buitenaf, waartegen wij een wacht moeten zetten. Dat zijn de vijanden van binnen, de boze neigingen van onze zondige aard, waartegen wij altijd een wacht moeten zetten. Misschien zegt u: “Hoe kan ik dat doen?” In de eerste plaats moet u weten welke het zijn. Beginnende christenen moeten hun zwakke punten opzoeken. Het zou mij niet verbazen, vrienden, dat uw zwakke punt juist daar ligt waar u denkt dat u sterk bent. Waar u denkt: “O, daar zal ik nooit fout gaan!” - dat is precies de plek waar u het eerst zult struikelen. Zet een wacht waar uw zwakheden aan het licht komen. En wanneer u in het verleden door één of andere zonde de Heilige Geest hebt bedroefd, zet daar dan een dubbele wacht. Waar u eens struikelde, kunt u weer struikelen, want u bent nog steeds dezelfde. Zet ook een wacht, vriend, wanneer u zich erg zeker voelt. Wanneer u er zeker van bent dat u niet in een bepaalde verzoeking zult vallen, dan is dat het bewijs dat u al even trots bent als de duivel. Zet een wacht, zet een wacht, zet een wacht. Vermijd iedere gelegenheid tot zondigen. Wanneer enig gedrag u tot zonde zou kunnen brengen, ga dat dan uit de weg. 

			Ik hoorde eens iemand het volgende excuus aandragen voor zijn drinkgedrag: “Weet u, als ik een glas bier drink lijkt het wel of ik mezelf vergeet en moet ik nog een paar glazen hebben.” Wel, als dat het geval is, neem dan helemaal geen bier. “Maar”, zegt een ander, “als ik in gezelschap ben, dan vergeet ik mijzelf.” Ga dan niet in gezelschap. Het is beter om als een kluizenaar de hemel in te gaan, dan met een menigte naar de hel te gaan. Trek uw rechteroog uit en houw uw rechterhand af, liever dan dat ze u tot zonde verleiden. Kom niet op plaatsen waar de verleiding voor u zo groot is. “Maar”, zegt iemand, “door mijn beroep kom ik regelmatig op plaatsen waar de verleiding groot is.” Ik neem aan dat uw beroep u in aanraking kan brengen met goddeloze mensen. Hoe zouden sommigen van ons kunnen bestaan zonder in contact te komen met goddeloze mensen? Ze zouden uit de wereld moeten gaan. Nu, als dat met u het geval is, doe dan aan de gehele wapenrusting Gods en trek er niet op uit zonder voorbereid te zijn de goede strijd des geloofs te strijden. Zet een wacht, zet een wacht, zet een wacht. 

			Waak voor de beginselen der zonde. Bedenk dat satan nooit begint waar hij ophoudt. Hij begint met een kleine zonde en gaat zo naar een grotere zonde. Wanneer hij voor het eerst een mens verzoekt, hoeft hij nog niet alles te bereiken wat hij uiteindelijk wil. Stukje bij beetje probeert hij ons van de weg te krijgen en werkt zo geleidelijk aan op de grotere zonde die hij ons wil laten begaan. Ik geloof niet dat een christen tegenwoordig te precies kan zijn. Wij dienen een God Die precies is: “De Heere uw God is een ijverig God.” Onthoudt u van de vele dingen waarin velen die zeggen christen te zijn, zich uitleven. De vraag is of zij eigenlijk wel christenen zijn. Als wij hen niet mogen oordelen, laat ons dan in ieder geval onszelf oordelen. Laat ons dan voor eens en altijd vaststellen dat wij niet durven komen waar zij komen. Ja, we wensen daar ook niet te komen. 

			Waak voor wat God u te zeggen heeft. Als de Heilige Geest een bepaalde tekst met kracht op u toepast wanneer u de Bijbel leest, zie het dan als een aanwijzing van uw hemelse Vader dat er voor u een les in zit. Het verbaast mij vaak hoe een ochtendtekst mij onderwijs geeft voor de hele dag. Mensen die onder het gehoor van Gods Woord komen, ondervinden vaak binnen twee of drie dagen dat er een reden was waarom de predikant die bepaalde preek hield en waarom zij onder het gehoor ervan kwamen. 

			Wanneer u een belijdend christen ziet afdwalen van de weg der heiligheid, spreek daar dan niet over, waardoor u het kwaad zou verergeren. “Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.” In plaats van te spreken over de val van iemand anders, kunt u beter maar een wacht voor uzelf zetten en zeggen: “Daar struikelde hij en daar kan ik ook struikelen als Gods genade mij niet bewaart.” Denk aan de woorden van onze Heiland die Hij sprak tegen de drie discipelen die bij Hem waren in de hof van Gethsémané: “Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.”

			III. Ten slotte neem ik de twee wachters samen. 

			

			“Wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen.” ”Geliefde vrienden, geen van deze twee wachten is op zichzelf voldoende. Gebed alleen zal niet baten. Bidden zonder te waken is hoogmoed. U doet alsof u op God vertrouwt, maar toch stort u zich in het gevaar. De duivel wilde dat Jezus dat ook deed toen hij Hem verzocht om van de tinne van de tempel te springen. Wanneer u bidt om bewaring, wees dan waakzaam. Gebed zonder waakzaamheid is huichelarij. Iemand bidt om bewaard te blijven voor de zonde en zoekt vervolgens de verleiding op. Zo een gebed is slechts een aanfluiting, want het is in strijd met de levenspraktijk. 

			Soms kan onwetendheid echter leiden tot gebed zonder waakzaamheid. Er zijn nog meer zaken die niet over het hoofd moeten worden gezien. Laat ik dat illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Er was eens een schoolmeisje dat haar les vaak niet kende; maar het meisje dat naast haar zat kon haar les altijd goed opzeggen. Haar klasgenootje zei tegen haar: “Jannie, hoe komt het toch dat jij je les altijd zo goed kent?” Jannie antwoordde: “Ik vraag aan de Heere of Hij me wil helpen en daarom ken ik m’n lessen.” De volgende dag moest het andere meisje opstaan om haar les op te zeggen, maar ze kon het niet. Later zei ze tegen haar vriendinnetje: “Ik heb nog zo voor mijn les gebeden, maar ik wist niks meer dan gisteren.” Jannie zei: “Maar heb je het ook geprobeerd te leren?” “Nee”, zei ze, “ik heb erom gebeden en ik dacht dat dat genoeg was.” Natuurlijk kende ze haar les niet zonder die te leren. Zo moet ook u zowel waken als bidden. Dagelijks moet er een wacht gezet zijn voor onze lippen, voor onze gedachten en voor onze daden, anders zal het gebed vergeefs zijn. 

			Ik heb mensen gekend die grote risico’s namen en toch zeiden dat ze de Heere hadden gebeden om hen te bewaren. Tientallen keren heb ik al horen zeggen: “Ik heb er een gebedszaak van gemaakt.” Ik kan boos worden op iemand die dat zegt. Eerst iets verkeerds doen en vervolgens zich verontschuldigen door te zeggen dat je er een gebedszaak van gemaakt heb. Een jongeman trouwde met een meisje uit de wereld en toch zei hij dat hij er een gebedszaak van gemaakt had! Een christelijke vrouw trouwde met een wereldse man en toen iemand haar ervan beschuldigde dat ze ongehoorzaam was aan het Woord van God, antwoordde ze dat ze het tot een zaak van gebed had gemaakt! Als u werkelijk om Goddelijke leiding had gebeden, dan had u niet iets durven ondernemen wat de Schrift een kind van God uitdrukkelijk verbiedt. Bidden zonder te waken is niet genoeg om ons te bewaren voor het kwaad. 

			Aan de andere kant, geliefden, waken zonder te bidden is al even nutteloos. Zeggen dat u zichzelf voor het kwade zult bewaren zonder ooit tot God te bidden of Hij u wil bewaren, is zelfoverschatting die onheil aan moet brengen. Wanneer u probeert te waken, maar niet bidt, zult u in slaap vallen en het waken is voorbij. Slechts door te bidden en te waken zult u de wacht kunnen blijven betrekken. Bovendien is waken zonder te bidden erg vermoeiend, zodat wij het spoedig opgeven. Maar de zoete verpozing van het gebed geeft ons rust en helpt ons vol te houden. 

			Wat ik u alleen nog zeggen wil, neem deze twee samen: “Waakt en bidt”, of zoals onze tekst het zegt: “Bidt en waakt.” Het één versterkt het ander. Het gebed zet de wacht op zijn post, het gebed spoort hem aan om zijn ogen open te houden. Het gebed zal hem tot voedsel dienen om de nacht door te komen, het is het vuur dat hem verwarmt. Anderzijds zal het waken het gebed versterken, want waken is het bewijs van de echtheid van het gebed. Waken zet aan tot gebed, want iedere vijand die wij waarnemen zal ons des te ernstiger doen bidden. Bovendien, waken ís bidden. Wanneer er werkelijk wordt gewaakt, dan is het waken op zich al bidden. Waken en bidden vermengen zich tot één. Geliefden, ik laat u gaan met deze tekst in uw oren naklinkend: “Wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht.” 

			Maar ik heb nog niet tegen allen die hier aanwezig zijn gesproken. Sommigen van u bidden niet en sommigen van u kunnen geen wacht zetten. Voor u luidt de boodschap: “U moet wedergeboren worden.” U kunt niet met de christelijke taken aanvangen voordat u het christelijk leven hebt. En de enige manier om dat te verkrijgen is het geloof in de Heere Jezus Christus. Kom tot de fontein die Hij met Zijn dierbaar bloed gevuld heeft; wast u daarin en wordt gereinigd. Dan, door Zijn Geest tot leven gebracht, kunt u een wacht zetten. Ik zie er naar uit dat in deze dienst zielen tot Christus gebracht worden. Hoewel ik voor Gods volk heb gepredikt, zult u een zegen ontvangen wanneer zij voor u waken en bidden. Geve de Heere dat aan velen onder ons! “Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is.” Mogen velen deze avond de Heere zoeken en vinden en Hem in waarheid aanroepen! “Wie de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.” Geve God ons dat allen, om Jezus’ wil! 14

			Amen

			

			
				
						11. De Engelse Authorized Version: “Nevertheless (niettemin) we made our prayer unto our God.”


						12. “We made our prayer unto our God”, letterlijk: wij maakten ons gebed tot onze God.


						13. “Downgrade”.


						14 Oorspr.: The Two Guards, Praying and Watching, Metropokitan Tabernacle Pulpit, nr. 2254


				

			
		

	
		
			Een gebed voor jou

			‘En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.’ (2 Koningen 6:17)

			Deze jongeman diende een profeet; hij had geen leerzamer beroep kunnen hebben. Niettemin moesten zijn ogen toch worden geopend. Hij was een welwillende jongen, want uit de manier waarop hij tot zijn meester sprak blijkt dat hij hartelijk met hem verbonden was; toch waren zijn ogen nog maar half geopend. En omdat hij zich grote zorgen maakte om de veiligheid van zijn meester, kwam hij hem met grote haast waarschuwen. Goede dienstknechten zijn de beste vrienden van hun meester. En op zijn beurt bidt hun gelovige meester voor hen. Wanneer wij het beste voor hebben met onze werknemers, met onze kinderen en met onze vrienden, laat ons dan ook voor hen bidden. Wij kunnen hen hooguit tweederangs zegeningen geven; maar wanneer wij tot God voor hen bidden, zullen ze het beste ontvangen van Hem Die in Zijn genade alleen de volmaakte giften zendt. Wanneer ons onderwijs, onze voorbeelden en onze overredingskracht uitgeput zijn, laat ons dan onze jonge vrienden overgeven aan de Heere, Die op krachtige wijze aanwerkt op ons eeuwig behoud. 

			Elisa’s gebed voor deze jongeman was: ”Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie!” De jongen bevond zich op dat moment in de merkwaardige situatie van een tegelijkertijd zien en niet zien. Hij zag wel de vijand die de stad omringde, maar hij zag niet het grotere leger van Gods engelen dat de man Gods beschermde. Terwijl hij over de muurtjes van Dothan keek, zag hij hoe de hele omgeving bezet was door de paarden en wagens van de koning van Syrië. En hij riep het uit: ”Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen?” Het gevaar kon hij zien, maar niet de verlossing. Daarom hief de profeet zijn hart op naar de hemel en zei: ”Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie!” Wat de dienstknecht met zijn natuurlijke ogen ziet, is voor Elisa van geen betekenis; slechts het vermogen waarmee het onzichtbare wordt waargenomen is voor hem het ware zien.

			

			 Misschien zitten er op dit moment mensen onder mijn gehoor wie de zaak van God zeer ter harte gaat of die zelfs een functie bekleden op kerkelijk terrein. Wellicht zetten ze zich blijmoedig in voor de dienst van God en willen ze de ware godsdienst bevorderen waar ze maar kunnen. Toch zijn hun ogen nog niet geopend om geestelijke zaken te zien. Althans, nog niet voldoende om het genadige en Goddelijke karakter ervan te zien. Ze zien voldoende om te weten dat een grote vijand hen bedreigt. Ze hebben in de gaten dat het leven een strijd is. Daarom roepen ze uit: ”Hoe zullen wij doen?” Ze zien in dat het niet meevalt om pal te staan voor heiligheid, voor waarheid, integriteit en zuiverheid en om met een minzaam karakter door het leven te gaan. Ze zien zich omsingeld door tegenwerkende krachten in hun zaak, hun karakter, hun gezelschap en misschien wel in hun gezin. Hun Godsvrucht wordt belemmerd door veel tegenstanders en ze vragen: ”Wat zullen wij doen? Is het geen wanhopige zaak? Kunnen we ons maar niet beter gelijk overgeven?” Voor iedereen die zo bang is, zou ik Elisa’s gebed willen opzenden tot God: ”Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie!” O, mocht dat gebed nu nog verhoord worden!

			Ik zal nu in de eerste plaats kort stil staan bij ons gebed; in de tweede plaats bij onze reden om een dergelijke smeekbede op te zenden; en in de derde plaats bij onze hoop, want we vertrouwen erop dat op de verhoring van ons gebed de persoon wiens ogen geopend worden, een gezicht zal zien dat hem tot groter zegen zal zijn dan hij zich ooit heeft kunnen voorstellen. 

			I. In de eerste plaats dan ons gebed: ”Heere, open toch de ogen van deze jongen, dat hij zie!” Deze smeekbede heeft veel betekenissen. Ik zal er slechts enkele noemen. 

			Voor sommigen van onze vrienden bidden wij dat hun ogen geopend mogen worden om de vijand van hun ziel te mogen herkennen in de vele vermommingen waarmee hij tot hen komt. We vrezen dat velen onkundig zijn ten aanzien van zijn middelen. Vooral jongeren zijn geneigd de grote vijand voor een vriend aan te zien. Ze geloven zijn valse en vleiende woorden en gaan door de verleiding hun ondergang tegemoet. Hij houdt hen een sprankelend wijnglas voor, maar de inhoud is dodelijk. Hij heeft het over ”plezier”, maar het plezier van de vleselijke lust is maar een schaduw. De eigenlijke zaak is louter ellende. Hij draagt het masker van voorzichtigheid en vermaant jonge mensen om hun kans waar te nemen en met godsdienst te wachten tot ze hun zaakjes voor elkaar hebben. Echter, de winst die gemaakt wordt door met God geen rekening te houden, zal een eeuwig verlies blijken te zijn. 

			De duivel doet meer kwaad als slang dan als een brullende leeuw. Wanneer wij de duivel zouden ontmoeten en hem herkennen, dan zouden we hem veel gemakkelijker kunnen overwinnen. Maar we hebben met hem te maken in de vermomming van een engel des lichts. We hebben wel honderd ogen nodig en elk daarvan door God geopend, opdat we mogen zien. Nog erger is het dat we hem soms helemaal niet tegenkomen, maar dat hij ons pad ondermijnt. Hij graaft valkuilen voor onze voeten; hij schiet zijn pijlen van ver op ons af of zendt ons een bezoeking die in de duisternis wandelt. Op zo een moment hebben we meer nodig dan ons natuurlijk gezichtsvermogen. Ik zou willen bidden voor die jonge man die het huis uitgaat om de wereld in te trekken: ”Heere, open zijn ogen, dat hij zie!” Moge hij in staat zijn de leugen te doorzien die zich als waarheid aandient, de in trots gehulde laaghartigheid, de dwaasheid die voor geleerdheid doorgaat, de zonde in het gewaad van plezier! Ik zou niet graag willen dat jullie als vogels in het net gevangen worden. Ik zou niet graag zien dat de jeugd door de verleiding als een os naar het slachthuis geleid wordt. Laten we het gebed van Elisa bidden voor iedere aanwezige hier die aan het begin van het leven staat. Geve God dat zijn of haar ogen geopend worden, zodat de zonde als zonde wordt gezien; om te zien dat het kwade nooit goed kan zijn, een leugen nooit waarheid, en opstand tegen God nooit de weg naar het geluk! 

			We willen dat de ogen van de mensen geopend worden om God te zien als de Alomtegenwoordige, Die alle dingen ziet. Wat zou dat velen de ogen openen! Het is helaas maar al te waar dat God overal gezien kan worden, maar dat de meeste mensen Hem nergens zien. Inderdaad, blind is degene die Hém niet ziet aan Wie de zon haar licht ontleent. Totdat onze ogen geopend worden, staan we ‘s morgens op en vallen we ‘s avonds in slaap zonder God ook maar gezien te hebben, hoewel Hij de gehele dag rondom ons en in ons is geweest. We leven van de eerste januari tot de laatste decemberdag onder de nimmer aflatende blik van de Heere en toch zien we Hem in het minste niet voordat Hij door een genadewonder ons de ogen opent. We leven in een prachtige wereld, vol van het kunstig handwerk van de grote Schepper, opgeluisterd door Zijn eigen aanwezigheid en toch zien we Hem niet. Ja, sommigen zijn zelfs zo blind, dat ze beweren dat er geen Schepper is, dat ze geen enkel bewijs kunnen vinden voor het bestaan van een alwijze en almachtige Schepper. O, dat de Heere Jezus de ogen van de opzettelijk blinden eens opende! Maar dat ook u, die eerder door vergeetachtigheid dan door dwaling verblind bent, het gaat uitroepen met Hagar: ”Gij, God des aanziens!”, en met Job: ”Maar nu ziet u mijn oog!” 

			Als God de mens genadig wil overtuigen van Zijn aanwezigheid, wat een weldaad is dat dan, en wel in het bijzonder voor hen die aan het begin van het leven staan. Een helder begrip van de alwetendheid Gods zal een goede bescherming bieden in het uur van verzoeking. Wanneer we het Goddelijk oog in gedachten houden, zullen we het net als Jozef uitroepen: ”Hoe zou ik zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God?” Het is een goede zaak op uzelf te zien; beter is het echter om op God te zien. Laat ons bidden: ”Heere, open toch de ogen van de jongen, dat hij U moge zien!”

			Als iemand zijn grote vijand gaat zien, maar ook zijn beste Vriend, mogen we vervolgens bidden: ”Heere, open zijn ogen, om de weg tot behoud te zien door de aangewezen Zaligmaker.” We kunnen de Heere Jezus slechts zien bij Zijn eigen licht. We kijken naar Hem met een blik die van Hem komt. Reeds vele malen heb ik de zaligheid aan mensen proberen uit te leggen met eenvoudige woorden en voorbeelden. Maar er is veel meer nodig dan een duidelijke uiteenzetting. Al verspreidt de kaars nog zo’n helder licht, een blinde ziet er niets méér door. Voortdurend bid ik: ”Heere, open mijn mond”, maar ik zie dat ik ook moet bidden: ”Heere, open de ogen van de mensen!” Tenzij God de ogen opent, zien wij niet wat geloof is, noch wat verzoening betekent of bekering. Wat voor een ziende zo klaar is als een klontje, is voor een blinde onzichtbaar. ”Geloof en leef” - is er iets eenvoudiger? Toch begrijpt niemand dit, totdat God de genade schenkt om de betekenis te verstaan. 

			

			Als predikers is het onze plicht het Evangelie zo eenvoudig mogelijk voor te stellen. Maar wij kunnen niemand geestelijk begrip bijbrengen. In klare taal verkondigen wij: ”Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden”, maar het onnozele weerwoord klinkt: ”Hoe bedoelt u?” We roepen het uit: ”Zie op Jezus en leef!” Maar zodra wij uitgesproken zijn, blijkt dat men de bedoeling niet heeft begrepen. Men ziet nog steeds op zichzelf en draait de Heere Jezus de rug toe. Geloven of vertrouwen is geen mysterie, maar het allereenvoudigste wat er is. Daarom kunnen we mensen er niet van overtuigen dat we menen wat we zeggen of dat God meent wat Hij zegt. We moeten bidden: “Heere, open hun ogen, dat ze zien; want ziende bemerken zij niet en horende verstaan zij niet!” 

			Gezegend zij de Heere, want hoe heerlijk zien zij het wanneer hun ogen worden geopend door de aanraking van Zijn eigen almachtige vinger. Dan vragen ze zich af waarom ze het niet eerder hebben gezien en ze vinden zichzelf de grootste dwaas om dat wat zo helder is niet te bemerken. Geloof in de Heere Jezus is het abc van de Goddelijke openbaring. Het behoort tot de elementaire hemelse kennis en we zijn inderdaad uilskuikens wanneer we niet aannemen wat we in het Woord vinden, maar in plaats daarvan ons verliezen in mystieke bespiegelingen over zo een klare zaak. Laat Gods wonderdoende kracht ons de ogen openen en we zullen duidelijk kunnen zien. Maar tot dat moment zullen we bij klaarlichte dag tastend zoeken naar wat vlak voor ons staat. Geliefde medechristenen, ik hoop dat u bidt terwijl ik spreek - bidt voor degenen om u heen, voor alle blinden die tussen de graven van deze aarde dwalen: ”Heere, open hun ogen, dat ze zien.” Hij Die het oog heeft gemaakt, kan het ook openen. De zonde kan de geest niet zo verduisteren of God kan er licht in doen schijnen. Als wij mensen niet kunnen laten zien, kunnen we hen in ieder geval tot de Meesteropticien brengen, Die hun gezichtsvermogen kan corrigeren. 

			Wij behoren te bidden voor onze vrienden, zodat hun ogen geopend worden om alle geestelijke waarheid te zien. Onze ogen kunnen alleen natuurlijke voorwerpen waarnemen; daarvoor alleen zijn ze bestemd. We moeten al erg dankbaar zijn voor wat we met onze ogen kunnen zien. Maar geestelijke zaken worden door onze lichamelijke ogen niet onderscheiden, want ze zijn er slechts om stoffelijke zaken te zien. De dingen die behoren tot het geestelijk rijk, moeten door geestelijke ogen worden waargenomen, ogen die door de Heere zijn geopend. God moet ons geestelijke zintuigen geven om geestelijke zaken te kunnen onderscheiden; laten we dat nooit vergeten. Er zijn er onder ons die geen geestelijke zaken kunnen onderscheiden, want ze beschikken niet over de benodigde instrumenten. Vleselijke mannen en vleselijke vrouwen zien slechts vleselijke zaken. Het vlees kan de zaken van de Geest niet vatten, bemerken of onderscheiden. Wij moeten geestelijk worden en geestelijke vermogens ontvangen voordat we geestelijke zaken kunnen onderscheiden. Kortom, wij moeten ”wedergeboren” worden. ”De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.” Vandaar de noodzaak van het gebed: ”Heere, open zijn ogen, dat hij zie!”

			De vurige wagens en paarden waren reeds rondom Elisa. Maar zijn knecht kon er niet één van zien, omdat het geestelijke wagens en geestelijke paarden waren - engelenwezens die tot een zuiver geestelijk rijk behoren. De jongeman was dat geestelijk rijk nog niet binnengegaan; evenmin had hij ogen om er een blik in te werpen. Toen God hem geestelijke ogen had gegeven, werd dat wonderlijke visioen steeds duidelijker voor hem - hemels, etherisch, nee, geestelijk, maar toch zeer werkelijk. Een gezicht dat zijn ziel verlevendigde met de overtuiging dat de profeet veilig was, omdat de dienaren Gods als vuurvlammen om hem heen waren. Als een leger met paarden en strijdwagens toonden ze zich gereed tot verdediging van de knecht des Heeren. Wat was hij verrast! Wat een verbazing maakte zich van hem meester! Hoe vergenoegd van geest was hij! Hij en zijn meester werden op mysterieuze wijze verdedigd, zodat geen gevaar te duchten viel. 

			O mijn toehoorders, die nog vreemdeling bent van de dingen Gods - wanneer de Heere uw ogen direct zou openen, dan zou u inderdaad verbaasd zijn. Want u hebt geen idee wat geestelijk leven is en u kunt ook niet weten wat geestelijke waarheid is voordat u door de Heere bent levend gemaakt. U kunt over geestelijke onderwerpen spreken en denken dat u theologisch geschoold bent, maar u lijkt op een dove die een muziekuitvoering bespreekt, op een blinde die een schilderij beschrijft. U bent niet bevoegd om ook maar een mening over de zaak te hebben voordat u een nieuw schepsel bent in Christus Jezus en binnen het bereik van het geestelijke en hemelse bent gekomen. ”Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Laat daarom de gebeden omhoog gezonden worden vanuit alle verlichte harten, voor hen die nog niet wandelen in het licht: ”Heere, open zijn ogen, opdat hij zie.”

			We mogen spoedig antwoord verwachten. God hoort voorzeker het gebed. Wie weet of niet velen van de hier aanwezigen door de aanraking van de onzichtbare Geest verrast kunnen worden en zich plotseling een nieuwe wereld zien binnengeleid? Elisa’s gebed voor de jongeman is evenmin als ons gebed voor anderen erop gericht dat zij iets gaan verrichten wat ze al kunnen. Het is niet de bedoeling dat ze gebruik gaan maken van gaven die ze al bezitten. Nee, we bidden of ze een nieuw gezicht mogen ontvangen, dat hun een nieuwe natuur wordt gegeven door een macht die geheel van buitenaf in hen werkt. We roepen de hand van God in. We vragen de Heere om een wonder te werken. Beste vrienden, we willen dat u iets ontvangt wat geen enkele opleiding u kan verschaffen, wat geen universitaire promotie u kan verlenen. Jarenlange ervaring of studie zijn niet bij machte om u dat te doen verwerven. Evenmin kan het nagebootst worden van anderen. We willen dat u een verandering ondervindt die de Heere alleen in u kan werken. We willen dat u overgaat van de natuurlijke duisternis in Gods wonderbaar licht, vanuit een verschrikkelijke verblindheid in een vergezicht van dingen die gewoonlijk onzichtbaar zijn. Laat dat gebed doordringen tot in het hemelhof, u die daar geen vreemdeling bent! Zendt uw gebeden op voor kinderen, familie en vrienden. Roep het uit: ”Heere, maak hen ziende, door de genadige werking van uw Heilige Geest!”

			II. Laat ons in de tweede plaats de reden aandragen voor het bidden van een dergelijk gebed voor degenen om ons heen. 

			Momenteel kan ik zeggen veel meer te bidden dan te preken. Terwijl ik hier voor u sta, buig ik mij tevens diep voor de Heere, mijn God, en ik heb veel werk voor sommigen van u. In het diepst van mijn ziel bid ik: ”Heere, open zijn ogen, dat hij zie!”

			De eerste reden van ons gebed is dat we zelf ziende gemaakt zijn. Wanneer dit wonder van genade niet aan onszelf geschied was, dan was het ook niet in ons opgekomen om voor u te bidden. Maar nu pleiten we met ons gehele hart. Eens waren wij zoals u nu bent. Onze ogen waren verblind, zodat we onze vijanden in al hun afschrikwekkendheid niet zagen, noch de heerlijkheid van de Heere om ons heen bemerkten. Als een blinde Simson deden we ons sleurwerk in de gevangenis, omringd door onze vijanden. Ten langen leste viel er een straaltje licht op ons, waardoor we onze zonde zagen. En toen wij zo waren verlicht, moesten we strijden tegen vele kwellingen. Van buiten was er strijd, van binnen vrees. Onze vijanden waren rondom ons en we wisten niet wat we moesten doen. Maar er was een man Gods die voor ons bad en op een dag werden onze ogen opgeheven naar de bergen vanwaar alle hulp komt voor hen die met doodsangst zijn bezet. De Heere was daar, hoewel we Hem niet kenden. Niettemin hebben we op Hem gezien en werden we verlicht en onze aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Want om Hem heen was de berg vol van vurige paarden en wagens. ”Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.”

			”Heer, ik was blind, en dacht: wat baat

			een man van smart met een kapot gelaat?

			Maar nu ontwaar ik bij nieuw licht

			de schoonheid van Gods aangezicht!”

			Zou iets anders dan zo een hemels visioen onze schuldige vrees hebben kunnen wegnemen? Zou iets anders ons de vrede hebben kunnen aanbrengen temidden van alle verwarring? We begrijpen niet helemaal hoe het gebeurd is en evenmin is het tot ons allen op dezelfde wijze gekomen. Maar we kunnen allen wel zeggen: ”Een ding weet ik: dat ik blind was en nu zie.” En daar de gebeden van anderen voor ons vruchten hebben afgeworpen, dienen we met dubbele ernst en hoop te pleiten voor hen die deze heerlijke openbaring nog moeten missen. ”Heere, open zijn ogen, dat hij zie!”

			De tweede reden waarom wij de Heere aanroepen is omdat slechts door Zijn kracht mensen ziende gemaakt kunnen worden. Dat hebben we zelf ondervonden. Tevergeefs hebben we geprobeerd de zaligheid Gods te aanschouwen; tevergeefs hebben we hulp gezocht bij Godvruchtige mensen. Onze ogen werden niet verlicht, totdat de Heere zelf ons laafde met ”de wateren die zachtjes gaan” (Jesaja 8:6). Toen werden we ziende. Daar komen we ook achter wanneer we anderen naar het licht proberen te leiden. We vertellen hen van de heerlijkheid die we zelf zien en stellen hun de waarheid Gods voor. Maar we kunnen het hun niet doen zien. Iemand het geestelijk gezichtsvermogen geven is net zo’n groot wonder als de schepping van de wereld. Het vereist dezelfde almachtige hand. Alleen Hij Die het oog schiep, kan dit tweede gezichtsvermogen verlenen. ”Van alle eeuw is het niet gehoord, dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft.” Welk een dwaasheid is het dan ook om te proberen iemand het gezicht van de ziel te geven! Tevergeefs is de waan van hen die Gods recht willen doorkruisen en zich inbeelden dat menselijke regels en instellingen blinde ogen kunnen openen! Geliefden, wanneer wij ons hebben ingespannen om de mensen de heerlijkheid van het Evangelie te doen zien, laat ons dan ten allen tijde terugvallen op de God van het Evangelie en Hem smeken om Zijn gezegend werk te verrichten.

			“Jezus kwam door zond’ en duister -

			nam de vleugels van het licht te baat;

			En op de iris glanst de luister

			van een nieuwe dageraad.”

			Probeer maar niet met uw eigen lamp bij te lichten om de vurige wagens te laten zien; kom maar niet aandragen met uw nutteloze filosofie, alsof daarmee de duisternis van de ziel zou kunnen worden weggenomen. Laat ruimte over voor Gods werk; dan zal zijn wonderbaar werk gestalte krijgen, in een ogenblik, door de aanraking van Zijn vinger, in antwoord op de gebeden van de Zijnen. 

			Ons gebed is het meest dringend wanneer wij mensen zien vragen en zoeken. De uitroep: ”Wat zullen wij doen?” brengt ons op de knieën, want wij weten dat er niet iets gedaan, maar gezien moet worden. En we zijn ervan overtuigd dat de Heere, Die dit verlangen in het hart van de zoekende heeft opgewekt, ook hun ogen zal openen, opdat ze Zijn heerlijkheid zullen zien. Het feit alleen dat we ons geroepen voelen voor hen te bidden, is reeds een teken voor ons dat weldra de schellen van hun ogen zullen vallen. En wanneer zij de schoonheid en genoegzaamheid zullen zien van wat God bereid heeft voor hen die op Hem vertrouwen, zal de Naam des Heeren zeer verheerlijkt worden. Daarom bidden wij opnieuw met een sterke verwachting: ”Heere, open hun ogen, dat ze zien!” 

			Nog een reden voor dit gebed is het feit dat wij ons niet bewust zijn van onze blindheid. Wij vertrouwen dat we alles zien wat nodig is. Die jongeman aan wie ik nu denk, heeft er geen benul van dat hij stekeblind is voor de eeuwige dingen. Hij vindt zichzelf een knappe kerel, en ik wil dat niet ontkennen - tenminste, als het gaat om zijn eigen zaken. Ik vind het fijn dat hij zo goed toegerust is voor het leven. God zegene hem; ik hoop dat hij voorspoed mag hebben in wat hij onderneemt! Moge de Heere met hem zijn in datgene waarop hij zijn zinnen heeft gezet. Maar toch, beste vriend, ben ik bang voor je slimheid; ik ben wat beducht voor die geslepenheid, want ik weet dat sommigen zichzelf daarmee in het vlees snijden. Ook heb ik gezien hoe zelfverzekerde mensen verschrikkelijke vergissingen begingen. Het is niet verkeerd om een zeker zelfvertrouwen te bezitten, maar zelfingenomenheid is een bewijs van innerlijke zwakte en een voorteken van mislukking. Wie vlees tot zijn arm stelt, leunt hooguit op een gebroken rietstengel. U hebt kracht nodig buiten uzelf om de morele en geestelijke levensstrijd te strijden. In dit geval is uw zelfverzekerdheid slechts verwaandheid zonder enige grond. Herinnert u zich niet uit ditzelfde Bijbelboek die man, die, toen hij werd gewaarschuwd voor wat hij doen zou, verbaasd uitriep: ”Maar wat is uw knecht, die een hond is, dat hij deze grote zaak doen zou?” Hazaël achtte zich niet in staat om zulke grote misdaden te bedrijven; bij de eerste de beste gelegenheid nam hij echter zijn kansen waar. Hij was zo wreed als een hond, want hij was ook zo kruiperig als een hond. Jongeman, je gelooft vast niet dat je ooit oneerlijk zult zijn. Niettemin begint het met eens een keer een gokje te wagen. Je kunt je niet voorstellen dat je ooit goddeloos zult zijn. Toch verlaat je nu al de goede paden die je thuis gewezen zijn, en in bepaald gezelschap steek je de draak met heilige zaken.  

			Degenen die op zichzelf vertrouwen, leggen een voorraad houtblokken aan voor een enorm zondevuur. De trots waarmee we onszelf verhogen, zal ons neerwerpen. Juist omdat die aardige jongen niet weet hoe blind hij is, beklagen wij zijn blindheid en met des te meer ernst brengen we hem tot Jezus, opdat hij zijn gezichtsvermogen mag ontvangen. ”Heere, open zijn ogen, dat hij zie!”

			Vervolgens bidden wij dit gebed omdat wij reden hebben te vrezen dat je in gezelschap bent van hen die je zullen misleiden. We kennen die jongeman wel. Hij is net naar de grote stad gekomen vanuit zijn eenvoudig en ordelijk plattelandsbestaan en heeft geen idee van de valstrikken die mannelijke en vrouwelijke vogelvangers voor hem uitzetten. Luister naar mijn waarschuwende stem, jullie die nog niet beschikken over ervaring en de gave des onderscheids nog missen! De satan heeft sluwe medewerkers, die met dubbele ijver jagen op het kostbare leven. Onze Heere Jezus heeft dienstknechten die maar al te vaak slapen; maar de dienstknechten van de duivel zijn niet lui in het verrichten van hun verschrikkelijk werk. Ze zullen op de loer liggen in de straten of op je aandringen op plaatsen der ijdelheid. Ze zijn overal aanwezig en zullen geen mogelijkheid onbenut laten om een onbedachtzame te verstrikken. En als zo’n jongere nu temidden van deze bloedzuigers wordt gezet? Hij zal binnen de kortste keren aan hen ten prooi vallen. Het is alsof we een schaap loslaten temidden van een troep wolven. ”Heere, open zijn ogen, dat hij zie!”

			Wij bidden dit gebed voor sommigen onder jullie, omdat jullie degenen die tot op heden voor jullie gezorgd hebben, gaan verlaten. Het is een gevaarlijk moment. Je moeder laat je in grote bezorgdheid gaan. Het is niet te zeggen wat een zegen een Godvruchtige moeder voor een jonge man betekent. Zul je haar zachte woorden ooit vergeten? God zegene de vaders, want hun vrome invloed en ernstige gebeden zijn van onschatbare waarde voor zijn kinderen; maar de moeders zijn vaak dubbel zoveel waard als het gaat om de zedelijke en godsdienstige vorming. Jullie verlaten nu de heilzame invloed van je moeder en je vaders vermaningen die je in toom hielden. Je hebt nu niemand die je op de juiste wijze aanmoedigt. Je zult het missen, de kus van je zus, de liefdevolle overredingskracht van oma. Vanuit de warme kas komt het plantje in de nachtvorst. We mogen wel voor je bidden dat je ogen wijd open zullen zijn, om uit te kijken waar je loopt en dat je bezint eer je begint. De jongere moet vanaf nu alleen gaan. ”Heere, open zijn ogen, dat hij zie!” Wanneer hij niet met voorzichtigheid te werk zal gaan, zal hij spoedig in de problemen raken; en wie zal hem er dan uit helpen? 

			We bidden dit gebed ook met vreugde, omdat je zo veel goeds zult verrichten wanneer je ogen geopend worden. Wat kan een blinde doen in de wereld waarin wij leven? Hij kan andere reizigers niet helpen, want hij moet zelf om hulp vragen. Het is voor jullie toch ook beter te geven dan te ontvangen? Er zijn hier jonge mensen die grote gaven bezitten en ik wens dat ze die goed gebruiken. Ik ben ervan overtuigd dat ik tot jonge mensen spreek die door God zijn aangewezen om van grote betekenis te zijn voor hun tijd. Gindse jongeman weet nog niet wat hij in zich heeft. Hij speelt met zichzelf, hij houdt zichzelf voor de gek. Hij gooit zijn parels voor de zwijnen en verspilt zijn energie. Wanneer de Heere zijn ogen zou openen, zou hij zien wat hij doet. Wat zou hij kunnen betekenen als hij in de rechte verhouding met God leefde! Denk aan Saulus van Tarsen, hoe hij de gemeente van Christus bestookte. Maar toen de schellen van zijn ogen vielen had de Heere geen betere dienstknecht onder de hemel dan deze voormalige vervolger. Met beide handen bouwde hij ijverig aan de kerk die hij eens probeerde af te breken. ”Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn.” Daarom, broeders, bidt voor onze jonge mannen die gezondigd hebben, opdat ze beterschap ontvangen. Bidt voor hen die nog onwetend zijn, dat ze verlicht worden. Want ze zijn nodig in de dienst van God en het zullen voorvechters worden van de kerk. Wat een troost voor de gelovigen kan er liggen in een jong leven! We moeten het ene gebed op het andere stapelen en onze voorbede voor de opgroeiende jeugd van onze tijd doen oplichten als een baken. 

			Er is nog een reden wanneer we de zaak van de andere kant bezien. We moeten bidden voor de blinde, want als hij niet spoedig ziende gemaakt wordt, kan hij tot verschrikkelijke zonden komen. Tot wat is een mens al niet in staat wanneer hij verblind is door onwetendheid, hartstocht, eerzucht, of welke vorm van zonde ook! Wie kent de kracht van de zonde die reeds in één ziel verborgen ligt? Het was misschien maar één moment, één opstandige gedachte tegen de God des hemels die door satan heen flitste, toen hij nog zoveel heerlijkheid bezat. Maar weldra was hij de trotse tegenstander van zijn Schepper en de draak had met zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel getrokken om ze in de eeuwige nacht van verdorvenheid uit te blussen. Toen kwam hij naar deze aarde, ontheiligde het paradijs en verleidde onze eerste ouders in hun staat van gelukkige onschuld, zodat ze de voorouders werden van een ongelukkig geslacht, diep verloren in hun zonden. Die ene, eerste gedachte aan het boze, o, wat was die zwanger van talloze boosheden! 

			Zo is het ook onder ons. Een jongen, de trots van zijn moeder, die in haar gedachten de eer van het gezin wordt, lijkt aanvankelijk haar één en al te zijn. Maar dan valt hij in de handen van één van die verleiders tot het ongeloof, die in onze maatschappij zo overvloedig aanwezig zijn. Hij leert de vroomheid van zijn moeder te bespotten en weldra werpt hij de banden van de God van zijn vader van zich af. Hij vergeet de heiligheid van Gods dag en komt niet meer in het bedehuis. In plaats daarvan leert hij de weg te gaan naar de huizen van vreemde vrouwen, naar de tempels van de sterke drank. Hij stort zich van de ene zonde in de andere, totdat hij zelf anderen naar de afgrond leidt. Die jongen die aan moeders voeten knielde om zijn kindergebedje op te zeggen, om daarna te zingen van Jezus Die de kinderen bemint. Hij zou heel zijn leven Jezus dienen, zo dacht men. Maar zie hem nu eens: laat na middernacht waggelt hij naar huis onder het uitbraken van allerlei vloeken en krachttermen! Zijn ziel en lichaam zijn bedorven en zij die hem het meest liefhebben, zijn het meest bedroefd wanneer ze hem zien. Beste vrienden, als wij onze kinderen en onze vrienden niet willen zien ondergaan in deze poel van losbandigheid en ondeugd, laat ons dan in zielenstrijd voor hen pleiten bij God. O, dat het licht hun zielen toch onmiddellijk zou binnendringen! ”Heere, open toch hun ogen, dat zij zien!” Heere, laat ze toch terugdeinzen van hun zondebeginselen, die zich als een watervloed uitstorten! O Heiland, blus de kwade vonk in hen uit voordat deze oplaait tot een vuur en alles in lichterlaaie zet! 

			III. Ik moet nu eindigen met onze hoop voor degenen voor wie wij bidden, zoals ik de hele tijd doe - ”Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie!” 

			Wat is onze hoop met betrekking tot dit alles? Wat zullen ze zien wanneer de hemelse ogenzalf wordt aangewend? 

			Ongetwijfeld voelde Elisa dat het antwoord op zijn gebed precies datgene zou zijn wat het ook werkelijk was. “En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.” Wij willen dat de ogen van de mensen worden geopend, opdat ze, in de eerste plaats, zullen weten dat er werkelijk geestelijke machten zijn. De dingen die wij zien zijn niet de enige werkelijke dingen, of zelfs niet de meest werkelijke. De dingen die gezien worden zijn tijdelijk; het zijn in feite slechts de schaduwen van dat wat niet gezien wordt. Het wezenlijke ervan wordt niet door deze simpele ogen gezien; alleen ons ware ik kan het wezen ervan waarnemen. Al het zichtbare is slechts de schaduw; het beeld zelf der dingen is buiten het bereik van ons gezichtsvermogen. Het geloof leert ons te geloven in het bestaan van die Heerlijkste aller geesten, de grote God in Wie wij leven en bewegen en zijn. Het geloof openbaart aan ons hart het bestaan van die Goddelijke en aanbiddelijke Persoon, de Heere Jezus Christus, Die in dit uur met Zijn kerk is en bij haar zal blijven tot het einde der wereld. Het geloof doet ons ook het bestaan, de kracht en de aanwezigheid kennen van de Heilige Geest, Die bij de gelovigen woont en in hen de eeuwige bedoeling Gods uitwerkt in hun heiligmaking. Geen kennis is verhevener dan het kennen van de drieheid in de eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest, één Heere. 

			Wanneer we gaan beseffen dat de Heere God de Bron van alle dingen is, dat God ons gemaakt heeft en niet wij en dat alles tot stand komt door Zijn soevereine wil en macht, dan gaan we Zijn aanwezigheid erkennen. Dan gaan we te rade bij Zijn wil en gaan wij leunen op Zijn macht. God wordt een werkelijkheid in onze gedachten- en begrippenwereld. Omdat Hij, Die wij niet zien, nochtans alle dingen in stand houdt, voelen wij dat het onzichtbare de grond is van alle dingen. Konden wij het menselijk bevattingsvermogen maar eens losmaken uit de platgetreden sporen van het zienlijke, uit de nauwe grenzen van ruimte, tijd, waarnemen en handelen! Kon het maar eens opstijgen naar het rijk waar de verduisterde zinnen, die zich hier in zo’n kleine kring moeten bewegen, plaats zouden maken voor waarnemingen die het oneindige, het eeuwige, het werkelijke, het Goddelijke kennen! Dat de menselijke geest, gemaakt naar het beeld Gods, thuis mocht zijn in God, Wiens kind zij kan worden door de wedergeboorte, uit het levende en onvergankelijke zaad en door het levende en eeuwig blijvende Woord van God! 

			Voorwaar, als onze ogen opengaan, zullen we gaan erkennen dat God groter is dan deze wereld en dan alle werelden. Dan zal de machtige waarheid omtrent Zijn genade in Christus Jezus de ziel adelen. Dan zullen we een ware metgezel worden van die blinkende boodschappers van God, die af en aan vliegen om de bevelen van de Allerhoogste te volvoeren. Dat er duivelen zijn, zal geen enkele christen ooit betwijfelen; er zijn tijden geweest dat we ons maar al te zeer bewust waren van de aanwezigheid van een verschrikkelijke geest, waarmee onze ziel in doodstrijd verkeerde. In die vreselijke strijd hadden we het zwaar te verduren; onze wapenrusting werd gehavend, onze troost ernstig aangetast en onze moed werd ons welhaast ontnomen. We zijn op het nippertje ontsnapt. We wisten nauwelijks hoe staande te blijven, zo werden we belaagd door tegennatuurlijke verleidingen en helse ingevingen. Toen, op een berisping van de Heere, is deze grote tegenstander op de vlucht geslagen. Engelen zijn gekomen om ons nieuwe vreugde te brengen en vruchten van vertroosting, vers geplukt van de boom des levens. Toen hebben we gemeenschap genoten met Gods onzichtbare boodschappers, die onze wonden leken te verbinden en ons met fluisterende woorden van vrede weer op weg hielpen. Kwam er geen engel om onze Heere te versterken in Gethsémané? Hebben wij niet naar onze maatstaven een dergelijk bezoek gehad? Het is een grote zaak wanneer wij de heerscharen Gods de wacht over ons zien houden; wanneer we weten dat een blinkend escorte ons uiteindelijk zal begroeten. Het is een grote winst om de ogen geopend te hebben en te zien hoe het goede en de weldadigheid van de Heere ons volgen al de dagen van ons leven. Ja, om te zien hoe wij, zelfs nu, in het huis des Heeren blijven tot in lengte van dagen. Open uw ogen voor de geestelijke dingen, en u zult onmiddellijk moed vatten. De tegenwoordige dingen zijn smartelijk, omdat u alleen kennis hebt van het zichtbare. Maar de wildernis bloeit als een roos zodra u het onzichtbare ziet. Projecteer uzelf eens buiten de beperking van deze sfeer en aanschouw het oneindige. U zult zien dat er overal om u heen bronnen van vreugde opspringen. Temidden van die rijkdommen wordt de armoede vergeten. Zelfs pijn en ziekte verliezen dan hun angel. 

			De jonge knecht van Elisa zag vervolgens, nadat zijn ogen geopend waren, dat Gods volk veilig is. Hij zag dat er uiteindelijk meer mét Elisa waren dan er ooit tégen hem konden zijn. Hij voelde ook dat hijzelf veilig was als de knecht van Gods dienstknecht. En zo geloofde hij in de God van Zijn meester en vond een schuilplaats voor zijn eigen vrees. De aanvallers waren van vlees en bloed, maar de verdedigers waren van vuur en waren zo in staat om de tegenstanders onmiddellijk te verteren. Met grote vreugde zag hij dat alle boze machten geen partij vormden voor Gods vurige paarden en wagens. Ik bid dat de ogen van alle christenen hier zo geopend worden dat ze er nooit aan zullen twijfelen dat de krachten aan de kant van de waarheid, van de gerechtigheid en van God uiteindelijk machtiger zijn dan de menigten van het boze. Misschien verkeert u wel temidden van hen die spotten met uw geloof en alles verachten wat u voor heilig houdt. En waarheen u zich ook in twijfel wendt, het lijkt wel of iedereen zich tegen u keert. Ik denk dat ik u met David hoor roepen: “Mijn ziel is in het midden der leeuwen, ik lig onder stokebranden, mensenkinderen, welker tanden spiesen en pijlen zijn en hun tong een scherp zwaard.” Houdt moed, vriend, God is nabij u! Zijn engelen houden de wacht over u! We zijn niet alleen, want de Vader is bij ons. Mogen onze ogen zo worden geopend dat we zien dat degenen die mét ons zijn méér zijn dan al degenen die tégen ons zijn! Ja, “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Laat angst ons vreemd zijn. Laat ons in heilig vertrouwen “standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren.” Laat ons nooit vertwijfelen ten aanzien van datgene waar het om gaat. Is God Zelf uw Schild en uw Loon zeer groot? Wat kan een nietig mens u dan doen? 

			Misschien zijn sommigen van u binnen een maand in zo’n zware strijd verwikkeld, dat u in uiterste wanhoop de wapens zult willen neergooien onder de uitroep: “Hoe kan ik stand houden tegenover zovelen, ik, die zo zwak ben?” Ik smeek u, denk aan deze waarschuwing. Heb ik het u niet gezegd? Ik verzoek u zich manmoedig te gedragen. Gord aan de lendenen van uw verstand; wees nuchter en hoop tot het einde. Want als de Heere uw ogen heeft geopend, dan zult u zien dat u aan de winnende hand bent, en dat Hij spoedig zal komen, Die al Zijn vijanden op het kinnebakken zal slaan. Staat u aan de kant van God en Zijn waarheid? Doet u het goede? Gelooft u in de Heere Jezus? Klemt u de met nagels doorboorde hand vast? Hemel en aarde mogen dan voorbijgaan, maar de Heere kan u nooit verlaten. De hemelen mogen als een verkreukeld vel perkament worden opgerold en alles wat gezien wordt moge wegsmelten; de aarde en de zee vervagen als de luchtige weefsels van een visioen - maar een ziel die gelooft, moet leven en triomferen en met Christus op een troon worden verheven. Hij heeft het immers gezegd: “Want Ik leef en gij zult leven.” Blijf rechtschapen. Geloof de waarheid Gods tot het einde, want de Heere Jezus zal niet falen, noch de moed verliezen totdat al Zijn vijanden onder Zijn voeten zijn. 

			Als uw ogen geopend zijn, zult u weten dat de heiligen door hun Heere worden geëerd. Zie eens! Hij zendt Zijn troepen uit als lijfwacht voor één van hen. Zou u niet willen dat deze eer u te beurt viel? Zie hier het geheim van de vrede die Gods kind bijblijft. Zoals hij vlees eet waar een ander niet van weet, zo heeft hij gezelschap dat een ander niet ziet. Hij woont als een prins temidden van zijn kampement en slaapt gerust. Het is het geloof dat het verschil maakt tussen de kalme profeet en zijn angstige jongen. O! Geloofde u maar in de Heere Jezus Christus om zo Zijn vrede binnen te gaan! Dat deze dag de dag der waarheid zij, waarin uw ogen geopend zullen worden om de geestelijke dingen te zien! U zult dan een geestelijk leven gaan leiden. Hierom heb ik gebeden. Laat ons hiervoor allen een moment in stilte ons gebed opzenden. (Hierop volgde een stiltepauze, waarna de prediker biddend vervolgde:) “Heere, ik bid u, open toch zijn ogen, dat hij zie; ja, Heere, open de ogen van alle blinden onder ons, om Jezus’ wil!” 

			Amen

		

	
		
			Ware zoekers - zekere vinders

			‘Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.’ (1 Kronieken 28:9m)

			Hoewel deze woorden aan Salomo waren gericht, mogen ze, zonder dat hiermee de waarheid geweld aangedaan wordt, aan iedere onbekeerde die hier vanavond aanwezig is, gericht worden. In de Schrift staan immers veel teksten van een soortgelijke strekking die van toepassing zijn op iedereen die God nog niet kent. Voorbeelden hiervan zijn: “Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is”, en “Wie zoekt, die vindt, wie klopt zal worden opengedaan.” Als ik kon zou ik wel bij ieder van u langs willen komen, mijn hand op uw schouder leggen en zeggen: “Indien gij Hem zoekt, Hij zal door u gevonden worden - ja, zelfs door u.” Ik wil u vragen om zo te luisteren alsof deze woorden tot u persoonlijk worden gesproken - niet tot uw buurman of buurvrouw, niet tegen iemand die beter of slechter is dan u, maar tot ú. Voor jou, jongeman, en voor u die al wat ouder bent, ja, voor iedereen, ongeacht leeftijd, stand of geslacht, geldt het: “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” 

			Ik weet dat mensen die tegen de godsdienst aankijken zonder er iets van te begrijpen, al gauw geneigd zijn om te denken dat het allemaal maar erg mysterieus is. Bijvoorbeeld dat de zegen ervan voor een gelovige misschien pas aan het eind van zijn leven komt of op zijn sterfbed. Anderen denken dat niemand zeker kan zijn van de zaligheid, tenzij het een bijzonder goede man of vrouw betreft. O! Is het niet vreemd dat, ondanks het feit dat de Bijbel zo’n duidelijk boek is en het Evangelie tegenwoordig door zovelen wordt gepredikt, het merendeel van de mensheid in het duister tast wat betreft de geopenbaarde waarheid Gods? Jezus Christus is de zaligheid. Hij is verkrijgbaar - Hij is nú verkrijgbaar. U kunt weten dat u Hem hebt. U kunt nu gered worden - geheel gered en leven in de volle vreugde van die wetenschap. “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” Men heeft het idee dat er aan een heleboel mysterieuze voorwaarden moet worden voldaan, dat er van alles en nog wat moet gebeuren wat allemaal buiten ons vermogen ligt. Dat is niet zo, maar u moet Hem zoeken. We zullen u vertellen wat het betekent dat degene die Hem zoekt, Hem vindt. “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” 

			Sommige mensen veronderstellen dat we geholpen moeten worden om de zaligheid te zoeken. Mensen die zich opwerpen als onmisbare priesters tussen ons en God. Een grote misleiding, maar duizenden geloven het en denken dat God hun gebeden niet verhoort, tenzij ze deze menselijke middelaars met een zekere eerbied bejegenen. Weg ermee, weg met alle pretenties, als zou iemand anders dan Jezus Christus tussen God en de ziel moeten staan. “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” Al komt u zonder iemand mee te nemen met lege handen voor God, zonder enig toebehoren, altaar of misoffer, Hij zal door u gevonden worden. Neem de tekst zo eenvoudig en verheven als deze is. Er staat niet meer of minder dan dit: wanneer een hart God echt zoekt zoals Hij zegt, dan zal het Hem vinden; wie waarlijk Gods genade wil en deze zoekt zoals God zegt die te moeten zoeken, zal die verkrijgen. Wie of wat u ook bent, als u van een vrouw geboren bent, tot God komt zoals het is voorgeschreven en oprecht vraagt om uw behoud, dan zult u de zaligheid zeker ontvangen. De zaak is eenvoudig genoeg. Alleen onze trots maakt het duister. De weg ten hemel is duidelijk: “Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.” Wij vertroebelen het alleen maar omdat we er een hekel aan hebben. We voegen er van alles en nog wat aan toe, omdat wij net als Naäman de Syriër iets groots willen doen. We zijn niet tevreden met het profetische woord: “Was u en gij zult rein zijn.” Daarom heb ik vanavond geen ander doel voor ogen dan dat er onder ons zijn die de weg der zaligheid mogen zien en dat ze zo geleid worden dat ze die zullen bewandelen. O! Geve God dat er onder ons toch tenminste enkelen zijn die Hem willen zoeken en vinden. Geve de Meester dat er een aantal tot hun eigen eeuwig welzijn gevangen worden in het net dat wij uitwerpen. We zullen drie, misschien vier zaken behandelen. Ten eerste een belofte die wordt verklaard. Daarna zullen we een aantal aanwijzingen geven. In de derde plaats zullen we een aantal bezwaren weerleggen. En als daar nog tijd voor is, zullen we nog een aansporing geven om dit alles op te volgen. 

			

			I. In de eerste plaats zien we dan een belofte die verklaard moet worden. “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” 

			Ik ben al bijna klaar met mijn uitleg. Door de val hebben wij God verloren, door onze eigen zonde. Wij hebben ons van Hem vervreemd, maar onze zaak is niet hopeloos. Omdat Jezus Christus in de wereld gekomen is, ons het Evangelie gegeven heeft en verzoening heeft aangebracht. Het staat vast dat de Heere door ons gevonden zal worden wanneer wij naar Hem verlangen en Hem zoeken. En Hij heeft ons de weg gewezen waarlangs wij Hem moeten zoeken. Dat is door naar Hem te gaan zoals Hij Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard en op Jezus ons betrouwen te stellen. Als wij dat doen, dan hebben we God gevonden en zijn we gered. 

			De belofte komt hierop neer: iedere ziel die God zoekt in het gebed, die de zaligheid zoekt in Jezus, door het geloof in Jezus - die ziel zal verhoord worden, die zal de verlangde zegen ontvangen, die zal haar God vinden. U zult niet tevergeefs bidden. Uw tranen, uw roepen, uw verlangens, ze zullen verhoord worden. Christus zal aan u geopenbaard worden en door het geloof in Hem zult u zeker zalig worden. Geen enkele ziel in de hel zal ooit durven zeggen dat hij de Heere heeft gezocht door Jezus Christus en Hem niet heeft kunnen vinden. Er is ook geen mens ter wereld die dat zou durven zeggen zonder dat zijn geweten hem zou beschuldigen. Wie Hem zoekt, zal Hem misschien niet onmiddellijk vinden, maar uiteindelijk zal hij Hem toch vinden. Uitstel is bij God geen afwijzing. Ik zal het nog eens herhalen. In de afgrond van de hel zal nooit enig mens durven zeggen: “Ik heb in alle ernst de genade van God gezocht door Jezus Christus en heb die niet gevonden.” Zij die nooit genade hebben gevonden in Christus, hebben deze nooit gezocht of nooit met ernst en op de rechte wijze gezocht. Maar de zoeker wordt een vinder. Wanneer hij zoekt op Gods wijze, van harte en met ernst, dan zal God hem niet afwijzen.

			“Wat weet u van mij af?” zegt misschien iemand tegen mij, “U spreekt in het algemeen.” Ik weet niet wie u bent, maar dit weet ik, dat wanneer de goddeloze zijn weg verlaat en de ongerechtige man zijn gedachten en hij zich tot de HEERE bekeert, “Zo zal Hij Zich Zijner ontfermen en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.” Ook dit weet ik over u, beste vriend, dat “een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden”. Wie u ook moge zijn, het is mijn opdracht om het Evangelie te prediken aan alle schepselen onder de hemel en u bent zeker een schepsel. En wat is dat Evangelie? Dit: “Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Dus in welke bijzondere omstandigheden u ook verkeert, deze ene, heerlijke belofte blijft desondanks staan: “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” Het enige “indien” heeft betrekking op uzelf: indien u Hem zoekt. Geen “indien” ten aanzien van het vinden van Hem. O, zal het “indien” zijn? Zal het “indien” zijn? De Heere geve dat het “indien” verandert in een zeker “omdat”. Dat u vanavond nog gedwongen zou worden om te zeggen: “Ik zal Hem zoeken en ik zal niet ophouden totdat de belofte ook in mijn geval waarheid wordt en ik Hem gevonden heb van Wie geschreven staat: ‘Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden’.” Hiermee heb ik de tekst verklaard, hoewel dat nauwelijks nodig was. 

			II. Laat mij u nu een aantal aanwijzingen geven. Wat is het om de Heere te zoeken? 

			Het zoeken van de Heere is eenvoudig dit: geloven dat Jezus de Christus is en op Hem betrouwen; dat Jezus, de Zaligmaker, Gods Gezalfde is en Hem vertrouwen als Gods Gezalfde om uw ziel te redden. U zult vrede vinden op het moment dat u dat doet. “Maar”, zegt iemand, “ik wil dat geloof hebben waarover u spreekt, dat vertrouwen waarover u het hebt.” Welnu, laat ik u een beetje helpen. Hoe gaan wij iets geloven? Natuurlijk door er achter te komen wat het is. Het zou onzin zijn van mij om tegen u te zeggen: “Geloof, geloof, geloof!”, zonder u te vertellen wat u moet geloven, wát er dan wel geloofd moet worden. Men kan niet iets geloven waar men totaal niets vanaf weet. Laat mij daarom tot iedere ziel die genade zoekt dit zeggen: “Maak uzelf bekend met God en ontvang vrede.” “Bestudeer de Schriften.” Probeer te begrijpen wat het resultaat was van wat Hij deed. Verkrijg een helder zicht op Zijn persoon en Zijn werk, dat zal u wezenlijk helpen om te geloven.

			Bedenk daarbij ook dat het geloof door het gehoor is. Begeef u daarom vaak onder het gepredikte Woord en zoek geen menselijke welsprekendheid, die misschien wel uw trots en ijdelheid strelen en aangenaam zijn voor het oor, maar die uw ziel nooit kan redden. Zoek een bediening waar Christus wordt verhoogd. Verlang daar te zijn waar uw ziel eerlijk wordt behandeld en waar Christus u in alle eenvoud en ernst wordt voorgehouden. God zegent niet het gehoor van iedereen die spreekt, maar het gehoor van het Woord van God dat “de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was”; “dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken”, zelfs de voornaamste. Zet uw oren wagenwijd open wanneer er over Christus wordt gesproken en bidt ondertussen: “Heere, zegen deze boodschap aan mij.” Zet uw ziel open voor de boodschap; bidt de Heere om uw ziel te openen, zodat u net als Lydia bent, wier hart de Heere opende opdat ze acht gaf op de dingen die door Paulus gesproken werden. Wanneer u dan denkt het Evangelie te begrijpen en u al redelijk zicht krijgt op wat u hebt gehoord, maar toch nog met enkele moeilijkheden blijft zitten, zoek dan eens een ernstig christen op bij wie u uw hart kunt uitstorten ten aanzien van deze zaken. U zult zien dat dingen die voor u erg moeilijk zijn, voor andere gelovigen juist heel gemakkelijk kunnen zijn. In Gods hand kunnen ze het middel zijn om de schellen van uw ogen te verwijderen. 

			Zo ging het met Paulus toen hij tot bekering kwam. Hij moest naar Ananias toe en zodra die bij hem kwam zouden de schellen van Paulus’ ogen vallen. Zorg er ondertussen voor dat u voortdurend in gebed bent. Roep tot God, dat Hij u de weg wijze. Vraag Hem daarom, want bedenk dat Hij voor u kan doen wat u nooit voor uzelf zal kunnen doen. Begrijp dat u uzelf niet kunt redden, ja, dat u er geen recht op hebt om gered te worden; dat het Zijn soevereine genade is als u wordt gered. Daarom, roep Hem nederig aan. Schat Zijn zegen toch op de juiste waarde, zodat u Hem er ernstig om zult smeken. Laat Hem niet gaan, tenzij Hij u zegent. Beroof uzelf liever van de slaap dan dat u uw ziel berooft van Christus. Onderzoek het Woord telkens weer en laat iedere belofte tot een gebed worden. Al kunt u uzelf amper vasthouden aan een belofte, ga er evenwel pleitend mee naar de troon der genade. Wees dankbaar voor het kleinste sprankje hoop. Vertrouw erop dat het eerste ochtendgloren spoedig over zal gaan in de dageraad en vervolgens in het klare middaglicht. Bedroef de Heilige Geest niet door uw oude zonde aan te houden. Neem afscheid van uw oude vrienden en begeef u naar Gods huis. Zoek omgang met Gods volk. Streef naar heilig gezelschap en heilige bezigheden.

			Ik wil dit alles niet in de plaats stellen van wat ik u eerst zei, namelijk: “Geloof nu, geloof nu in Christus”. Wanneer er echter moeilijkheden op uw weg zijn, zullen deze toch wijken wanneer u zo ernstig zoekt als ik duidelijk heb willen maken. O! Wanneer een ziel zo vastbesloten is dat ze zegt: “Ik zal niet omkomen als er genade te verkrijgen is; ik zal mij vernederen; ik zal Christus voor niets anders ruilen; ik zal mij onder Hem vernederen en Hem met mij laten doen wat Hij wil, als ik maar gered wordt; ik zal geen voorwaarden stellen, maar dat mijn zonden toch uitgewist worden - m’n vriend, u bent al niet ver meer van het Koninkrijk van God. Genade doet haar werk al in uw ziel. “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” Zet uw heilig zoeken voort. Laat niets u ervan weerhouden. Het leven van uw ziel hangt ervan af. De hemel en de hel worden bewogen in deze strijd om uw ziel. Geef uw hart aan God, uw geloof aan Christus. Ja, zoek met uw hele ziel uw zaligheid en zeg: “Het is mijn enig werk om met een heilig geloof en in heilig vrezen mijn roeping en verkiezing vast te maken, terwijl ik hier nog sta op deze landengte tussen de twee onmetelijke zeeën.” Zo heb ik u hier een aantal aanwijzingen gegeven. Ik zal daar echter niet langer meer bij stilstaan, maar overgaan tot mijn derde punt: 

			III. Het weerleggen van een aantal bezwaren. 

			Ik kan niet alle bezwaren voorzien, want zondaren hebben er eindeloos veel. Wanneer er vijftig zijn weerlegd, komen ze met vijftig nieuwe aanzetten. Maar er zijn een aantal algemene bezwaren. Eén daarvan is: “Ik ben te schuldig. Waarom zou ik zoeken, wanneer het toch onmogelijk is om ooit vergeving te ontvangen?” O, wanneer het van uzelf af zou hangen of zelfs van een engel, dan zou ik u niet aansporen! Maar wie is de Heiland? Denk daar eens even over na. Hij is de machtige God. Hij Die de hemelen schiep en ze als een tent uitspreidde om erin te wonen; Hij Die spreekt en het is er; de Vader der eeuwigheid - is iets te moeilijk voor Hem? Zie op Hem. Hij wordt mens en geeft Zich over in de dood, door een lijden dat nooit ten volle begrepen of beschreven kan worden:

			“Hij draagt Zijns Vaders toorn

			opdat wij die nooit dragen.”

			Is voor de Zaligmaker iets onmogelijk? Denk dat toch niet. De gedachte dat enige zonde voor Christus te groot zou zijn om te vergeven, verdient het nauwelijks om weerlegd te worden. Het is een absurde gedachte wanneer wij het hebben over de oneindige genade van een Zaligmaker Die Zelf God is. Enkele jaren geleden werd verteld dat de stad Peking in China gedurende een deel van het jaar ernstig te lijden had onder strenge klimaatomstandigheden. Er werd veel geld uitgegeven voor brandstof, terwijl er in de directe omgeving enorme kolenmijnen waren. Toen men aan de Chinezen vroeg waarom men die mijnen niet ontgon, zeiden ze bang te zijn om het evenwicht van de aardbol te verstoren. Misschien zou de wereld wel op z’n kop gaan staan, waardoor het “Hemelse Rijk”, dat altijd bovenaan had gelegen, onderaan terecht zou komen. Niemand vond het de moeite waard om zo een absurde theorie te weerleggen. En zo zou ik bijna gaan glimlachen om het dwaze idee dat iemands zonden voor Christus te groot zouden zijn om te vergeven. Wat kan er ooit te groot zijn voor de oneindige genade van de eeuwige God, Die Zelf onze zonden op Zich nam aan het kruis? Zondaar, denk zo toch niet. 

			Er is echter een ander bezwaar dat nog veel vaker leeft, hoewel het niet onder woorden wordt gebracht. Maar het betekent dit: “Ik ben te goed om Christus te zoeken. Ben ik niet godsdienstig opgevoed? Ik ben niet zo’n zondaar als al die dronkaards en zo. Ik heb er geen enkele behoefte aan om Hem te zoeken.” Arme ziel, als er één weinig kans heeft om gered te worden, dan bent u het wel. Zij die hun eigengerechtigheid opbouwen zijn de laatsten die zich aan de gerechtigheid van Jezus Christus over zullen geven. Voorwaar, de hoeren en tollenaren zullen sommigen van u voorgaan in het Koninkrijk der hemelen, want wees ervan overtuigd dat niemand de hemel zal binnengaan door zijn eigen werken. Er is maar één poort naar de heerlijkheid, voor koningin en bedelaar, voor de beste en voor de slechtste - dat is door het bloed en de gerechtigheid van de enige Verlosser. Hoe goed u ook bent, als u dit niet hebt, bent u geheel verloren. Zet deze gedachte toch van u af. U bent noch te goed, noch te slecht, maar “indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden”. 

			Maar ik hoor daar iemand zeggen: “Voor mij heeft het toch geen nut om Christus te zoeken, want ik ben te arm.” Mijn beste vriend, u maakt wel een heel vreemde fout, want heeft Jezus niet gezegd: “Aan de armen wordt het Evangelie gepredikt”? Ik ben geneigd om te zeggen dat u niet armer bent dan de Heiland Zelf, want Hij heeft gezegd: “De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.” Laat deze droom toch varen. Goud en zilver zijn van geen enkele waarde in Zijn Koninkrijk. De armste mens is net zo rijk als de rijkste wanneer hij tot Christus komt. 

			“Ja, maar”, zegt een ander, “ik ben veel te dom. Ik kan amper lezen. Helaas heb ik nooit kunnen leren. Ik kan dat allemaal nooit begrijpen.” Mijn vriend, al zou u geen woord van de Bijbel kunnen lezen! Al die geleerdheid is niet noodzakelijk. Het zou een goede zaak zijn wanneer u er wel over zou kunnen beschikken; het zou voor vele doeleinden nuttig zijn, maar het is niet noodzakelijk om dat Koninkrijk binnen te gaan. Wanneer u uzelf kent als zondaar en Christus wilt vertrouwen als uw Zaligmaker, dan zult u even welkom zijn in het Koninkrijk als doctoren die hun graad aan de universiteit hebben behaald of als de meest wijze die ooit aan de voeten van Gamaliël heeft gezeten. Wees welkom, wees welkom! Laat dit u niet weerhouden. 

			Iemand anders hoorde ik weer zeggen: “Ik zou de Heere graag willen zoeken, maar ik heb geen plaats om Hem te zoeken.” “Hoe bedoelt u?” “Ik heb geen kamer waar ik alleen kan bidden.” Ik geef toe dat dit een groot gemis is, maar u moet niet denken dat u een speciale plek nodig hebt om de Heere te zoeken. Ik herinner me een zeeman die veel bad en men vroeg hem eens waar hij dat altijd deed. “O”, antwoordde hij, “ik ben vaak alleen met Christus geweest in het topje van de mast.” Waarom niet? Wanneer we van onze zonden overtuigd zijn is zelfs een oude wagen die in de tuin staat een geschikt bidvertrek. Waarom niet? Waarom niet? Ik ken iemand die altijd in de zaagmolen bad en een ander in de hooiberg. Wat geeft het? 

			“Waar u Hem zocht en vond,

			daar is ’t gewijde grond.”

			Iedere plaats waar een oprecht hart Hem zoekt, is een gewijde plaats. Daar mag u Hem zoeken en vinden. Terwijl u daar staat in de hoek van de galerij, kan uw ziel God vinden. Of u nu door een drukke winkelstraat loopt of op de akker achter de ploeg loopt, laat uw ziel slechts roepen: “Jezus, heb medelijden met een zondaar”; laat uw hart op Jezus vertrouwen. Het doet er niet toe waar, elke plaats is goed. Kom niet aan met dat excuus. 

			Ik heb geen tijd, zegt de ander. Geen tijd! Hoeveel tijd is er dan voor nodig? Maar als dat zo was, hoe komt u erbij om te zeggen dat u geen tijd hebt? U hebt voldoende tijd om u aan te kleden. U zoekt nog even naar die strik of die speld, om netjes voor de dag te komen. Maar geen tijd om het kleed der gerechtigheid aan te trekken! U hebt tijd om te eten, om aan tafel te zitten. Maar geen tijd om het hemelse brood te eten! Wel tijd om te zien hoe het met uw financiën is gesteld, maar geen tijd om uw zielenstaat te bezien! Schaamt u zich voor zo’n excuus! Ik beveel u, gun uw ogen geen slaap, noch uw oogleden sluimering, totdat u gered bent. Stel, iemand wordt midden in de nacht wakker en ziet dat zijn huis in brand staat. Er is rumoer in de straat. Een brandweerman roept naar boven. De ladder staat tegen het raam. “Ik heb geen tijd”, zegt de man, “om de ladder af te gaan en te vluchten. Ik heb toch al zo weinig tijd om te slapen.” U zou hem voor gek verklaren. Maar zo is het met iedereen die zegt: “Ik heb geen tijd om God te zoeken.” Misschien spreekt u toch wel de waarheid, want u kunt dood neervallen voor het volgende woord van mijn lippen komt. Soms verandert God onze valse excuses in ernstige waarheid. Gebruik toch de tijd zolang u die hebt. “Behoudt u om uws levens wil; zie niet achter u om.” Sta niet stil, maar haast u totdat u de Zaligmaker hebt gevonden. Rust niet voordat Christus de uwe is. 

			Een andere reden die wordt aangedragen is voor sommigen erg bevredigend. Dat is: “Ik kan niet. Niemand kan komen, tenzij dat de Vader hem trekke en ik kan niet.” Jawel, maar u kunt de waarheid in zo’n vorm gieten dat het een leugen wordt. Mag ik het eens in de goede vorm gieten? Iedere keer dat een zondaar niet kan, is de echte reden dat hij niet wil. Wanneer er in de Bijbel wordt gesproken over het “niet kunnen” ten aanzien van het geestelijk onvermogen, komt dat altijd neer op “niet willen”. Maar als u zegt: “Ik kan mij niet bekeren”, dan bedoelt u: “Ik wil het niet; ik wil niet zoeken, ik wil niet geloven.” Wees eens eerlijk tegenover uw eigen ziel, want dat is wat u bedoelt. Als u zou willen, dan zou u ook kunnen. Als uw wil werd overwonnen, dan zou u zeker de kracht ontvangen, maar de eerste moeilijkheid is: “U wilt niet”. Dat is het - u wilt het eeuwige leven niet zoeken; u wilt niet ontkomen aan de hel, u wilt de hemel niet. U wilt niet met God verzoend worden. U wilt niet in Christus zijn opdat u Hem moge bezitten. U draagt het aan als een bezwaar, maar ik reken het u als een misdaad aan, die al het andere nog verergert. Misschien is het op zich al een grotere misdaad dan al het andere samen. Gij wilt niet komen. “Wilt u komen?” “Ja, maar er is zoveel wat ik niet kan.” “Ja! Maar er is een middel om u te helpen.” God de Heilige Geest helpt u, ja, werkt op een machtige wijze in u.

			Hebt u nog nooit van die negerslaaf gehoord die voor zijn meester een boodschap moest doen? Hij moest een brief wegbrengen, maar dat wilde hij eigenlijk niet. Hij was dan ook al gauw weer terug. Zijn meester zei: “Sam, je hebt de brief niet weggebracht.” “Nee Massa.” “Waarom niet?” “Massa kan niet verwachten dat Sam het onmogelijke doet.” “Wat is er dan onmogelijk, man?” “Ging zo ver ik kon, Massa - kwam bij rivier - kon rivier niet overzwemmen - hele brede rivier - kon er niet overzwemmen.” “Maar daar is een veerboot.” “Veerboot naar andere kant, Massa - veerboot naar andere kant.” “Heb je dan niet om de veerboot geroepen?” “Nee, Massa, niet gedaan.” “O! Dwaas dat je bent! Dat is geen verontschuldiging. Waarom heb je niet om de veerboot geroepen? Waarom deed je dat niet?” Als die neger alleen maar geroepen had: “schip ahoi!”, dan zou de veerboot hem hebben opgehaald en zou er niets aan de hand geweest zijn. Het was absoluut zinloos om te zeggen: “Ik kan niet.” Het was waar, maar het was tegelijk een leugen. Dus wanneer ik ten aanzien van mijn behoud op een punt aankom waar ik niets kan doen en de Heilige Geest bid om datgene in mij te werken wat ik niet kan, dan zal Hij het doen. Jezus Christus zal mij waar geloof en waar berouw geven, ja, iedere genadegift die mij dichter bij Hem brengt. Ik heb maar te vragen wat ik nodig heb en ik zal het ontvangen. Het is zinloos om te zeggen: “Ik kan het niet.” Niemand vraagt dat van ons. Christus zal het u geven. Maar roep Hem wel aan - roep uit alle macht en met geheel uw ziel, totdat de zegen afkomt. Hier moet ik het nu bij laten, want ik wil nog een aantal dingen zeggen ter opwekking.

			IV. Een aansporing, opdat u Hem gaat zoeken. Die van u gevonden zal worden. 

			Mijn eerste aansporing is deze: “Is het niet onze plicht tegenover God dat wij Hem zoeken?” Voor sommige mensen kan het belangrijk zijn om dit te overdenken. U herinnert zich de gravin van Huntington, één van de meest minzame vrouwen die ooit geleefd heeft - een moeder in Israël. Haar bekering was voor een groot deel hieraan te danken: ze was een levenslustige, adellijke dame, voortreffelijk in de omgang, maar ze leefde middenin de wereld, zonder ook maar een gedachte aan Goddelijke zaken. Ze was op een bal en het vertier van de avond nam al haar aandacht in beslag. Plotseling viel haar het antwoord op de eerste catechismusvraag, die zij als kind blijkbaar had geleerd, met kracht te binnen: “Het eerste doel van de mens is om God te verheerlijken en ons eeuwig in Hem te verheugen.” Ze dacht bij zichzelf: “Nou, hier ben ik dan, een vlinder tussen de vlinders. Ons enige doel is om onszelf te vermaken en de avond vrolijk door te komen.” Zij ging weg met die ene gedachte in haar ziel: “Ik beantwoord niet aan het doel waarvoor God mij heeft geschapen.” 

			Dit voorval zal sommigen onder ons genoeg stof tot nadenken geven en ik hoop dat het in eerlijke, goede aarde valt. Wellicht is er een jongeman die moet zeggen: “Als het puntje bij het paaltje komt, dien ik mijn Schepper niet zoals het zou moeten.” Denk aan de bekering van kolonel Gardiner. Hij had een wild soldatenleven geleid en hij had juist de avond van zijn bekering uitgekozen om een grote zonde voort te zetten. Hij wachtte een uur voor hij naar zijn afspraak ging en toen dacht hij op de muur een afbeelding van de Zaligmaker aan het kruis te zien, met daaronder de woorden:

			“Dit heb Ik voor u gedaan - wat hebt u voor Mij gedaan?”

			Hij is zijn zondige afspraak nooit meer nagekomen. Hij werd soldaat onder de banier van de Gekruisigde. Ik wens dat er onder ons zijn die zulke edele gevoelens hebben dat ze zullen denken: “Het is gemeen om zo onrechtvaardig te handelen tegenover God, door de onbetekenende dingen van deze tijd te verkiezen boven de gewichtige zaken ten aanzien van de eeuwigheid.”

			De volgende aansporing die ik wil geven is er één van hoop. “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” “O!”, zegt iemand, “Als ik Hem kon vinden, dan zou ik Hem zoeken.” Er zijn mensen die naar Zuid-Afrika gaan om diamanten te zoeken. Wanneer één van hen echter ervan verzekerd zou kunnen worden dat hij een Koh-i-noor zou vinden, dan garandeer ik u dat hij één van de hardste werkers zou zijn. O! Er zijn hier mensen die er nog niet van durven dromen, maar die binnenkort aan anderen zullen vertellen wat de eeuwige Liefde voor hen heeft gedaan. Misschien schimpen ze er nu nog wel op. Ze denken dat het onmogelijk is. De Heere doet grote wonderen. Machtigen stoot Hij van hun tronen en nederigen verhoogt Hij. O ziel! Misschien gaat de poort nog niet open bij uw eerste kloppen, maar hij zal zeker opengaan. Mag ik u eens aanmoedigen? U zult u verblijden. Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid, want er is in de hemel een harp waarop geen vingers zullen tokkelen dan de uwe; er is een kroon die alleen op uw hoofd zal passen en een troon waarop niemand zal zitten dan u. De Heere heeft u verkoren en daarom roept Hij u deze avond. “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” Ga tot Christus, arme ziel, en u zult dat ervaren. 

			Maar wanneer u hierdoor niet wordt aangespoord, laat mij dan het volgende proberen. Het is een tegengestelde aansporing, namelijk die van vrees. Stel dat u nooit de Heere zou zoeken. Stel dat u zou sterven zonder een Zaligmaker. Wat dan? “Ik zal sterven”, zegt u, “mijn ziel zal voor God verschijnen.” Wat dan? Welnu, uw ziel zal veroordeeld worden en eens zal uw lichaam opstaan uit het graf. Met ziel en lichaam zult u verschijnen voor de rechtbank van die grote Zaligmaker Die u vanavond veracht. Weet wat u doet, want de boeken zullen geopend worden en uw afwijzen van Christus zal daar voor de verzamelde wereld bekend worden. En dan, als de aarde zal sidderen en wankelen op haar grondvesten, en de goddelozen in hun verschrikking de bergen zullen aanroepen om op hen te vallen, wanneer de sterren van de hemel zullen vallen als verdorde vijgen uit de boom en de gehele schepping zich opmaakt om weg te vluchten van Hem Die met verschrikking verschijnt – o, wat zult u dan doen? Wat zult u doen? Sterven kunt u niet, noch verdwijnen. Voortleven moet u, in nimmer aflatende zielsangst, in wanhoop die nooit door enige hoop verlicht zal worden. “Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven?” Waarom zult u Hem verwerpen? “Indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” O, zoek Hem toch; verwerp Hem niet! “Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?” O, wie zal mij de tranen geven? Wie zal mij leren spreken met pathos? Hoe kan ik uw geweten bereiken en uw hart ontroeren? Eeuwige Geest, kom en doe deze avond Uw machtig werk. O Jezus, wil toch vele harten redden door dit getuigenis van Uw genade, dat wij steeds maar weer herhalen: “Indien wij Hem zoeken, indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden.” God zegene u, om Jezus’ wil.15 

			Amen

			

			
				
						15 Oorspr: Sincere Seekers Assured finders, Metropolitan Tabernacle Pulpit, nr 3490


				

			
		

		
			Uitgesproken op zondagmorgen 13 september 1874 in de Metropolitan Tabernacle, Newington
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